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ÖNSÖZ 


Her türlü hamd ve şükür âlemlerin Rabb'inedir. En güzel salât ve selâmlar da Fahr-i Kâinat Efendimiz'e, onun âl ve ashabınadır. 


Cenâb-ı Mevlâ biz kullarını doğru yola sevketmek için peygamberler vasıtasıyla din göndermiş ve her seferinde yeni peygamberlerle bunu tekrarlamış, teyit etmiştir. En son peygamber, Fahr-i Kâinat Efendimiz ile de (sallallahu aleyhi ve sellem], peygamber silsilesi sona ermiştir. 
Fakat Cenâb-ı Mevlâ din-i mübinimiz İslâm'ı âlimlerin, velilerin, müminlerin gayretleriyle güçlendirmeye devam etmiştir. Nitekim Allah Resülü döneminde de dinimiz İslâm müminlerin azim ve gayretleriyle yayılmıştır. Yoksa din-i mübin-i İslâm'ın hazırda ne bir maddi hazinesi ne de donanımlı ordusu olmuştur. 
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İman ettiği ilk andan itibaren erkek, kadın yahut çocuk, bütün ashâb-ı kirâm, İslâm'ın hizmetkârı olmuş ve her türlü ihtiyacı, hizmeti onlar yerine getirmişlerdir. 
Ashâb-ı kirâmın yolunda tâbiin ve tebe-i tâbiin de aynı azimle, gayretle İslâm'a hizmet etmişler, Cenâb-ı Mevla'nın indinde tek din olan İslâm'ı üç kıtaya yaymışlardır. 
Bunu yaparken de herkes kendi bulunduğu yerde vazifesini ifa ederek, müminde var olması gereken şuuru muhafaza ederek bunu yapmışlardır. Bütün bunlarda da sadece rıza-yı ilâhiyi maksat edinmişlerdir. 


Yöneticiler idarecide olması gereken şuurla hareket ederek hizmet etmişler, ön açmışlardır. Âlimlerimiz bütün ömürlerini Ehl-i sünnet ve'l-cemaât'in muhafazası için feda etmişlerdir. Müminler de devlete, ilme, vatana ve de insanlara hizmet şuuruyla asırları aydınlık hale getirmişlerdir. Günümüzde İslâm dünyasının ilacı budur. 
Yani tarih boyu var olan, i'lâ-yı kelimetullah şuurudur. 
Devletler bu şuurla kurulmuş, müminler arasında muhabbet bağı bu şuurla korunmuş ve vakıflar, medreseler, camiler, tekkeler bu şuurla inşa edilmiştir. Uzun yollar bu şuur vesilesiyle yakın olmuştur. Cenâb-ı Mevlâ cümlesinden razı olsun, makamlarını âli eylesin. 


Elhamdülillâh, İslâm ümmetine hizmeti baş tacı yapan, her işinde bu gayret içinde olan tasavvuf yolunun yolcuları da, bu şuur ve gayreti günümüze kadar ulaştırmışlardır. Fakat bu nimetin elde edilebilmesi ve hakkıyla ifa edilebilmesi için hizmet ehlinde var olması gereken şartlar vardır. Bu şartları yerine getirmeyen, hizmet yerine -maazallah- hezimete sebep olur. 
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Elinizdeki bu kitap, hizmetin ne olduğunu, niçin gerektiğini ve çeşitlerini bir nebze olsun izah etmek, doğru olanı anlatmak için kaleme alınmıştır. Şüphesiz bütün İslâm tarihi, âlimlerimizin eserleri, şehirlerimizdeki camiler, külliyeler hizmet ehlinin kitabı sayılır. Dolayısıyla bu çalışma, hizmete dair her şeyi barındırma iddiasında bulunmaktan ziyade, hizmetin doğru anlaşılması ve ifa edilmesi için yol gösteriyor. 


Cenâb-ı Mevlâ bizleri ashâb-ı kirâm efendilerimizin ve onların yolu üzere giden hizmet erlerinin izinden ayırmasın. 


Tevfik ve inâyetiyle... 


Sâlik olan kişiler ol râha 
Buldular doğru yolu Allâh'a 


Yanılıp kec* giden ol yola müdâm 
Oldular iki cihânda bed-nâm”** 


Sâlik-i râh-ı şerfat olagör 
Vâsıl-ı bahr-i hakikat olagör 


Hâssa-i şer'e idenler hizmet 
Buldular iki cihânda izzet 


Avni, Tuhfetü'/-Hükkâm 


* 


Keç: Ters, yanlış. 
* Bed-nâm: Kötü ün. 


DİN NASİHATTİR 


Fahr-i Kâinat Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem] buyuruyor: 


“Şüphe yok ki din; Allah için, Allah'ın kitabı için, peygamberi için, müslümanların önderleri için ve bütün müslümanlar için nasihattir (samimi olarak hayır yapmaktan ibarettir).” 


Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) mübarek sözleri olan hadis-i şerifler yolumuzun ışığıdır. Bu sözlerin birçoğu -âlimlerin ifadesiyle- İslâm'ın özünü bize anlatır. 
Mesela Resül-i Ekrem Efendimiz'in, “Mümin, elinden ve dilinden müslümanların emin olduğu kimsedir”? sözü gibi ve yine, “Ben insan ahlâkını tamamlamak için gön- 


1 Müslim, İmân, 23; Ebü Davud, Edeb, 67; Tirmizi, Birr, 17. 
2 Buhâri, İmân, 4; Müslim, İmân, 14; Ebü Davud, Cihâd, 2; Tirmizi, 
Kıyâmet, 52. 
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derildim” ifadesi gibi hadis-i şerifler İslâm'ın hakikatini, özünü ihtiva eder. 


“Din nasihattir” hadis-i şerifi de böyle hadislerdendir. Son asrımızın büyük âlimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen [rahmetullahi aleyh) bu hadis-i şerif için, “İslâmiyet'in dörtte birini ihtiva etmektedir. Çünkü bu hadis-i şerifin ihtiva ettiği dini vecibe çok gerekli ve önemlidir” demiştir. Söz konusu hadis-i şerif müslümanlar arasında, “Din nasihattir” ifadesiyle meşhurdur. Bu sözü günlük konuşmalarda bile çokça kullanır veya duyarız. 


Peki, dinin nasihat olması nasıl anlaşılmalıdır? Özellikle yukarıdaki hadis-i şerifte geçen, “Allah için, Allah'ın kitabı için, peygamberi için, müslümanların önderleri için ve bütün müslümanlar için...” ifadeleri açıklama gerektirmektedir. Ancak öncelikle “nasihat” ifadesini açıklayalım. 


Nasihat, bugünkü dilde “öğüt” demektir. Fakat aslında bugün bildiğimiz şekliyle sadece “tavsiyede bulunmak” demek değildir. Nasihat kelimesinin kökü nushtur ve “yapılan işin şaibelerden korunması”dır. Seyyid Şerif el-Cürcâni (rahmetullahi aleyh) /&'rifât'ta nushu böyle tarif etmiştir. 


Cürcâni (rahmetullahi aleyh] burada nasihati de, “İçinde doğruluk olana çağırmak ve içinde fesat olanı da engellemek” olarak tarif etmiştir. Bu tarife göre nasihat sadece öğüt vermek değil, aynı zamanda yanlış olanı engellemek demek oluyor. Nitekim Fahr-i Kâinat Efendi-MİZ'İN (sallallahu aleyhi vesellem] iyiliğe yöneltme ve kötülük- 


3 Beyhaki, es-Sünenü'i-Kübrâ, 15/252; Ahmed b. Hanbel, e/-Müs- 
ned, 2/381. 
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ten uzaklaştırma (emir bi'l-ma'rüf ve nehiy ani'l-münker) tavsiye ettiği hadisler de aynı noktadan anlaşılmalıdır. 


Merhum Ömer Nasuhi Bilmen, “Bu hadis-i şerif gösteriyor ki Müslümanlık'ta nasihat, yani iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak en yüksek vecibedir. Bu vecibe İslâm'ın bir sembolüdür” demiştir. Ayrıca, “Allah için, Allah'ın kitabı için, peygamberi için, müslümanların önderleri için ve bütün müslümanlar için...” ifadelerini ayrı ayrı izah etmiştir. 


Buna göre; 


e Allah için nasihat; O'na iman etmekten, O'nun ortağı ve benzeri olmadığını, noksan sıfatlardan münezzeh ve bütün kemal sıfatlarıyla vasıflanmış olduğunu bilip itiraf etmekten ibarettir. Bu hakikati bütün insanlığa duyurmaya ve yaymaya çalışmaktır. 


e Allah'ın kitabı için nasihat; Kur'an'ın okunmasını sağlamak, yüceliğini insanlara anlatmak ve kurallarına riayet etmekle; ayrıca âyetlerini yanlış tevil ve tefsir edilmekten koruyarak ve savunarak yapılır. 


e Allah'ın peygamberi için nasihat; O'nun resüllüğünü, ulviyetini, son peygamber olduğunu tasdik etmekle birlikte, mübarek ahlâkı ile vasıflanmaya çalışmakla, emir ve tavsiyelerini insanlığa öğretmek ve yaymakla mümkündür. 


e Müslümanların önderleri için nasihat; onların meşru önderlerine itaatle, üzerlerine aldıkları hayırlı işlerde başarılı olmalarına dua etmekle, onlara bu yolda elden geldiği kadar yardımda bulunmakla gerçekleşir. 


e Bütün müslümanlar için nasihat ise; onlara eziyet etmemek, yumuşak ve şefkatli davranmakla, onlara bildiklerini öğretmekle, insanları dünya ve ahirette selâmet ve saadete kavuşturacak şeylere yönlendirmekle olur. 


Müslümanlık nasihat ve hayır sahibi olmaktan ibarettir. Bütün müslümanlar bir diğerinin iyiliğini istemelidir. Birbirlerini irşada çalışmalıdır. Bunun güzel bir vazife olduğunu bilmeli, bu vazifeyi yapanlara da teşekkür etmelidir. Çünkü iyiliği emredip kötülüğü engellemeye çalışanlar insanlık için, insanların hem dünya hem de ahiret menfaati için çalışıp çabalamaktadır. Dolayısıyla bu hizmeti yerine getirmeye çalışmak ve yerine getirenlere de hürmet göstermek gerekir. 


HİZMET NEDİR? 


“Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah'a inanan hayırlı bir ümmeisiniz” 


(Âl-i İmrân 3/110). 


Hizmet, insanoğlunun yaradılış gayesini yerine getirmenin yanında, manevi kemâlatı elde etmenin temel taşıdır. Hizmet, Allah Teâlâ'nın kullarından talep ettiği ferdi ve içtimai bir kulluk vazifesidir. Müminin hayatı, insanlara hizmetle bereketlenir; derinlik ve mana kazanır. İslâm ahlâkının önemli bir bölümünü teşkil eden hizmet, nefsin bencilliğinden kurtularak diğerkâm bir ruhla insanlara ve tüm eşyaya yönelmek suretiyle Allah'ı ve rızasını aramaktır. Nefsani menfaat düşüncesinden uzak, Allah rızası için ifa edilen her samimi hizmet, Rabb'e olan vuslatın aranmasıdır. Hizmetin ana gayesi ilâhi rızaya vâsıl olmak için müminin elinden geldiğince gayret etmesidir. 
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Allah [celle celâluhüj bir âyet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a (Allah'ın dinine) yardım ederseniz O da size yardım eder” (Muhammed 47/7). 


Bu itibarla, bütün hizmetler, mahiyet ve keyfiyet itibariyle en mükemmel bir şekilde ifa edilmelidir. Bu da birtakım edep ve ölçülere riayet etmekten geçer. Yani gerek maddi, gerekse manevi hizmetlerin ifasında gösterilen gayretin ehemmiyeti kadar, onların hangi kalbi keyfiyet ve seviye ile yapıldığı da mühimdir. Zira hizmetin bereketli ve Hak katında makbul olabilmesi, ancak buna bağlıdır. 


Allah rızası için insanlara dini ve dünyevi açıdan faydalı olabilme adına yapılan bütün işler hizmettir. Gavs-ı Sâni hazretlerinin (kuddise sıruhüj ifade ettiği gibi, “Hizmet, nefsini ümmet-i Muhammed'in menfaati için feda etmektir. Hizmet, insanların dünyevi fakirliklerini gidermekten daha ziyade dini fakirliklerini giderme, onların ahiretlerini kurtarmaya yönelik çalışma ve çabalardır.” 


Sâdâtlar, “Hizmet önemlidir, lâkin hizmette edep daha mühimdir” buyurarak hizmetin ihlâsla ve ancak belli edep ve usullere riayet edilerek ifa edilmesinin lüzumunu beyan etmişlerdir. 


“İnsanların en hayırlısı, Allah için diğer insanlara en faydalı olandır.” 


4 Taberâni, e/-Mu'cemü”-Evsat, nr. 5783; Beyhaki, Şuabü'1-İmân, nr. 
7658; Süyüti, e/-Câmiu's-Sagir, nr. 4044. 
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Bütün insanların gönderiliş gayesi, bir olan Rabb'i tanımaları, O'na kulluk yapmaları, O'nun gayrisinden gönüllerini çevirmeleri ve böylelikle ebedi yurt olan ahirette Rabb'in rızasına kavuşup O'nun sonsuz nimetlerine erişmeleridir. İyiliği emredip kötülükten sakındırarak bu hizmeti kıyamete dek sürdürmek, bir müminin ihmal edemeyeceği vazifedir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: 


“Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır” (Asr 103/1-3). 


Bu itibarla insanın görevi sadece iman etmekle kalmamakta, onu kuvwvetlendirecek, salih ameller işlemesi ve insanlara hakkı-sabrı tavsiye ederek onları doğru yola sevkederek hizmet etmesi de gerekmektedir. 
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Buna göre insanın hüsrandan kurtulup ebedi saadete (huzura) erebilmesinin yolu samimi bir şekilde Allah rızası için yapılan hizmetlerden geçmektedir. Öyle zaman olur ki yerine göre yapılacak küçük bir hizmet, nice nâfile ibadetten üstün olabilir. 


Nitekim sıcağın pek şiddetli olduğu bir seferde Peygamber Efendimiz uygun bir yerde konaklamışlardı. Sahabenin bir kısmı oruçlu, bir kısmı değildi. Oruçlu olanlar yorgunluktan uykuya daldılar. Oruçlu olmayanlarsa, oruçlulara abdest için su taşıdılar ve gölgelenecek çadırlar kurdular. Ancak iftar vakti olunca Resülullah /sallal- lahu aleyhi vesellem], “Bugün, oruç tutmayanlar (daha fazla) ecre nail oldu” * buyurdu. 


Gavs-ı Sâni hazretlerinin de ifade ettiği üzere hizmet çok büyük bir nimettir. Bundan dolayı insanın gecesini gündüzüne katıp çalışması gerekmektedir. Zira Allah [celle celâluhüj çalışıp mücâhede edenlerin eli kolu bağlı oturanlardan faziletli olduğunu belirtmiştir: 


“Müminlerden -özür sahibi olanlar dışında- oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve canları ile cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı” (Nisa 4/95). Âyetten anlaşıldığı üzere çalışıp gayretle hizmet eden ile etmeyenler bir değildir. 


İslâm ahlâkının esasını, Allah Teâlâ'ya aşk ve ihlâs ile yönelişte; bu yönelişin en mühim nişanını da hiç şüp- 


5 Müslim, Sıyâm, 100-101. 
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hesiz “hizmet”te buluruz. “Hizmet eden himmete nail olur” düsturunca hizmet, gönülleri ilâhi zirvelere ulaştıracak ulvi bir basamaktır. 


Öyle peygamberler ve Allah dostları kâmil veliler, hep bu basamakla yücelmişlerdir. Ömürleri boyunca Resülullah Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem), “Bir kavmin efendisi, onlara hizmetkâr olandır...” S hadis-i şerifleriyle amel etmişlerdir. 


Buna göre bir mümin için ebediyet kazancı, samimi bir gönülle yapılan hizmetlerden geçmektedir. Hizmet insanların en hayırlılarından olabilmek için, hayırda yarışmaktır. Allah Resülü'nün buyurduğu gibi: “İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır.” 


Hizmetlerin, toplumsal yardımlaşmanın en güzel bir şekilde yürütüldüğü yerlerden biri de vakıflardır. Kur'ân-ı Kerim'de, “İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'ın rızasını kazanma uğrunda kendilerini ve mallarını feda ederler” (Bakara 2/207) âyetiyle kendisini hizmete adayan kişiler övülmüştür. Vakıflar Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) hadis-i şeriflerinde bildirdikleri sadaka-i câriye (Allah rızası için devamlı hizmet veren eser bırakmak) esas alınarak kurumsallaştırılmış hayır yerleridir. Yaratılan ne varsa, yaratandan ötürü onlara yardım etmek, ikramda bulunmak, kucak açmak, yaralarını sarmak vakfın esas gayesidir. 


Vakıflara, zamanımızda dernekler de eklenerek, toplum yararı için görev yapmaya başlamışlardır. Ferdi 


6 Deylemi, Müsnedü'i-Firdevs, 2/324. 
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yardım, onu yapan kişi ölünce, sona ereceğinden, bu kurumlar hayrın devamlılığını sağlamışlardır. 


Vakıf medeniyeti olarak Osmanlılar, hizmet adına, yazın soğuk su içilebilmesi için kar getirilmesinden fakirlere yakacak temin etmeye, kış aylarında aç kalan kurtlara dağ başlarında et bırakmadan alışveriş edenlerin aldatılmasını önlemek üzere, çarşı pazarda ölçek ve kantarlar konulmasına, fakir ve kimsesizlerin cenazelerinin kaldırılmasından dul kadınlara yardım edilmesi; yetim kızlara çeyiz verilerek, düğünlerinin yapılmasına, halka faydalı eser yazdırılıp, karşılıksız dağıtılmasından medrese, dârülhuffâz, dârülhadis, imarethane, han hamamlar, kuyu, su yolu, çeşme, sebil, namazgâhlar yaptırılmasına, okul çocuklarına gıda ve giyecek yardımı yapılmasından bayramlarda kimsesiz çocukların sevindirilmesine kadar daha pek çok görev üstlenmişler ve bunu rıza-yı ilâhi için yapmışlardır. 


HİZMETE OLAN İHTİYACIMIZ 


Mürşid-i kâmile edip hizmet 
Buldular iki cihânda izzet 


Avni, Tuhfetü'1-Hükkâm 


Öncelikli olarak bilmemiz gereken bir gerçek var ki o da hizmetin bizimle değil, bizim hizmetle ayakta durduğuzdur. Gavs hazretleri (kuddise sırruhüj bir sohbetinde şöyle demişlerdi: 


“Allah'ın (celle celâluhüj dinine hizmet hususunda bizlerle birlikte siz de çalışın. Eğer siz bize bu uğurda yardımcı olmazsanız Allah (celle celâluhüj meleklerini bizlere yardımcı kılar. Hizmet yerde kalmaz. Ancak size bu hizmetlerin verilmesi, ihtiyaç olduğundan ziyade Allah'ın müminlere olan şefkat ve merhametidir.” 
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Mürşid-i kâmiller, sâliklerinin (talebe) terbiyesinde hizmeti mühim bir vasıta olarak kabul etmişler. Gönüllere tevazu, mahviyet ve mahlükata şefkat duygusunu yerleştirmek, nefsi terbiye etmek ancak hizmet ile mümkündür. Kalbin tasfiyesi zikir ile nefsin tezkiyesi hizmet iledir. Emir Külâl hazretleri talebesi olan Bahâeddin Nakşibendi'e [kuddise sırruhümâ| nefsindeki hastalıkların tedavisi için şu tavsiyelerde bulunmuştur: 


“Gönül almaya bak; güçsüzlere hizmet et! Zayıfları, gönlü kırıkları koru! Onlar öyle kimselerdir ki halktan hiçbir gelirleri yoktur. Bununla beraber onların birçokları tam bir kalp huzuru, tevazu ve eziklik içinde kalıp giderler. Böyle kimseleri ara bul ve onlara hizmet et!” 


Bu nasihat üzerine Şah-ı Nakşibend (kuddise sırruhüj intisabının ilk yıllarında, gurur ve kibrin zıddı olan “hiçlik” haline ulaşmak için, hasta ve muzdarip insanlara, yaralı hayvanlara hizmet etmiş ve hatta insanların geçeceği yolları temizleyerek tam yedi yıl hizmet etmiştir. 
Kendisi şöyle anlatır: 


“Mürşidimin nasihatleri doğrultusunda uzun zaman çalıştım. Bütün hizmetleri ifa ettim. Benliğim o hale geldi ki yoldan geçerken, Allah'ın herhangi bir mahlüku karşısında, olduğum yerde durur, önce onun geçip gitmesini beklerdim. Bu halim yedi sene devam etti. Bu hizmetlerin neticesinde öyle bir hal tecelli etti ki onların inilti suretinde hazin hazin sesler çıkarıp Hakk'a iltica etmelerini hisseder hale geldim.” 
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Evet, bu yolda, her kim ne elde ettiyse, hep Allah rızası için halka hizmet etmek suretiyle elde etmiştir. 
Aziz Mahmud Hüdâyi hazretleri Bursa kadılığını bırakıp Üftâde hazretlerinin dergâhına geldiğinde, Bursa sokaklarında ciğer satarak kadılığa âşık nefsin esaretinden kurtulmuş ve sonrasında dergâha hizmet ederek nefsini kemale erdirmiştir. 


Şu muhakkak ki hizmet gönülleri ilâhi zirvelere ulaştıracak, müstesna ve ulvi bir basamaktır. Bütün peygamberler ve veliler hepsi bu basamağın üzerinde Hakk'ın rızasına ermişlerdir. İnsan tövbe suyu ile nefsini günah kirlerinden arındırarak Hakk'a vâsıl olma, O'nu tanıma ve O'nda fâni olma yoluna girer. 


Bu manada tövbe, Hakk'a yürüyen insan için ayak mesabesindedir; hizmet ise o ayağı, taştan, dikenden koruyan ayakkabı gibidir. Buna göre ayakkabıyla yol almak çıplak ayakla yol almaktan daha kolay değil midir? Pekâlâ, daha kolaydır, öyleyse insan hizmet ehli olamaya gayret ederek, önce kendine, daha sonra ümmete faydalı olmayla çalışmalıdır. Gavs-ı Sâni hazretlerinin de ifade ettiği gibi: 


“İnsanlara hizmet etmek isteyen kendi nefsini ıslah etsin.” 


Bilindiği üzere hizmetin şer'i delili emr-i ma'rüf ve nehy-i münkerdir. Kişinin yapacağı en büyük hizmet, kendi nefsini ıslah etmesidir. Nefsini ıslah ederek kâmil insan olan, tüm kâinata rahmettir. Böyle bir insan ölü kalpleri diriltir. İnsanları Allah'ın ahlâkıyla ahlâklandırır. Hz. Resülullah'ın sünnetiyle süslendirir. Ehlullahın edebiyle taçlandırır. Hasta kalplerin tabibi, gönüllerin sultanlarından olan Gavs-ı Sâni hazretleri, “İnsanlara hizmet ve iyilik etmek isteyen kimse, kendi nefsini ıslah etsin yeter. Nefsini ıslah etmeyen kimse insanlara gerçek faydayı veremez. Allah dostları, nefislerini ıslah edip istikamet üzere gittiklerinden, insanların hidayetine ve ebedi saadetine vesile olmaktadırlar” buyururken bize düşen öncelikli en büyük vazifenin kendimizi hesaba çekmek olması gerektiğine işaret etmiştir. Çünkü insanın nefsi terbiye oldukça kemalatı artar ve kalbi ilâhi tecellilere açılır. 


Bundan da anlaşıldığı üzere, nefsin ıslahı için en önemli yol hizmettir. Büyük veli Ubeydullah Ahrâr (kuddise sırruhü) bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Biz bu yoldaki mesafeleri, sadece tasavvuf kitaplarını okuyarak değil, okuduklarımızı imkân nisbetinde tatbik etmekle ve halka hizmetle elde ettik.” 


Kimseye Hizmet Buyurma! 


Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretleri (kuddise sırruhü| halifesi Molla Halil'e şöyle nasihat etmiştir: 


Molla Halil! Çok çalış, çabala. Herkesi rahatlatmaya çalışıp üzülme. Herkese hizmet et fakat mümkün mertebe kimseye hizmet buyurma. Özellikle Allah'ın talebi üzere olduğunda, malınla, bedeninle ve canınla hizmet et. Nitekim hadis-i kudside, 
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“Yâ Davud, beni talep eden birini gördüğünde ona hizmetçi ol” 7” buyrulmuştur. Güzel davranışları bırakma, daima güler yüzlülük semtine git. Zira hadis-i şerifte, “Farzları eda etmekle emrolunduğum gibi insanlara güler yüzlü davranmakla da görevliyim” 8 buyrulmuştur. Tasavvuf da bu manadan ibarettir. Nitekim denmiştir: 


Tasavvuf yar olup yad olmamaktır 
Gül-i gülzar olup har olmamaktır.” 


GİR 


7 Ebü Nuaym, Hilyetü'(-Evliyâ, 10/80; Beyhaki, Şuabü'!-İmân, 7/19 (nr. 
9900); Gazâli, /hyâü Ulümi'd-Din, 1/60. 


8 Aclüni, Keşfü'/-Hafâ, nr. 918. 


9 Avnikli Molla Halil, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden Nasihatler (sad. Ali Sözer), İstanbul: Şadırvan Yayınları, 2011, s. 27-28. 


HİZMET NİMETTİR 


“Mümin, cennete girene kadar hayra doymaz.”"9 


İnsan, var olduğundan beri hizmetle iç içedir. Hizmet peygamberlerin mesleğidir. Hizmet, güzel ahlâka sahip olan insanların meşrebidir. Hizmetin ne derece kıymetli olduğu ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyuruyor: “Bir mümin kardeşimin ihtiyacını görmek için yürümem bana, şu mescide oturup bir ay itikâfa girmekten daha sevimlidir.” " 


Hizmette Allah'ın yardımına mazhar olmak gibi büyük bir saadet vardır. Bu konuda Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem] buyuruyor ki: “Bir kul din kardeşinin yardımında bulunduğu sürece Allah da onun yardımında bulunur.” "2 


10 Tirmizi, İlim, 19. 
11 Taberâni, e/-Mu'cemü'i-Kebir, nr. 13646. 
12 Ebü Davud, Edeb, 60. 
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Ashâb-ı kirâmın büyüklerinden Muâz b. Cebel fradıyallahu anh) şöyle buyurmuştur: “Allah yolunda cihada giden arkadaşlarımın eşyalarını hazırlamam, yüklerini düzeltmem ve bineklerini çekip çevirmem bana on nâfile hacdan daha sevimlidir.”18 


İmam Şa'râni (kuddise sırruhüj hizmet ile erişilen güzellikleri ifade ederken şöyle buyuruyor: 


“Hizmet edenin, Allah rızkını genişletir. Çünkü kulların durumuna göre Allah rızıklarını kolaylaştırır veya zorlaştırır. Kul, Allah'a ve kullarına hizmet ettiği derecede Allah da onların rızkını genişletir. O halde kim halkın ihtiyaçlarını giderirse tüm mevcudat da ona meyleder ve yardım eder. Kardeşini unutup sırf kendini düşünen kimseden mevcudat geri durur ve çoğu kez rızkının peşinde koşmak onu yorar. Şüphesi olan tecrübe etsin.” 


Gavs-ı Sâni hazretleri (kuddise sırruhüj, hizmet ehlinin içinde bulunduğu güzel durumu ifade etmek adına şöyle buyurmuştur: “Hizmet için evinden çıkan bir kimse eve dönünceye kadar zikir halindedir.” 


Abdurrahman-ı Tâhi (kuddise sırruhüj bir sohbetinde, “Mürşide hizmet edenler onlarla aynı derecededirler.” 
İbrahim-i Çokreşi diyor: “Bu sözü bana gavsın bir süfisi söyledi. Ben bu sözü duyunca kendi kendime, 'Bu mürşidlerden maksat zâhid ve âbid olanlardır. Mürşidin kapısına yaptıkları hizmetten dolayı, mürşidin ibadetine veya sevabına ortak olmalarına benim aklım ermiyor.” 


13 Ebü Davud, Edeb, 60. 
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Benim bu sözlerimi bir süfi Abdurrahman-ı Tâhi'ye söylemiş. Bunun üzerine o bana şöyle dedi: ‘Benim bu sözüm Gavs-ı Hizâni'ye dayanmaktadır. Sözünü ettiğimiz mürşidler, mutlak manadaki mürşidlerdir.' 


Abdurrahman-ı Tâhi (kuddise sırruhüj, önceleri kendisini tamamen hizmete vakfetmiş, sonraları ise dünyaya olan muhabbeti sebebiyle hizmetten geri kalmış birini uyararak şöyle buyurmuştur: 


“Mürşide hizmet edenler onlarla aynı derecededirler. Çünkü şeyhliğin yarısı olan hizmet, tamamen hizmet edenlere mahsustur. Buna göre mürşidin hizmetçisi, şeyhlik ve mürşidlik mertebeleri ile bağdaşmayan işlerden kaçınmalı ve hizmeti kaçırmamalıdır.”'4 


Veliler, Allah Resülü'nün, Hizmetçileridir 


İmâm-ı Rabbâni [kuddise sırruhâ| şöyle buyurmuştur: 


“Diğer peygamberler Resülullah Efendimiz'e |sallallahu aleyhi vesellem) mahsus olan bu büyük nimet sofrasında onun meclis arkadaşlarıdırlar. Bu bahtiyarlığa ermeleri Peygamberimiz'in aracılığıyla gerçekleşmektedir. Veliler ise Peygamber Efendimiz'in hizmetçileridir, bu sofradan bir hisse almışlardır. Sofraya oturan arkadaşlar ile o sofradan pay alan hizmetçiler arasındaki fark ne büyüktür!” 


14 Abdurrahman-ı Tâhi, İşaretler, s. 170. 


HİZMET ŞUURU 


İnsan ruhunun ulaşacağı olgunluk semasına çıkış yolu, merhamet ve hizmet basamaklarından geçmektedir. Bu bakımdan her müslüman hizmet ve merhameti kendisinin bir tabiat-ı asliyesi haline getirmeli ve onun en belirgin vasfı bu olmalıdır. 


Mühim olan bir hizmeti yapmak değil, aynı zamanda onu ihlâsla ve en güzel bir şekilde ifa edebilmektir. 
Dolayısıyla hizmete talip olanlarında maksatları hizmet etmiş olmak değil Mevlâ'nın rızasına erişecek davranışlarda bulunabilmek olmalıdır. Yoksa sırf başkasının yani kendisine makam, mevki ve menfaat getirecek kimselerin gözüne girmeyi temin edecek hizmetleri yapıp da bunun dışında kalan nice hizmetlere arkasını dönmek bir edebiyat iflasıdır. Böyleleri zâhiren birilerinin gözüne girer velâkin meval muhafaza buyursun Cenâb-ı Hakk'ın rahmet nazarı onların üzerinden kalkar ve gazab-ı ilâhi tecelli eder. Zira hizmette önemli olan husus bu âlemde fânilerin nazarında iyi ve güzel neticeler elde etmek değil, kişiyi ahiret âleminde maneviyat sultanı eyleyerek amel ve hizmetler ortaya koyabilmektir. Bu itibarla hizmet eri her türlü hizmeti kendisine büyük ganimet bilmelidir. Olabilir ki herkesin küçük gördüğü bir hizmet içinde yer ve göklere sığmayacak kadar büyük ecir ve ilâhi mükâfatlar gizlenmiştir. Çünkü Mevlâ-yı Kerim talep ettiğimiz nice deryaları ihlâs ve gönüllerin neye yöneldiğini mizan eder. 


Bu durumu izah için Ebü Abdullah Rugandi (kuddise sırruhü) ne güzel buyurmuştur: 


“Sakın sana verilen herhangi bir hizmeti küçük görme çünkü hizmet hizmettir ve sana ehemmiyetsiz gibi görülen bir hizmet çeşitli sebeple Mevlâ'nın katında çok ehemmiyetli olabilir. Allah'ın rızasının hangi hizmette bulunduğu bizim için bir meçhuldür. Onun için muradına, yani Allah'ın rızasına ulaşıncaya kadar her türlü hizmete devam et. Bu arada nail olduğun nimetler ve mazhariyetlerde sadece şükür ve hizmetini arttırsın.” 


Ahmet er-Rifâi hazretleri (kuddise sırruhüj her gördüğü şahsa selâm verirdi. Bir yerde birinin hasta olduğunu duysa ilk fırsatta ziyaretine giderdi. Yolculuk esnasında karşılaştığı âmâların ellerinden tutar, gidecekleri yere kadar götürürdü. Bir ihtiyarla karşılaşacak olsa elindeki yüke yardım eder ve etrafındaki dostlarına Fahr-i Âlem'in [sallallahu aleyhi vesellem] Şu hadis-i şerifiyle nasihatte bulunurdu: “Kim ihtiyarlara hürmet ve yardım ederse, Allah Teâlâ da ona ihtiyarladığında hürmet ve hizmet edecek bir kimseyi ihsan eder.” 


Seyahatlerinden dönüşünde ormana gider, odun keser, merkebine yükleyip şehre getirir, bu odunu dullara, çaresiz, fakir ve muhtaçlara dağıtırdı. Mecnun ve kötürümlerin hizmetine koşar, elbiselerini temizler, birlikte oturup onlarla sohbetler eder, yemeklerini kendi elleriyle yedirirdi. Sonra da onlardan dua etmelerini isterdi. “Bu gibi azilleri ziyaret müstahap değil, vâciptir” derdi. 


Hizmetlerini ve amellerini sadece Hak Teâlâ'nın rızası için yapanlar onları bir sır gibi halktan gizlemeye çalışırlar. Zira Hakk'a ait olduğu halde halka arzedilen hizmet ve amellerde Allah'a götürecek hiçbir fazilet kalmaz. Çünkü onlar ucb ve gurur başta olmak üzere binbir türlü nefsaniyet kaplar. Dolayısıyla Hak yolunda yapılan her salih amel ve hizmet, fâniler değil bâki olan bilsin niyeti ve düşüncesiyle olursa makbuldür. Öyle fiillerin ecir ve mükğfatlarını yazmaya ne kalemler yeter ne de mürekkep yetişir. Samimi ve fedakâr hizmetlerle Hakk'ın kullarını Hakk'ın rızası için memnun etmeye gayretli olurken nefsini değil Hakk'ı razı edebilen isimsiz ve gerçek kahramanlara ne mutlu! 
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“Bal, Bal” Desen.. 


Terk-i heves edip hizmet tutmalı 

Arı ahvalini ibret tutmalı 

Her çiçekten birer çeşni tatmalı 

“Bal, bal” desen ağzın bal olur mu ya!.. 


Karamanlı Gufrâni 


Hizmet Devlettir 


Gavs-ı Sâni [kuddise sırruhüj hizmetin önemini bir sohbetlerinde şöyle anlatmışlardır: 


“Hizmetler Allah rızası içindir. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi içindir, Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi vesellem) ümmetinin zelil olmaması içindir. Tedbirlerimizi alıp hizmetlerimize devam etmeliyiz. Hiçbir şey hizmetimizi geri götürmesin. 


Hizmet, kesinlikle şahsi ve siyasi menfaatler için değildir. Seyrü sülükün merhalelerinden biri olarak düşünülmeli ve bu şekilde hizmet yapılmalıdır. Hizmetler rıza-yı ilâhi dışında hiçbir gayeye alet edilmemelidir. 


Bu hizmet, önünüze gelen bu iş, size bir devlettir. 
Size nasip olan bu hizmetin kıymetini bilin; alın, saklayın, muhafaza edin, kapınızın, evinizin içinde tutun. Eğer bu nimeti kaçırırsanız, bir daha yakalayamazsınız. Bu 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hizmet nimetini eline geçiren onu asla size geri vermez. 
Hizmet tıpkı balık gibidir. Balığı yakalamak, elde etmek zordur. Yakalayınca da sımsıkı tutmak lazımdır. Yoksa elden kayar gider. Gidince bir daha ele geçmez. 


Bu hizmetlerle sâdât-ı kirâmın hizmetlerine ortak oluyorsunuz. Bu ortaklık, bu (manevi) ticaret ölünce de bitmez. Kıyamete kadar devam eder. Amel defteri kıyamete kadar kapanmaz. Çünkü bu yol, kıyamete kadar devam edecektir. Onun hayrı hem size, hem bize, hem de sâdâtlaradır. 


Allah için olmadıktan sonra bütün dünya elimizde olsa iğne ucu kadar kıymeti yoktur. Ama Allah için olursa iğne ucu kadar da olsa kıymeti vardır, mesuliyeti vardır. 


Niyetiniz Allah rızası için çalışmak, hizmet etmek olmalı. Çünkü hizmette çok büyük menfaat var. Özellikle bu zamanda ve bu asırda gündüz gece çalışmak lazım... 


Gayemiz Hz. Peygamber'in /sallallahu aleyhi vesellem] keyfini yerine getirmek. Gece çalışacağız. Allah Teâlâ, sâdâtlar çalışanı seviyor. Bizler dünya için değil ahiret için çalışacağız. 


Hizmet, ahiret rızkı içindir. Ahiret elbisesi hizmettir. 
Kefen ahiret elbisesi değildir. Kefen çürür. Hizmete çıkmış kişi eve dönünceye kadar zikir halindedir. Hizmete çıkarken, *'YâRabbi! Senin rızan için, bize vereceğin rızkın teminine çıkıyorum’ diye niyet edin. 


Hizmet canı gönülden yapılmalıdır. Gaye Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem) ümmetine hizmettir. Hizmete, Allah rızası için niyet edip hizmetçi gibi de sarılmak gerekir. Allah yolunda yapılan hizmette kendi çıkarlarını gözeten kimse cehennemdeki yerini hazırlıyor demektir. 


Hizmet ederken dinin emir ve yasaklarına kesinlikle uyun. Hissi ve duygusal davranmayın. Yaptığınızı Allah rızası için, sevdiğiniz zatın hatırı için yapın. Mükğfatını Allah (celle celâluhü| versin. Sabırlı olun. Hizmetlerde istişareye önem verin. Hep beraber istişare yaparak karar verin. Hizmet, ihlâs ile yani sırf Allah rızası için yapılmalıdır. 


Halim olun, yumuşak olun, tevazu sahibi olun, sizleri tenkit edenleri anlamaya çalışın. İki tarafı da dinlemeden hüküm vermeyin, dinleyin, kızmayın, üstünlük taslamayın, her iki tarafı dinleyin öyle karar verin.” 


Dünya Bize (Hizmet Eder 

Rivayet olunur ki Akşemseddin hazretleri bir seyahat sırasında, yolda yürürken bir kimseye rastladı. 
O kimse güzel bir ata biniyordu. Şeyh ansızın o güzel ata sahip olmak istedi. Bu istekten, daha sonra pişmanlık duydu ve af diledi. At sahibinin gönlünde, atını hemen şeyhe verme isteği belirdi ve gittikçe bu istek arttı. 
İçinden gelen bu duyguya hâkim olamadı. Atını şeyhe bağışlamak istedi. Atın şeyh tarafından kabul edilmesi için en içten, samimi duygularla dilekte bulundu. Şeyhin büyük oğlu Sadullah Çelebi, 


— Bu ne hikmettir, dedi. Şeyh şöyle cevap verdi: 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— Allah, kendisine gerçek kul olan kimseye dünyayı hizmetkâr eder. Bir olan Allah'a ibadet ederiz, O'ndan başkasına, yani mâsivaya meylimiz yoktur. Bundan do- 


layı dünya bize hizmet eder. 


ARAŞ 


Cami Yaptırmanın Hazzı 


Osmanlı sultanlarından Sultan 2. Murad, oğlu Fâtih Sultan Mehmed'e şöyle nasihat etmiştir: 


“Şunu da iyi bilmelisin. Bu yaşlılık dönemi, aslında bütün hayatın en güzel, en üstün ve en olgun dönemidir. İnsanın daha önceleri başlamış bulunduğu herhangi bir iyilik de ihtiyarlıkta tamamlanır. İnsan yine o çağda, bütün hayatı boyunca yapmış olduğu iyilik ve güzelliklerden memnun olur, rahata kavuşur. 


Mesela ben, uzun zamandan beri Allah yoluna bir hizmetimiz dokunmuş olması için bir mescid yaptırmış bulunuyorum. Şimdi, ben bu yapının içine girdiğimde, tasavvur edilemeyecek şekilde sevinç ve huzurla dolarım. Ve yüce Allah'a şükretmeye başlarım. O anda benim duymuş olduğum zevk ve gönül rahatlığını, samimiyetle söylüyorum, yiğitlerin zevk ve sefasına katiyen değişmem.” 


Hizmet Önce Ailede Başlar 


Allah için hizmet, öncelikle anne ve babadan; ailede başlar. Dinimiz anne baba rızasına çok önem veriyor. Bu 


15 Nasihatü Sultan Murad, İstanbul: Tercüman Yayınları, ts., s. 103. 
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konu ile ilgili Rabbimiz İsrâ süresinin 23 ve 24. âyetlerin- de şöyle buyurmaktadır: 


“Rabb'in, sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine “öf” bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve, 'Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et! diyerek dua et.” 


Anne ve babanın çocuğun üzerinde pek çok hakkı vardır. Bunlardan bir tanesi de âyet-i kerimeden de anlaşılacağı üzere, hizmete muhtaç olduklarında onların hizmetlerini görmektir. Bu nedenledir ki Allah için hizmet ailede başlar. Anne baba haklarını gözetmeyen kimseden, başka insanların haklarını gözetmesi beklenemez. 
Kişi öncelikle ailesinin rızasını alarak hizmete başlamalıdır. Ailesine hizmeti tam hakkıyla yerine getiremeyen bir kişiden insanlara hakkıyla hizmet etmesi beklenemez. 


Annenin Yanı Başı 
Bâyezid-i Bistâmi (kuddise sırruhüj anlatıyor: 


“Meğer anne rızasını kazanmak, bütün güzel amellerin başında geliyormuş. Tüm nefis mücadelesinde, riyâzetlerde, gurbette aradığımı anne rızasında buldum. 


Bir gece annem benden su istemişti. Evde su yoktu. 
Testiyi alıp çaya su getirmeye gittim. Döndüğümde annemin uyuyakalmış olduğunu gördüm. Uyanırsa suyunu vereyim diye testi elimde baş ucunda beklemeye başladım. 


Bir müddet sonra annem uyandı. Beni elimde testi baş ucunda görünce şaşırdı, duygulandı. Bir yandan da zahmet çektiğimi düşünüp üzüldü. 'Niçin böyle yaptın?” 
dedi. Ben de, 


- Uyandığın vakit yanı başında bulunmak istedim, 
onun için, cevabını verdim.” 18 


Hizmet Fedakârlıktır 


Kişi, eşini, çocuklarını ve işini de ihmal etmemeli, bir eli hizmetteyse diğer eli işinde ve ailesinde olmalıdır. Eşler birbirine karşı ve evlatlarına karşı olan sorumluklarını da yerine getirmeli ki kendileri gönül rahatlığı ile hizmet yapabilsinler ve yaptıkları hizmetten feyiz alabilsinler. 
Hizmet fedakârlık gerektiren bir ameldir. Eşlerden biri hizmet ederken bir diğeri de hizmettin sevabına ortak olduğunu unutmamalıdır. Çünkü hizmeti yapan kadar, ailenin diğer bireyi eşinin üzerindeki sorumlulukları paylaşır, böylece sevaba ortak olmuştur. 


Şah-ı Hazne [kuddise sırruhü| bir sohbetinde şöyle demiştir: “Kullar, Allah'ın iyâlidir. O'nun iyâline fedakârlık etmeyen, Allah Teâlâ'dan feyiz alamaz. Seyda-i Tâhi hazretleri, Mevlânâ Fethullah Verkânisi hazretlerine şöyle buyurmuştur: 


16 Feridüddin Attâr, ezkiretü'/-Evliyâ, s. 198; Abdülmecid Hâni, e/-Ha- 
dâiku'i-Verdiyye, s. 325. 
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‘Bizim yolumuz, üstada ve arkadaşlara canı feda edebilmeyi gerektirir. Çünkü bu yol, Hz. Ebü Bekir Efendimiz'in [radıyallahu anh) yoludur. O Allah yolunda her şeyini, arkadaşı Hz. Muhammed Mustafa [sallallahu aleyhi vesellem) hakkında feda etmişti. Sadece o değil, bütün ashâb-ı kirâm böyleydi ve bundan çok fayda gördüler.” 


Hizmet Himmeti Celbeder 


Fahr-i Âlem Efendimiz kendilerine örnek alan bahtiyar kişilerin hayatlarında hizmet en bariz vasıflardan biri olmaktadır. Hak âşığı ve Habib-i Kibriya'nın sevdası olan her gönül ehl-i hizmettir. Hizmet ehli olanlar da gökteki güneş ve aya benzerler. Bu keyfiyetle hizmet, bir taraftan başkalarına faydalı olmaya vesile olurken, diğer taraftan da niyet, gayret ve ihlâsları nisbetinde hizmet edenlerin yücelmelerini sağlar. Böylece belki de kendilerine isabet eden fayda, hizmetlerinde bulundukları kişilerden daha ziyadedir. 


Diğer cihetten hizmet ehli bir ırmak gibidir ki, kilometrelerce uzun mesafeleri katederek binbir canlıya, insanlara, hayvanlara, bitkilere vb... Mevlâ'nın izniyle hayat sunarak akıp gider. Bu faydalı ırmağın varacağı menzil, durak Cenâb-ı Hakk'ın ebedi vuslat deryasıdır inşallah. 


Bu manevi hakikate âşina olanlar halka padişah bile olsalar kendilerini devamlı olarak bir hâdim, hizmet eri olarak görmüşlerdir. Nitekim onlardan biri olan Osmanlı'nın azametli padişahı Yavuz Sultan Selim Han mübarek beldeler devletine emanet edilip de hutbede 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kendisi hakkında Hâkimü'l-Haremeyn-i Şerifeyn (Mekke-Medine'nin hâkimi) denilince ağlayarak hutbedeki imama itiraz edip bilakis Hâdimü"l-Haremeyn-i Şerifeyn (Mekke-Medine'nin hizmetçisi) diye düzeltmesi hep ulvi bir hizmet anlayışının ve kulluktaki asıl gayeyi idrakin bir tezahürüdür. 


İmâm-ı Rabbâni (kuddise sıruhüj, şeyhinin oğullarına yazdığı bir mektupta hizmetle ulaştığı feyizleri şöyle anlatmıştır: 


“Değerli dostlarım bilsinler ki bu fakir baştan aşağıya kiymetli pederinizin insanlarına gömülmüştür. Bu tarikatın elifoasını ve diğer bilgilerini kendilerinden öğrendim. Onun sohbetinde bulunmanın bereketi ile 'indirâcü'n-nihâye fi'l-bidâye' bahtiyarlığını elde ettim. Sıdk ile onun hizmetinde bulunmam sebebiyle sefer der-vatan nimetine nail oldum. Değerli teveccühleri sayesinde bu kabiliyetsiz fakir iki buçuk ay zarfında Nakşibendi nisbetini elde etmiş oldu. Kendileri bu tarikatın büyükleri ile özel bir yakınlığı lutfetmiş oldular. Ona tâbi olmakla çok az bir zamanda elde etmiş olduğum tecellileri, zuhuratları, nurları, renkleri, renk ve keyfiyetin olmadığı halleri 


|” 


nasıl izah edebilir, nasıl açıklayabilirim 


“Bir mümin kardeşimin ihtiyacını görmek için yürümem bana şu mescidde (Mescid-i Nebevi) oturup bir ay itikâfa girmekten daha sevimlidir.” 


17 Taberâni, e/-Mu'cemü'(-Kebir, nr. 13646. 


HİZMETİN ÇEŞİTLERİ 


Hizmetin alanı çok geniş ve çeşitlidir. Allah rızası hedeflenerek, insanların faydasına olan bütün gayretler hizmetin alanına girer. Gönülden hizmeti arzulayan herkesin, istidadına ve kabiliyetine göre yapabileceği bir hizmet vardır. Hak Teâlâ herkes için bir hizmet takdir etmiş ve maddi manevi donanımları da beraberinde bahşetmiştir. Mühim olan insanın bu arayış içinde olmasıdır. 


Cenâb-ı Hak ihlâslı müminlerin salihleri hakkında 


és 


âyet-i celilede, “...Onlar hayırda birbirleriyle yarışırlar” 


(Âl-i İmrân 3/114) buyurur. 


Salih müminlerin bu hayır yarışındaki en önemli, en güzide hizmet ürünlerinin başında şüphesiz ki vakıf müesseseleri gelir. 


Vakıf insanların en zirvesinde bulunanların başında Fahr-i Âlem Efendimiz olmak üzere bütün peygamberler; ashapları, vâris olarak müjdelenen ilmiyle âmil olan Allah dostları ve onların manevi terbiyesinde kemale eren sadıklar gelir. Onlar kalplerindeki iman heyecanını dünyanın dört bir yanına ulaştırarak tarihin en güzide altın sayfalarını âdeta hizmetleriyle yazmışlardır. 


Muhakkak ki hizmetler muhteliftir. Rıza-yı ilâhi için ve bu niyetle bu doğrultuda yapılan bütün gayretler hizmet dairesinin içine girer. Önemli olan maddi ve manevi olarak gönüllerin istidat iktidar ve liyakatleri miktarında bir hizmeti gerçekleştirmesidir. Zira Rabbü'l-âlemin herkese bir hizmet takdir etmiş, onu yaratılışına göre bir işe layık kılmış ve bunun için maddi ve manevi imkânları da kendisine bahşeylemiştir. 


Anlayan akıllar ve idrak eden kalpler için ne kadar ibret verici bir tablodur ki, Fahr-i Âlem'in sallallahu aleyhi vesellem] Veda haccında takriben 120.000 sahâbe-i kirâm mevcut idi. Hal böyle iken o mukaddes beldelerdeki medfun olan sahâbe-i kirâma baktığımız zaman 10.000 
küsur sayısıyla ifade edilmektedir. 


Buradan anlaşılıyor ki 110.000'in üzerindeki sahâbe-i kirâm dünyanın değişik yerlerine dağılarak kendilerini rıza-yı ilâhi istikametinde hizmete vakfetmişler ve oralarda ebedi âleme irtihal etmişlerdir. 


Nitekim dünyanın doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine birçok yerinde ashâb-ı kirâmın kabr-i şeriflerinin bulunması bu durumu bizlere en güzel bir biçimde ifade etmektedir. Mukaddes beldelerde kalanı oradaki hizmetleri deruhte etmişlerdir. 
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Ebü Eyyüb el-Ensâri (radıyallahu anh) seksen dokuz küsur yaşında olmasına rağmen iki defa İstanbul surları önüne kadar gelmesi ve orada şehid olması; insanları hidayete çağırarak onları dünya ve ahiret saadetine kavuşturabilmenin cihanşümul gayretlerinden biridir. 


Allah rızası niyetiyle hizmet aşkı ve ahireti kazanma mücadelesi, onları dünyanın dört bir yanına sevketmiştir. 


Çin'in bir başka yerinde Said b. Ebü Vakkâs'a fradiyallahu anh] nisbet edilen bir makam mevcuttur. Sahâbe-i kirâm ve ehlullah kabr-i şeriflerinin çoğu zaman bulundukları bölge halkının dini duygularının zinde tutulması ve korunmasında etkili olduğu bilinen tarihi bir gerçektir. 
Nitekim Orta Asya'da Semerkand, Buhara, Türkmenistan ve Taşkent gibi bölgelerde bunun misalleri mevcuttur. 


Bütün bu hizmetler ancak büyük bir iman vecdiyle takat yetirilebilecek fedakârane ve muhteşem hizmet tablolarıdır. Onların hizmet aşkı ve ruhu bizler için ebedi kurtuluş yollarını aydınlatan parlak birer yıldız hükmündedir. Hiç şüphesiz ashâb-ı güzin efendilerimiz bu mertebeye Fahr-i Âlem'in [sallallahu aleyhi vesellem] müstesna terbiyeleri ışığında ve bilhassa şu hususlara riayet ederek nail olmuşlardır. 


Cenâb-ı Hakk'a hizmet: Emirlerini severek eda etmek, yasaklarından aynı şekilde bihakkın kaçınmak, sakınmak ve ilâhi kelimetullah yolunda gayret etmek. 


Habib-i Kibriya'ya (s.a.v) hizmet: Ona gönülden muhabbet duyarak, sünnet-i seniyye doğrultusunda ta-VİZSİZ yaşamak ve yaşatmak. 
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İslâm büyüklerine hizmet: Sevgi, saygı, vefa ve sadakat göstermek. 


Anne babaya hizmet: Öf bile demeden rızasını kazanmak. 


Evlada hizmet: Salih bir mümin olarak yetişmelerini temin etmek. 


Akrabaya hizmet: Sıla-i rahimde ve kendilerine ihsanda bulunmak. 


Müminlere hizmet: Acıların ve sevinçlerini paylaşmak, her hayırlı işlerinde yardımcı olmak. 


Bütün insanlara hizmet: Eliyle ve diliyle faydalı olmaya çalışmak. 


Mahlükata hizmet: Bütün varlıkları şefkat kanadı altına almak. Hizmetleri ifa etme hususunda Ali Râmiteni hazretlerinin bu uyarısı ne kadar güzel ve isabetlidir. 
“Minnetle (başka kakmak suretiyle) hizmet eden çoktur, ancak hizmeti nimet bilenler ise pek azdır. Siz hizmette bulunma fırsatını ele geçirmiş olmayı nimet bilir ve hizmet ettiklerinize minnettar kalırsanız, herkes sizden memnun olur ve şikâyetçiniz azalır. 


Evet, bizler farkında olsak da olmasak da aslında hepimizin aradığı, runumuzun selâmeti, yani huzur ve süküna kavuşmasıdır. Bu da Hakk'a ibadet şevkiyle, vecdiyle eda edilen, bu ruh ve şuura sahip bir mümin her hâlükârda hizmet vasıta ve fırsatlarını bulmasını bilir. Rıza-yı ilâhi için yaptığı fedakârlıklarda dünyevi menfaatler peşinde 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koşanların gösterdiği gayret ve hırstan çok daha fazla gayretli, sabırlı ve azimli olur. Aşk ikliminden beslenen hizmet arzusu kalpte mekân bulduğunda mümini sonsuzluğun seyyahı eyler. Kalp Firavni, Nemrudi zulmet katılığından kurtularak, Mevlânâ'nın, Yunus'un şefkat postuna bürünür. İşte bu ruh ile salih olanın ilim, sanat, ahlâk vb. mest edici bir edebiliğe kavuşur. Bu itibarla samimi ve gerçek hizmetler, kalbi olgunluğun bir şaheseridir. İşte ancak böyle kalple nazargâh-i ilâhi olurlar. 


Hal böyle iken bütün bir ömrü, kalbi meziyetlerden uzak bir vaziyette geçirmek ne büyük bir kayıp ve hüsrandır. Ne mutlu gönlünü gerçek manada hizmet aşkıyla doldurup ve bu aşkla hizmet edenlere... 


Yürü insâf ile kıl her işini 
Tâ ki herkes beğene cünbüşünü 


İstikâmet yeridir şer'-i Resül 


Hizmetin ola der isen makbül 


Müstakim olsa eğer hizınetde 
Sâhıbi onu tutar izzetde 


Hâdim-i şer'-i şerif olsa kişi 
İstikâmetde onun dâim işi 


İstikâmetle eden hizmetini 
İki âlemde bulur rağbetini 


Sâhibi ona riâyet eyler 
Rüz-ı mahşerde şefâat eyler 


Avni, Tuhfetü'i-Hükkâm 


1. İLİM ile YAPILAN HİZMET 


En önemli hizmet, dinimiz İslâm için yapılan hizmettir. 
Bu hizmet de öncelikle ilimle yapılır. İlim vesilesiyle İslâm farklı coğrafyalara ulaşır, farklı ırklara, nesillere ışık olur. 


İlim vesilesiyle müberra kitabımız Kur'ân-ı Kerim'i anlarız, hadisleri okuruz. İlim vesilesiyle Asr-ı saâdet, tâbiln ve diğer İslâm asırlarını öğreniriz. 


İlim vesilesiyle dinimiz İslâm tahrif olmaz, ibadetlerimizi sahih bir şekilde yaparız. İlim vesilesiyle Allah'ı tanır, Resülullah'a ümmet oluruz. 


İlk Öğretmenler: Ashâb-ı Kirâm 


Hicretten sonra Medine'de müslümanlar rahatladılar ve İslâm'ı baskı altında kalmadan öğrendiler. Bu konuda sahâbe-i kirâm efendilerimiz çok gayretlilerdi. Her firsatta Resülullah'a (sallallahu aleyhi vesellem] sorular soruyorlardı. 
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Onlar sormadıklarında da Allah Resülü çoğu zaman bir soru ile konuşmaya başlıyor, dikkatleri konuya yönlendiriyor ve sonra meseleyi izah ediyordu. Zaten her yeni hüküm onun tarafından mescidde insanlara tebliğ ediliyor, sonra da Medine sokaklarında duyuruluyordu. Nitekim içkinin haram olduğu böyle duyurulmuş, sonrasında Medine sokaklarında dökülen şaraplar akmıştı. 


İslâm'ın yayılışı ve öğretilmesi de sahâbe-i kirâm ile oldu. Onlar dinimizi öğretmek için ilk olarak komşu kabilelerden başlayarak topluca gitmişlerdi. Hatta bazı seriyyeler (küçük bir birlikle yapılan sefer) bu öğretmen sahabilere saldırılması sonucu gönderilmiştir. Medine'de dinin öğrenilmesinde Suffe ashabı denilen yoksul ve Mescid-i Nebevi'nin bitişiğinde yaşayan sahabilerin payı büyüktür. 


Âlimlerimizin Hizmetleri 

İslâm âlimlerinin din-i mübinimiz İslâm'a hizmeti büyüktür. Biz kulluğumuzu, ibadet ve taatlerimizi gönül rahatlığıyla yerine getirebiliyorsak, şüphesiz bu ilim ehlinin gayretleriyle olmuştur. Onlar doğru yolu belirlemişler, karışıklığı, fitne ve fesadı önlemişlerdir. 


Fakat hayli zamandır âlimlerimizin bu kiymetli konumlarını tartışmaya açmak isteyen, gözden düşürme- ye çalışan yaklaşımlar var. Vârisi bulunduğumuz büyük ilmi mirası lekeleyip, müslümanın gönlünü ve zihnini karıştıran bu yaklaşımlar, iyi niyetlerle de ortaya çıksa da hayırlı sonuç vermesi mümkün olmayan düşünce ve teşebbüslerdir. 
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Her şeyden önce geçmiş nesillere, hele de o nesillerin büyüklerine karşı edepli olmak, İslâm ahlâkının son derece önemli bir prensibidir. Zâhir ve bâtın âlimlerimizden başlayıp tâ sahabi efendilerimize kadar uzanan bu eleştiri ve reddetme hali ciddi bir marazdır, tövbeyi gerektirir. 


Sahabiler, Cenâb-ı Mevlâmız tarafından kitab-ı kerimimizde övülmüştür. Onların Allah yolunda canlarını hiçe sayarak yaptıkları büyük fedakârlık insan takdirinin üzerindedir. Aynı şekilde selef-i sâlihin başta olmak üzere âlimlerimizin büyük cehd ve gayreti sayesinde mücella dinimiz çağlara damgasını vurmuştur. Mevlâmız dini- nin korunmasına ve yaşanmasına onları vesile kılmıştır. 


Bize düşen, Resül-i Ekrem'in (sallallahu aleyhi vesellem| varisi olan âlimlerimizin gayretlerini heba etmemektir. 
Onların şahsiyeti ve eserleri üzerinde şüphe uyandırma çabalarını bertaraf etmektir. İlmi mirasımızı yıpratma çabası içinde olanlara karşı doğru bilgi ile donanmış olma gerekliliği açıktır. O ilimleri devam ettirmek, yenilemek, ihya etmek lazımdır. 


Fahr-i Kâinat Efendimiz bu gayret içinde bulunanları şöyle müjdelemiştir: 


“Allah Teâlâ'ya, dini hakkıyla anlamak ve yaşamaktan daha faziletli bir şeyle ibadet edilmedi. Gerçek fakih olan bir âlim, şeytana karşı, ilim ve şuuruna ulaşmadan ibadet eden bin âbidden daha etkilidir. Her şeyin bir direği vardır. Bu dinin direği de fıkıh (dini asli güzelliği ile anlayıp yaşamakjtır. ”8 


18 Beyhaki, Şuabü'-İmân, nr. 1712. 
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Şöyle baştan bir hatırlayacak olursak, Cenâb-ı Mevlâ, resülünün elçiliği ile İslâm'ı göndermiş ve doğru anlaşılıp yaşanmasını onunla sağlamıştır. Her biri nübüvvet nuruyla terbiye olmuş sahabiler de dosdoğru yolu Resül-i Ekrem Efendimiz'den öğrenmişler, onlar da sonraki nesillere aktarmışlardır. 


Şeyhülislâm Abdülkahir es-Sühreverdi (rahmetullahi aleyh] şöyle der: “Allah Teâlâ, resülü ile gönderdiği şeyleri kabul etmeye en saf kalpleri, en temiz nefisleri hazırladı. 
Kalplerdeki saflık, nefislerdeki temizliğin farklılığı, İslâmi ilimlerle birleşip ortaya çıktı. Herkes kendi kalp ve kabiliyetine göre o ilimden istifade etti.” 


Bazı kalpler mümbit toprağa benzer. İşte ilmini önce kendi hayatına nakşeden, sonra insanlara öğreten kimse böyledir. İlmi önce kendisine fayda vermiş ve onu her haliyle Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem] yoluna sevketmiştir. İşte bizim âlimlerimiz tam da böyledir. Onlar İslâm'ın devamlılığının vesileleridir. 


Allan dostları âlimlerin çabaları kadar, tasavvuf büyüklerimizin gayretlerinin de hak yolun korunması ve müminlerin dünyalarının heba olup gitmemesi bakımından eşsiz kıymeti vardır. Zâhir ve bâtın ulemanın bir arada, gerektiğinde birbirini dengeleyen bu etkinliği sayesinde hak ile bâtıl birbirinden ayrılmıştır. 


Bilgisizliğin yaygınlaştığı, gerçek âlimlerin azaldığı ya da etkisinin kaybolduğu zamanlar, hem müslüman birey için hem de toplum için karanlık dönemlerdir. Bu karanlık içinde haramla helâl, doğruyla yanlış birbirine 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karışır. “Allah'ın sınırları” insanların gözünde belirginliğini kaybeder. 


Böyle zamanlarda müslümanın imdadına yine din- de tefakkuh ve rüsuh sahibi âlimler yetişir. On asır önce Ehi-i sünnet akidesinin ciddi bir taarruz altında olduğu bir dönemde ortaya çıkan İmam Gazâli'nin (rahmetullahi aleyh) “Hüccetülislâm” (İslâm'ın delili, dayanağı) lakabıyla anılması bu yüzdendir. Aynı şekilde İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin “müceddid” (yenileyici) oluşu da, bir başka kriz dönemindeki hayati faaliyetlerle ilgilidir. 


Buradan bize çıkan pay, bize emanet edilmiş ilmi mirasın hakkını vermek olmalıdır. Bu da ancak dini ilimlerin okutulduğu ve aynı zamanda İslâm ahlâkının ve edebinin verildiği kurumlar oluşturmakla, mevcut olanlara destek olmakla mümkün olabilir. Bu farz-ı kifâyedir. 
Nitekim sâdât-ı kirâm tarih boyunca her nerede ikamet etmişse, hemen yanı başında bir medrese inşa ettirmiş ve ilim talebelerine kol kanat germiş, ilim ehline sahip çıkmışlardır. Gavs-ı Sâni hazretleri ise sadece ikamet ettiği yerde değil, hem Türkiye'nin çeşitli illerinde hem de Ürdün, Kırgızistan, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde medreseler açmıştır. 


Şehâbeddin Sühreverdi (kuddise sırruhüj Avârifü'/-Maârif adlı eserinde, korumakla mükellef olduğumuz bu mirasın nasıl meydana getirildiğini şöyle anlatır: “Dinimiz asırlar boyu, ilim ehli insanların gayretleriyle safiyetini kaybetmeden bugünlere ulaştı. Tefsir âlimleri, hadis imamları ve fakihler, Kur'an ve Sünnet'ten birçok ilim elde ettiler. 
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Onlardan hükümler çıkarttılar. Yeni durumları, Kur'an ve hadisin delilleri ışığında değerlendirip hükme bağladılar. 
Böylece, Allah Teâlâ âlimler vasıtasıyla dinini himaye etti. 


Tefsir âlimleri tefsir şekillerini, yorum ilmini, değişik kullanış ve anlayışları, dille ilgili unsurları iyice anlayıp öğrendiler. Bu konularda kitaplar yazdılar. Kur'an ilimleri bu şekilde ümmet arasında yayıldı. 


Hadis imamları hadisleri derlediler. Bu konuda son derece titiz davranarak, hadislerin yerini tesbite çalıştılar. Böylece yanlış ile doğru birbirinden ayrılmış oldu. 
Ayrıca sünnetin muhafazasını için hadisler, değişik rivayetleri ve râvileriyle birlikte ezberlendi. 


Fakihler ise asıl kaynaklardan hükümler çıkardılar. 
Aralarında kaynaklara dayanarak ihtilaflar da çıktı. Fakat hepsi bunları yaparken usulüne göre yaptılar. İşte böylece İslâm'ın hükümleri yayıldı ve kuvvetlendi. Bâtıl inanç ve hallerden tertemiz olan din, kendi esasları üzerine kuruldu ve hayatın her alanına yayıldı. Allah Resülü'nün [sallallahu aleyhi vesellem) sünneti hayata iyice köklerini saldı.” 


Ebü”l-Alâ Sekafi de (rahmetullahi aleyh) şöyle der: “İlim, bilgisizliğe karşı kalp için hayat ve karanlığa karşı gözün ışığıdır.” Yani bilgisizlik ölümüne karşı kalbe hayat veren şey ilimdir. Küfür karanlığına karşı yakin gözünün nuru da ilimdir. Dinin hükümleri noktasında bilgi sahibi olmayan kişinin kalbi bilgisizlik yüzünden ölmüştür. Gaflet içindedir. Çünkü böyle bir kalp, Cenâb-ı Mevlâ hakkında cehalet içindedir. Allah'ın emirleri konusunda bilgisi yoktur. 
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Allah Teâlâ, Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: “Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz” (Tekâsür 102/8). 


O halde zamanın yıpratıcı unsurlarına karşı ilim hazinemizi korumalı, elimizdeki mirasın kıymetini bilmeliyiz. 
Bu şuura sahip nesiller yetiştirmeliyiz. Bu yolda adımlar atmalı ve atılan her bir adımın hayır olarak bize döneceğini de bilmeliyiz. 


Her Coğrafyadan Her Irktan İslâm Âlimi 


Âlimlerimiz dinimize, İslâm milletine hizmet ettiler. 
Aynı dava uğrunda mücadele ettiler. Onlar da farklı farklı renk ve ırktandılar. Ama hepsi el birliğiyle İslâmi ilimleri geliştirdiler, kitaplar yazdılar. Bugün bize miras kalan bu kıymetli hazine onların bakiyesidir. Mesela tefsir ilminin gelişmesinde büyük önemi olan Arap gramerinin meşhur dört âlimi bizim için üzerinde düşünmemiz gereken bir örnektir: İbn Hişâm Arap'tır, Zemahşeri Türk'tür, Teftazâni Kürt'tür, Sibeveyhi ise Fars, yani İranlıdır. 


Âlimlerimiz, mutasavvıflarımız, ediplerimiz farklı farklı coğrafyalardan, ülkelerden, şehirlerdendirler. Onları isimlerini takip eden nisbelerinden tanırız: Dihlevi, mesela İmâm-ı Rabbâni'nin [kuddise sırruhü| nisbesi Sirhindi'dir, yani Hindistanlıdır; Buhâri, Semerkandi deyince Türkistanlıdır; Câmi, İsfahâni deyince Mâverâünnehir yöresindendir, günümüzde Afganistan ve İran içindedir. 
Tebrizi, Şirâzi deyince İran topraklarındandır. Kurtubi, Kastallâni deyince Endülüslüdür; Askalâni Filistinlidir, 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Süyüti Mısırlıdır; Rümi, Bursevi ve Tokadi Anadoluludur; Bosnevi Bosnalıdır. 


Onlar ve daha on binlerce, yüz binlercesi İslâm'a canlarıyla, mallarıyla, ilimleriyle, eserleriyle hizmet etmişlerdir. 


İlimle İslâm'ı Savunmak 


Günümüzde insanların çeşitli propagandalarla akını karıştıran birçok mevzu, eski âlimlerimiz tarafından çözüme kavuşturulmuş hususlardır. İmam Gazâli'nin (rahmetullahi aleyh) belirttiği gibi, şüpheleri gideren, ehl-i bid'ata reddiyeler ortaya koyan, bu ilimlerle meşgul olan ve ehi-i hakkın kalplerini bid'atlardan temizleyen âlimler vardır ve bunlar İslâm ümmeti için bir rahmettir. 


Bid'at söylem ve uygulamaların yaygınlaştığı günümüzde, aynı gayretle çalışacak, şüpheleri giderecek âlimlere, böyle âlimleri yetiştirecek müesseselere ihtiyaç artmıştır. 


Kişinin hangi ilmi öğreneceğini bilmesi kadar, kimden öğreneceğini bilmesi de önemlidir. İslâm âlimleri ilmin mutlaka bir âlimden, hocadan öğrenilmesini tavsiye etmişlerdir. Böyle bir usul öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi akla takılan soruların cevaplanması, bilgiyle birlikte İslâm ahlâkının ve edebinin aktarılması bakımından en uygun yoldur. 


Dinin ehil bir hoca yerine doğrudan kitaplardan öğrenilmeye çalışılması, birçok mevzunun kişinin bilgi ve anlayış seviyesine göre yanlış anlaşılma riskini beraberinde 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getirir. Kitaplar, dinin temel hususlarında belli bir bilgi ve kavrayış altyapısı olduğunda faydalıdır. Diğer taraftan dinin hükümlerinde pek çok husus uygulamaya dairdir ve bu uygulamaların bir hoca tarafından açıklanması, anlatılması, gerektiğinde uygulayarak gösterilmesi gerekir. Dolayısıyla ehil hocadan öğrenilen dini ilimler, hata riskini ortadan kaldırmış olur. Mesela abdest ve teyemmüm... Eğer ehil bir hocadan uygulamalı olarak öğrenilmezse, tam anlamıyla incelikleriyle yerine getirilmesi mümkün değildir. 


Dini hususlara dair bilgi kişinin yolunu aydınlatır. Bu ilimler sayesinde insan kalbi mutmain bir şekilde ibadetlerini yerine getirir ve şüphelere yenik düşmez. 


Müslümanların düsturu -asırlar boyu- ilim öğrenmek ve öğretmek olmuştur. Âlimlere ve ilim öğrenenlere toplumda büyük hürmet gösterilmiştir. 


Fahr-i Kâinat Efendimiz /sallallahu aleyhi vesellem] tarafından “ilmin kapısı” olarak anılan HZ. Ali (radıyallahu anh), ilim öğrenmenin hazzını şu sözlerle anlatmıştır: 


“Büyüyüp Rabbim'i tanımadan, küçük yaşta ölüp cennete girmek beni sevindirmezdi. Allah Teâlâ'yı en iyi tanıyan kimse, haşyeti en fazla, ibadeti en çok ve Allah için nasihati en güzel yapandır.” 


Peygamber Efendimiz de ilmi asıl amacının dışında öğrenenler için şu uyarıda bulunmuştur: 


“Her kim ilmi, âlimlere karşı böbürlenmek, düşük kişilerle münakaşa etmek veya insanların teveccühünü kazanmak için öğrenirse, Allah Teâlâ onu ateşe sokar.”9 


19 İbn Mâce, Mukaddime, 33; Dârimi, Mukaddime, 34, 
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Sonuçta hepimizin şu şuurda olması gerekiyor: Öğrenmeyen kimse ne ibadetlerin hükümlerini bilebilir ne de bu ibadetleri hakkıyla yerine getirebilir. Özellikle günümüzde sağlam bilgiye sahip olmayan kimse çeşitli yayın organları üzerinden yapılan yanlış dini telkinlerden etkilenir. Sağlam temeli olmayan bilgileri de iyice karışır. 
Bu hususa azami dikkat göstermek gerekiyor. Çünkü ilim amel etmek içindir. Amel ise ahiretimizi imar etmek için gereklidir. 


Hem Dünya Hem Ahiret İçin İlim 


Din-i mübin-i İslâm'ın sünnet-i seniyyeye uygun anlaşılması ve yaşanması için İslâmi ilimlerin öğrenilmesi, öğretilmesi gerekir. Aksi takdirde, hayat boşluk kabul etmeyeceği için, ilmin yerini hurafeler, bid'atlar alır. Nitekim Fahr-i Kâinat Efendimiz (sallallahu aleyhi veseliem] bir hadis-i şerifte bizleri şöyle uyarmıştır: 


“Allah, ilmi kullarından çekip çıkartarak değil, âlimleri almak suretiyle kaldıracaktır. Nihayet âlim kalmayınca, halk birtakım cahil âlimleri (görünürde âlim olsa da gerçekte cahil kişileri) kendilerine lider edinir. Bunlara bir takım sorular sorulur, onlar da ilimleri olmadığı halde fetva verirler. Böylece hem kendileri sapkınlığa düşerler hem de halkı düşürürler. ”?? 


Büyük Hanefi fakihi Bedreddin el-Ayni (rahmetullahi aleyh), bu hadis-i şerifi açıklarken şöyle der: “Allah Teâlâ ilmi insanların arasından kaldırma veya göğüslerinden 


20 Buhâri, İlim, 34; Müslim, İlim, 5. 
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silme şeklinde almaz. Bu, onların ruhlarını alarak yani âlimlerin ölümüyle olur. Öyleyse yok olmadan ilmi istemek, almak lazımdır.” 


Yine Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] buyuruyor: “Âlimler yeryüzünün kandilleridir.”” “Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir. ”?? 

İlim gayretle ayakta kalır. Eskilerin dediği gibi ilmin başı sabırdır. Dolayısıyla her müminin yeteri kadar ilmi öğrenmek için sabır göstermesi, gayret etmesi gerekir. 
İslâmi ilimlerde talebelik yapmak nasip olmuş kişilerin ise daha çok azim ve gayret sahibi olması lazımdır. Çünkü ilmin kapısını bulmak, ıssız çölde bir pınar bulmak gibidir. 


Sahabe devrinden itibaren İslâm âlimleri ilim öğrenmek için nice çile çekmiş, zorlu yolculuklara, gurbet hayatına, sıkıntıya katlanmışlardır. Muhammed Diyâüddin hazretleri (kuddise sırruhü|, Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar'la çarpışırken bile bir çadırı talebelere ayırmıştır. Bu savaştan bir önceki Osmanlı-Rus savaşında (93 Harbi'nde) müridleriyle Gürcistan cephesinde savaşan Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri, savaş biraz durunca Trabzon'un Of ilçesine gelerek orada irşad faaliyeti yürütmüş ve hadis okutmuştur. 


Yine ömrü Ruslar'la mücadele ile geçen Şeyh Şâmil hazretleri savaşırken bile ilim öğretmeyi bırakmamış, yalçın kayalıklarda, sarp dağlarda yanında daima İslâmi 


21 Süyüti, e-Câmiu's-Sagir, nr. 5703; Ali el-Müttaki, Kenzü'-Ummdâiı, nr. 
28677. 


22 bk. Ali el-Mütteki, Kenzü'/-Ummâl, nr. 28760. 
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ilimlere dair kitaplar bulundurmuştur. Hatta bir seferinde Ruslar'dan ailesini kurtarmak için kitaplarını bırakmak zorunda kalmış ve, “Kim bilir hangi kişinin eline geçeceksin...” diye üzülmüştür. 


Alâeddin Haznevi hazretleri de, babası Anmed Haznevi'nin (kuddise sırruhü| dini ilimleri öğrenmeye ve âlime verdiği önemi şöyle anlatıyor: 


“Ahmed Haznevi hazretlerinin nazarında, yapılacak en önemli iş ilim öğrenmek için çaba göstermekti. Bize de daima ilim tahsilini tavsiye ve teşvik ederdi. Bizi ilim öğrenmekten alıkoymasın diye benim ve kardeşim İzzeddin'in başka işlerde hizmet etmemizi ömrümüz boyunca istemedi. Çoğu kere işleri kendisi yapar, ilim tahsilinde gevşekliğe yol açmasın diye bizim o işleri yapmamızı istemezdi ve derdi ki: 


— Hazret ilim tahsil etme konusunda şöyle demiştir: Dünyayı isteyen kimse ilim okusun. Ahireti isteyen ilim okusun. Her ikisini de isteyen yine ilim okusun. 


Sohbetlerinde ilmin ve âlimin faziletinden çokça bahseder, etrafındaki âlimleri de hem öğrenmeye hem öğretmeye teşvik ederdi. Ayrıca ilmin yayılması, öğretilmesi hususunda gevşeklik göstermeye sebep olacak işlerle meşgul olunmamasını tavsiye ederdi” (Menâkıbü'r-Haznevi). 


Gavs-ı Bilvânisi Seyyid Abdülhakim hazretleri Kasrik köyünde ikamet ettiği yıllarda, araştırma yapmak için bölgeye gelen dört yabancı turist müslüman olur. Gavs hazretleri, 
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— Keşke bunların dilinde bir ilmihal olsaydı da dini bilgileri öğrenselerdi, der. 


O sırada tevafuken, Ağrı'da imam-hatip olarak vazifeli müridlerden biri de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İngilizce Dini Bilgiler kitabının sahih olup olmadığını, bu dili bilen birine sormak için yanında getirmiştir. Gavs hazretlerinin bu sözü üzerine, o imam kitaptan bahseder ve istişare ederek kitabın sağlam olduğunu da öğrenince turistlere verir. Gavs hazretleri de buna çok sevinir. 


İhtisas yapmak, yılları bu mübarek yolda geçirmek çok az kimseye nasip olur. Fakat her mümin kendine yetecek kadar İslâmi bilgiyi öğrenmek zorundadır. Nitekim Fahr-i Kâinat Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: 


“İlim öğrenmek kadın erkek her müslümana farzdır.”23 


Acaba öğrenilmesi farz ve gerekli olan ilim, yani bilgi hangisidir? 


İslâm âlimleri, her müslümanın her şeyden önce gerekli akaid bilgisini, yani iman esaslarını, sonra içinde bulunduğu durumla ilgili İslâmi hükümleri öğrenmesi gerektiği üzerinde ittifak etmişlerdir. Yani neye nasıl inanması gerektiğini bildikten sonra farz olan ibadetlerin yapılış biçimlerini, ticaret yapıyorsa bununla ilgili hükümleri, evliyse evliliğe dair dini ahkâmı bilmek durmundadır. Buna kısaca ilmihal bilgileri denilir. 


23 İbn Mâce, Mukaddime, 17; Beyhaki, Şuabü"l-İmân, nr. 1663. 
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İmâm-ı Rabbâni hazretleri (kuddise sırruhü| öğrenilmesi gereken ilimler konusunda Mektübât'ta şöyle der: 


“İtikadın düzeltilmesinden sonra fıkıh hükümlerini öğrenmek gerekir. Farz, vâcip, helâl, haram, sünnet, mendup, şüpheli ve mekruh konularını bilmek ve bu bilgiye göre de amel etmek lazım gelir. Fıkıh kitaplarını mütalaa etmek temel ilke kabul edilmeli, salih ameller işlemek için üstün gayret göstermelidir.” 


İlimle meşgul olmak insanı çoğu zaman beyhude, mâlâyâni işlerden korur, haramdan sakındırır. Bir gün olmasa, bir başka gün kalbi yumuşar, nasihat dinler hale gelir. Dolayısıyla ilimle meşgul olan, öğrenen, öğreten, dinleyen kimsenin kalbi devamlı sürülen tarla gibidir. 
İlimle meşgul olmayan kişinin kalbi ise yıllardır sürülmediği için toprağı sertleşmiş, taşlaşmış tarla gibidir. 


Bu yüzden Resülullah Efendimiz (sallallahu aleyhi veseltem} şöyle nasihat buyurmuştur: 


“Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma. Yoksa helâk olursun.” 


Kimi Kuvvet Harcasın Kimi Kese 


Aynı zamanda şair bir zat olan ve “Müderris” mahlasını kullanan Beşiktaşlı Yahya Efendi hazretleri, yap- 


tırdığı binalar için tarih düşürmüş ve şiirler söylemiştir. 


24 Câmiu Beyâni'i-İlm ve Fazlihi, nr. 130. 
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Bu şiirlerde az ama öz tavsiyeler de vardır. Okumanın ehemmiyetinden, bu faaliyetlere herkesin elinden geldiğince yardım etmesinin gerekliliğinden, hatta ölüm döşeğinde bile medrese açmaktan bahseder. 


Tıp medresesi için söylediği şiiri, günümüz Türk- 


çe'sine çevirerek aşağıya alıyoruz: 


Tıp ilmi için gerektir medrese 

Ona hizmet lazım gelir herkese. 

Hak yolunda yâr olanlar sıdk ile 

Kimi kuvvet harcasın kimi kese. 
Şirin'in canı aşkına Ferhat varsa 

Kâh taş taşıya kâh taş kese. 

Ey tâlip! Ömrünü mühim işlerde harca 
Koşma hayvanlar gibi her sese. 

Reva mıdır İslâm ehli sonunda 
Muhtaç olsunlar herkese. 

Ey Müderris ölüm döşeğinde olsan da 


Daima kardeşlerine gerektir medrese. 


e AT 


Cami Kürsüsünde Bir Veli 


Karabaş Veli hazretleri cuma günleri Atik Valide Sultan Camii'nde vaazlarına devam edermiş. Sefine-i Evliyâ yazarı Hüseyin Vassâf'ın aktardığına göre, halk cuma günleri koşarak camiye gelir ve camiyi doldururlarmış. 
Hatta yer bulabilmek için kuşluk vaktinde gelirlerse yer bulabilirler, namaza bir saat kala hiç yer kalmazmış. Karabaş Veli hazretlerinin vaazları halk üzerine büyük tesir uyandırır ve herkes ağlarmış. 


Sultan 4. Mehmed, Limni sürgünü sonrası İstanbul'a dönen Karbaş Veli hazretlerinin vaazlarına yine devam eder. Sık sık Atik Valide Camii'ne selâmlık yapmaya başlar. Anlatıldığına göre padişah vaaz esnasında hislenerek ağlar ve şöyle dermiş: “Bu şeyh efendinin vaazı bana öyle tesir ediyor ki İbrahim b. Edhem gibi tacı tahtı terk ile dağlara düşeceğim geliyor.” Kaynaklarda Karabaş Veli hazretlerinin tekrar sürgün gönderilmesine bu sözün sebep olduğu belirtilir. 


Cuma günleri olunca, padişaha, “Selâmlık nereye?” 
diye sorulduğunda, “Üsküdar'da Valide-i Atik Camii şerifine...” derlermiş. Bu arzunun sürekli tekrar etmesi, Sadrazam Kara Mustafa Paşa'nın dikkatini çeker ve padişahın dünya işlerinden el etek çekeceği korkusuna düşer. 
Karabaş Veli hazretlerini İstanbul'dan uzaklaştırma çaresini düşünür ve bulur. Padişahın haberi olmadan Karabaş Veli hazretlerine, “Padişahımız sizi Hicaz'a gönderme arzusundalar, yol masrafını gönderdiler” diye teklifte bulunur, Gerçeği anlayan Karabaş Veli hazretleri, “A cânım, bizden bu kadar niye korktunuz? Biz padişaha tacı tahtı terkettirmeden marifet sırlarını telkin edebilirdik” der ve sonrasında Hicaz'a gitmek üzere yola koyulur. 


2. MAL ile YAPILAN HİZMET 


“En büyük keramet, yorgunluk ve bezginlik hissetmeden Allah'ın mahlükatına hizmet etmektir.” 


Ebü'l-Hasan Harakâni [k.s] 


Allah (celle celâluhüj Kur'ân-ı Kerim'de, “Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda infak ederler...” 
(Bakara 2/3) buyurarak cömert olanları övmektedir. İyiliğin, yardımlaşmanın karşılığı cennettir. Dahası cennette cemalullahı görebilme şerefine erişmektir. Ancak bu nimete ulaşabilmenin, sevgiliye erebilmenin yolu da sevdiklerinden Allah yolunda vermekten geçmektedir. Cenâb-ı Mevlâ bu hususta şöyle buyuruyor: “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir” (Âl-i İmrân 3/92). 
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Meymün b. Mihrân, Ebü Zer el-Gifâri'nin (radıyallahu anhümâ) şöyle dediğini rivayet etmiştir: 


“Namaz dinin direğidir. Cihad amelin en üst mertebesidir. Sadaka çok şaşırtıcı bir şeydir. Sadaka çok şaşırtıcı bir şeydir. Sadaka çok şaşırtıcı bir şeydir.” 


Sonra Ebü Zetr'e (radıyallahu anh] oruç hakkında soruldu. Dedi ki: 

— Oruç (cehenneme karşı koruyucu) bir kalkandır. 
Oruç Allah'a yakınlıktır. Oruçtan daha öte bir fazilet yoktur. 

— Hangi sadaka daha faziletlidir, diye soruldu. 


— En fazla olanıdır, dedi ve sonra şu âyeti okudu: “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça iyiye eremezsiniz” (Âl-i İmrân 3/92). 


— Verecek herhangi bir malı olmayan ne yapsın, diye soruldu. 
— O halde kendisine fazla gelen bir şeyini versin, dedi. 


— Verecek fazladan bir malı olmayan ne yapsın, diye soruldu. 


— Yiyeceğinin fazlasını versin, dedi. 

— Yiyeceği olmayan ne yapsın, diye soruldu. 
— Gücü ve kuvveti ile yardım etsin, dedi. 

— Bunu yapamayan ne yapsın, diye soruldu. 


— Yarım hurma ile de olsa sadaka vererek cehennem ateşinden kurtulmaya baksın, dedi. 


— Bunu da yapmayan ne yapsın, denildi. 
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— Bunu da yapmayan kendine hâkim olsun, insanlara haksızlık etmesin yeter, dedi. 75 


Müminin kalbi mal ile değil, iman ile mutmain olur; Allah yolunda infak etmekle fakir düşeceğinden korkmaz. Kendi hiçbir şey değilken Allan onu meydana getirmiş, vücut, göz, kalp, lisan ve sayısız nimetler bağışlamış ve mal sahibi yapmıştır. Bunlar Allah'a aittir. Öyle ise Allah'a güvenen biri Allah yolunda ve Allah rızası için malını infak etmekten çekinmez, malı ile de müslümanların hizmetinde bulunur, 


Ama kalp gerçek imandan yoksun olunca, infak etmeye veya sadaka vermeye teşebbüs ettiği zaman, her defasında, nefsinde bir cimrilik duygusu dalgalanmaya başlar, fakir düşeceğinden korkar. Böylece infak etmekten vazgeçer. 


Resülullah (sallallahu aleyhi veseliem] insanlara dünyada yaşadıkları sürece cömert olmalarını, işi öldükten sonra- ya bırakmamalarını tavsiye etmiştir: “Yardımların en iyisi bizzat kendisinin vereceği sadakadır. Sadaka sağ iken, malınız elinizde iken, istediğiniz kimseye istediğiniz kadar verdiğinizdir. Yoksa can boğaza geldikten sonra geç 
kalmış olursunuz. Sizden sonrakiler istediklerini yapar.” 25 


O halde, sonradan pişmanlık duymamak için, müslümanın cömert davranarak Allah Teâlâ'nın kendisine ihsan ettiği malını, sağlığında Allah yolunda ve O'nun rızasına uygun bir biçimde harcaması gerekir. Zira Cenâb-ı 


25 Bezzâr, el-Müsned, nr. 941; Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, 3/109. 
26 Buhâri, Vesâyâ, 14. 
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Hak bir âyet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır: “Sizden birinize ölüm (alametleri) gelip de, 'Ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka versem ve salihlerden olsam' demeden önce size, rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah yolunda) harcayın” (Münâfikün 63/10). 


Bâyezid-i Bistâmi hazretleri [kuddise sırruhü) şöyle buyurmuştur: 


“İnsanların helâki iki sebepledir: Biri insanlara hürmet etmemek, diğeriyse Hakk'a minnet etmemektir.” 


İhsan Ehli Olmak 


Nâsır-ı Hüsrev, Saâdetnâme'de şöyle der: 


“Menfaatin uğruna bayağı insanlarla düşüp kalkma. 


Bundan dünyalığın artmadığı gibi, dinin de elinden gider. 


Elinde paran oldukça ver; altın ve gümüşle kimseye 


karşı övünme. 


Mademki Allah sana nimetler bağışlamıştır, sen de 


başkalarına ihsan et. 


Çünkü senin mirasını yiyecek olan senin için hiçbir şey vermez. 

Bağışlayacağın şeyi Allah için bağışla. Çünkü Allah için her ne verirsen geri alırsın. 


Gönlü kırık olan fakirin ihtiyacını karşıla, senin de 


yoksulluk çekeceğin günleri göz önün getir. 
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Cömertlik saadet anahtarıdır. Bu vasfı taşımayan hasistir. 


Cömert yaratılışı olan kimse cehennem ve ateşin- 


den korunmuştur. Hasis ise cehenneme gider. 


Evinde yiyecek ekmeğin bile olmasa, misafire kapını kapamamalısın. Bağışta geç davranmak ne kötü, aç bir kimseyi doyurmak ne kadar iyi bir iştir. 


Bir kimsenin rızkı için gam çekme, çünkü o kimse- 


nin ve herkesin rızkı dünyaya kendisiyle birlikte gelir. 


Yazın bir testi su ver, kışın da ateş ve yatacak bir yer 


temin etmek yardımında bulun.” 


IA 


27 Nâsır-ı Hüsrev, Saâdetnâme, s. 8-9. 


3. BEDEN ile YAPILAN HİZMET 


Eger güher isterisen hizmet eyle âriflere Câhil bin söz söylerise ma'nide miskâl olmaya 


Yunus Emre [k.s] 


Mal ile hizmet etme imkânı olmayan müminin yapması gereken hizmet çeşidi de beden ile hizmettir. Ebü Zer el-Gifâri'nin (radıyallahu anh] nasihatlerinde geçtiği üzere, “Malı mülkü olmayıp da bu şekilde hizmet edemeyen ne yapsın?” diye sorulduğunda, o da, “Gücü ve kuvvetiyle yardım etsin” demişti. 


Resülullah da [s.a.v] Hizmete Katılırdı 


Her konuda, biz ümmetine örnek olan Allah Resülü (sallallahu aleyhi vesellem], beden ile hizmet hususunda da, bizlere en güzel örnek olmuştur. Nitekim Kubâ Mescidi ve Mescid-i Nebevi'nin inşasında bizzat çalışmış, 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ashabın, “Yâ Resülallah! Sizler oturun, bizler yaparız” ricalarına rağmen o, sırtında taş taşımıştır. Aynı şekilde Hendek Savaşı hazırlığında, bizzat hendek kazılmasına yardım etmiştir. 


Bütün müslümanlar, hendek kazma işini sürdürüyorlardı. Kazı işine bizzat Resül-i Kibriya Efendimiz de katılıyor, bir an evvel tamamlanması için müminlerin şevk ve gayretlerini her zaman canlı tutuyordu. Gönüllü müminler bütün gün çalışıyorlar, gece olunca uyumak ve dinlenmek için evlerine dönüyorlardı. Buna karşılık Resül-i Ekrem Efendimiz, bir tepecik üzerinde kurdurduğu çadırında gece gündüz kalıyordu. Hem çalışmalara bizzat katılıyor hem de çalışanlara nezaret ediyordu. 


Kâinatın Efendisi, toza toprağa, sıcağa, açlığa aldırmadan yaptığı çalışmalarında, zaman zaman sahabiler, “Ey Allah'ın resülü, siz bırakın biz kazarız” diyorlardı. Ancak Resülullah Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem], “Ben de çalışarak bu sevaba ortak olmak istiyorum” cevabını veriyordu. Bir ara sahabiler sert bir kayayla karşılaştılar. Onu parçalamaya uğraşırken balyoz, kazma gibi aletleri kırıldı. 
Fakat yine de onu parçalamaya muvaffak olamadılar. 


Durumu Resülullah Efendimiz'e [sallallahu aleyhi vesellem) haber verdiler: “Ey Allah'ın resülü! Karşımıza bir kaya çıktı. Onu bir türlü parçalayamıyoruz!” dediler. 


Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem], Selmân-ı Fârisi'nin balyozunu aldı. “Bismillâh” diyerek kayaya bir 


28 İbn Sa'd, et-Tabakâtü”-Kübra, 2/70-71. 
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darbe indirdi. Kayanın üçte birini yerinden kopardı ve, “Allahüekber! Bana Şam'ın anahtarları verildi. Vallahi, ben şu anda Şam'ın kırmızı köşklerini görüyorum!” buyurdu. Sonra, yine “bismillâh” deyip kayaya balyozla ikinci darbeyi indirdi. Kayanın üçte biri daha parçalandı. Yine, “Allahüekber! Bana, Fars'ın anahtarları verildi! Vallahi, şu anda ben, Kisrâ'nın Medâin şehrini ve onun beyaz köşklerini görüyorum!” buyurdu. Ondan sonra üçüncü defa yine, “bismillâh” deyip balyozla vurdu; kayanın geri kalan kısmını da yerinden kopardı. Yine, “Allahüekber! Bana, Yemen'in anahtarları verildi! Vallahi, şu anda ben, San'a şehrinin kapılarını görüyorum!” buyurdu.” 


Hayatı baştan sona hizmet olan Resülullah Efendi-MİZ'İN (sallallahu aleyhi vesellem) ahlâkına bürünen ashâb-ı kirâm ve Allah dostları canla başla bu dine hizmet etmişlerdir. 


Emir Buhâri'nin Hizmeti 


Hak âşıklarından Emir Buhâri hazretleri mürşidi Şeyh Abdullah-ı İlâhi'nin yanında uzun yıllar hizmette bulunmuş bir velidir. Simav'da kaldığı yılları bizzat şöyle anlatır: 


“Seyh Abdullah-ı İlâhi (kuddise sırruhül, Simav'da olduğumuz zamanlarda, beş vakit imamlık görevini bize vermişlerdi. Hazretin bir merkebi ve bir katırı vardı. Güneş doğduktan sonra her gün onları sürüp öğle vaktine kadar dağdan odun çekerdim. Öğle namazını kıldıktan sonra sürülecek çift varsa sürerdim. Orak vaktinde ekin 


29 Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 4/303. 
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biçerdim. Diğer zamanlarda sırtımda çalı çırpı götürürdüm. Hazretin bağını bahçesini bent ederdim. İkindi namazını kıldıktan sonra hazretin huzuruna varırdım.” 30 


Seyyid Abdülkadir el-Cezâiri hazretleri, Muhammed b. Hasan Bay'a gönderdiği pek fesahatli ve edebi mektubunda da Allah Teâlâ'ya hamd ve resülüne salâtü selâmdan sonra şöyle demektedir: 


“..SİZİ tebrik etmek ve aramızdaki muhabbeti tazelemek düşüncesiyle vekilimizi gönderiyoruz. Muhakkak ki müminler tek bir beden gibidir. Biri incinirse hepsi incinmiş olur. Hepsi aynı ızdırabı duyar. Hakiki mümin, din kardeşi için sağlam bir destek ve yardımcıdır. Daima birbirlerini destekler ve kuvvetlendirirler. Yardımlaşma ise ancak Allah Teâlâ'nın razı olduğu şeylerde ve takva hususunda olmalıdır. Bu, Allah Teâlâ'nın size emridir...” 


Tarih boyunca Allah dostları fedakârca hizmet etmekten geri durmamışlardır. Çok uzun yolculuklara, seyahatlere katlanmışlar ve ümmete hizmet etmişlerdir. 
Özellikle yaşadıkları coğrafyaya, bölgeye karşı kendilerini sorumlu kabul etmişlerdir. Nitekim Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni hazretleri Kasrik ve Gadir'de ikamet ettiği yıllarda çevre köy ve kasabalara giderek insanları irşad etmişlerdir. 


Gavs-ı Sâni Hazretlerinin [k.s] Hizmeti 


Gavs-ı Sâni hazretlerinin (kuddise sırruhüj hizmetlerine tanık olmuş bir süfi şöyle anlatır: Gavs-ı Sâni hazretleri- 


30 Abdurrahman-ı Câmi, Nefehâtü'(-Üns, s. 781. 
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nin halife iken dergâhın tüm işleriyle bizzat kendisi ilgileniyordu. Yine harman zamanı sabah namazından sonra Seyda hazretleri harman yerine gelmişti. Mübareğe bir sandalye verdiler, oturdu. Gavs-ı Sâni hazretleri de harman yerine Seyda hazretleriyle birlikte gelmişti. 


Seyda hazretleri, Gavs-ı Sâni hazretlerinin [kuddise sırruhül “Seyyid Abdülbâki! Süfilerin çorbasını getir” dedi. 
Bunun üzerine hemen çorba getirmeye gitti. Biraz sonra ekmek sepetini koluna takmış iki eliyle de çorba kabını tutmuş harman yerine geldi. “Buyrun çorbayı için” dedi. 
Bu esnada biz işi bırakıp çorba içmek için hazırlanıyorduk ki Gavs-ı Sâni hazretlerinin çeşmeye bir hortum takıp süfilerin eline su tuttuğunu gördük. Süfiler onun tuttuğu bu suyla elleri ve yüzlerini yıkıyorlardı. Sonra bir de baktık ki Seyda hazretleri cübbesini çıkarmış harman işinde çalışmaya başlamıştı. 


Tasavvufta hizmet çok önemlidir. Müridin yolunu açan, nefsini terbiye eden, seyrü sülük basamaklarını kolaylaştıran bir unsurdur. Ancak verilen hizmeti en iyi şekilde samimiyetle yapmak lazımdır. Kalbin uyanık olması da önemlidir. Bu, her daim kalbin Hak Teâlâ ile olması demektir. Gavs-ı Sâni hazretleri, aile efradına bazı zamanlarda, “Uyanık mısınız?” diye sormuştur. Kimsenin uyumadığını bildiği halde, onun bu sorusu ev ahalisini şaşırtmıştır. Fakat sonradan Gavs-ı Sâni hazretlerinin kal- ben uyanık olup olmadıklarını kastettiğini anlamışlardır. 


78 ° EHL-İ HİZMET 


Bir Tasavvuf Devleti Yurâbitlar (1056-1147) 


Dervişlerin Allah rızası için hudut boylarında kurduğu muhkem kalelere “ribât”, İslâm'ı yaymak ve müdafaa etmek üzere canlarını fedaya hazır halde ribâtlara yerleşmiş dervişlere “murâbıt” denir. 


9. asırda Kuzey Afrika'da Berberiler tarafından kurulan Murâbıtlar Devleti tasavvufi karakterli bir devletti. Abdullah b. Yâsin'in manevi önderliğindeki süfi cengâverler, ribâtta basit yiyeceklerle sade bir hayat sürdürüyor, zâhidçe yaşıyor, dinin en küçük bir tavsiyesini dahi ihmal etmiyorlardı. 


Eli kılıçlı bu zâhidler, önce 1000 kişilik talimli ciddi ve güçlü bir ordu kurdular. Ardından sahra kabilelerini kısa zamanda itaat altına alarak 30.000 kişilik bir kuvvet oluşturdular. Dini ıslahat gayesiyle ortaya çıkan devletin merkezi Merakeş idi ve Abböâsi halifesine bağlıydı. 
Doksan bir yıl iktidarda kalan Mâliki mezhebine mensup bu süfiler, Afrika kıtasında İslâm'ın zaferi ve yayılması uğrunda çok önemli hizmetler yaptılar. 


31 Ahmet Miroğlu, “Sufilik ve Mücadele”, Semerkand, sy. 122, Şubat 
2009. 
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4. LİSAN ile YAPILAN HİZMET 


Lisan yani dil ile hizmet etmek ise insanları iyiliğe ve doğruya sevketmek ve kötülükten alıkoymaktır. Yapılan tavsiyeler ise ancak yaşandığı nisbetle tesir eder. 


Nasihat etmek sözüyle yaşantısı bir olan kimselerin ya da bu kimseler tarafından görevlendirilenlerin işidir. 
Allah Teâlâ bu vazifeyi Kur'an'da açık bir şekilde emretmektedir: 


“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten meneden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır” (Âl-i İmrân 3/104). 


Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem}, “Din nasihattir”? buyurarak, nasihatin ihmal edilemeyecek bir vazife olduğunu bildirmiştir. 


32 Tirmizi, Birr, 17. 
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Kullara Hürmet 


.se.............. 2.0... 


Nakşibendi-Halidi büyüklerinden Erzincanlı Terzi Baba hazretleri şöyle buyurur: 


“Gel ey Vehbi, Hak kelâmını dinle, Hakk'a dair kim bir şey söylerse anla. 


İki cihanda rahmet bulayım dersen, salât ile selâma rağbet et. 


Gel ey sâlik, can gözünü aç, mâsivadan yüzünü çevir. 
Allah'ın kullarına hürmet göster, gücünün yettiği kadar Hakk'ı anlamaya çalış. 


İnsanlara karşı mülayim ol, nasihat et, doğruyu söyle. İstediğin şeyi Hak'tan iste, O'ndan rica et. 


Kulun çalışması, çabalaması gerekir. Yardım ise Allah'tandır. 


Yüce Allah kelâmında Allah Resülü'ne hitaben şöyle buyurmuştur: 


“Habibim! Allah'ın yardımı olmadan sevdiğini sen hidayete erdiremezsin. Ancak Hak Teâlâ dilediğini hidayete erdirir, yüceltir’ (Bakara 2/272). 


Kullar da irade gösterip çabalarlarsa hidayete kavuşup murada ererler. 


Daima Hakk'ın muradını gözet, aradığını Allah'ın istediğinde bulursun.” 


33 Terzi Baba, Kenzü'-Fütüh. 


HİZMET ERİ 


Her mümin birer hizmet eridir ve bu şuurda hareket etmelidir. Hizmet eri fırsat düşünce ibadet ve hayrın büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmayıp, ihlâs üzere hepsini yapmaya gayret etmelidir. Çok büyük hizmet yaptığını düşünenler bazan küçük görülen hizmetleri inmal ederler. 
Halbuki Mevlâ'nın rızası nerededir, hangisindedir bilinmez. 


Rivayete göre Sultan 1. Ahmed Han'ı rüyasında gören biri kendisine sorar: “Yaptırdığın cami hakkında Rabbimiz sana nasıl muamelede bulundu?” 


Cevaben, “Cami için sevap bakımından fazla bir şeye nail olmadım. Yalnız caminin inşaatı sırasında bir kişi yardım maksadıyla bir kerpiç getirmişti. O kerpicin sayesinde cami yaptırma hayrımızı kabul buyurdu” demiştir. 


Hizmet eri Cenâb-ı Hakk'ın başta rızası olmak üzere hizmetlerine karşılık kulları için hazırladığı sevap ve ecri arzulayarak hizmete gider. 
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Hâdim (hizmet eri); talipleri, gönül huzuruna, rahatlığına ulaştırmak, Mevlâ'ya yönelenlerin düşünce ve duygularını, dünyevi endişelerden kurtarmak ister. Yaptığı her şeyi salih bir çerçevede temiz bir niyetle yapar. 


Hizmet eri hizmeti, karşılıksız yardımda bulunmayı, başkalarını kendisine tercih etmeyi cennete giden, rızaya giden yollardan biri bilir. 


Hâdimin (hizmet erinin); arzu edilen ve beğenilen yüze bir makamı vardır. 


Ancak hizmette niyetini nefsani etkilerden temizlemesini bilmeyen kimse, hâdim değil, onlara benzemeye çalışan kimsedir. O, fakirlere hizmet için çırpınır, hizmet için girilebilecek her yere girer, hüsnüniyetle hâdimler gibi çalışsa bile yine de hizmeti ve niyeti şüphelerden, şaibeden kurtulamaz. 


Böyle bir hizmetkâr, topluma hizmette iyi niyeti ve kavi imanı olduğu takdirde, yerinde hizmet edebilir. Bazı zamanda niyetine hevâsı ve hevesiyle karıştığı için hizmeti yerinde ve isabetli olmaz. Yaptığı hizmet karşılığında sevgi ve iltifat bekler. Bazan övülme için hizmet yapar. Bazan da hevâ ve hevesiyle hareket ettiği için sevmediği bir durumla karşılaştığı kimsenin hizmetine mani olur, kalbine ve niyetine hevâsı karıştığı ve nefsani duygular gönlünü zedelediği için, sevinçli ve kızgın olduğu zamanlarda hizmetin gerektirdiği edeplere riayet etmez. Dolayısıyla hizmetinde isabet etmediği anlar olabilir. Hakiki hizmet eri ise gerek sevinçli gerek kızgın olduğu hallerde bile hevâ ve hevesinin tesiri altında kalmaz. Hiçbir kınayıcının kınaması onu Rabb'inin yolunda rızası doğrultusunda bildiğini yapmaktan alıkoymaz. 
Her şeyi yerli yerinde ve zamanında yapar. 


Baş E&meyen Şeyh 
Nakşi-Halidi şeyhi olan İmam Şâmil (kuddise sırruhû] (1797-1871), yaşadığı toprakları işgal etmeye kalkan Rusya'ya karşı bütün imkânsızlıklarına rağmen yirmi beş yıl başarıyla mücadele etmiştir. Sonunda savaşı sürdürmenin intihardan farksız olduğunu ileri süren bağlılarının ve halkın ısrarı üzerine çarlık yetkilileriyle görüşerek onurlu bir şekilde silah bırakmak zorunda kalmıştır. Rus çarı düşmanının şahsiyet ve mücadelesi- ne olan hayranlığından kılıcını teslim almamıştır. Sürgün edildiği çeşitli Rus kentlerinde sempati toplayarak günlerini geçirmiştir. Nihayet İstanbul'a gönderilmiş, sonra hac yapmak üzere Hicaz'a gitmiş ve hac vazifesini yerine getirmesinin ardından Medine'de vefat ederek 

Cennetü'l-baki'de toprağa verilmiştir.” 


Fakirlerin İhtiyacını Gidermek 


Şeyh Sa'di-i Şirâzi (rahmetullahi aleyhi Gülistan adlı kitabının ikinci bölümüne “İyilik ve Güzellik” başlığıyla başlar ve şu tavsiyelerde bulunur: 


“İlim, cömertlik ve Allah korkusundan uzak olan insan, anlamsız kuru bir kalıptan ibarettir. 


34 Ahmet Miroğlu, “Sufilik ve Mücadele”, Semerkand, sy. 122, Şubat 2009. 
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Sana ahiret hayatında gerekecek olan azığı sağlığında elde etmelisin. Öldükten sonra yakınlarından, dostlarından ve çocuklarından senin için iyilik yapmalarını bekleme, buna güvenme. 


İnsan çalıştığı kadar kazanır. 


Nimete sahipken iyilik ve yardımda bulun, yoksullara dağıt. Çünkü dünya malı ölünce elinden çıkacak, sahibine dönecek. Acı çekmek istemiyorsan, acı çekenleri unutma. Servetin elindeyken ihtiyaç sahiplerine ulaştır. 
Gün gelecek hazinenin anahtarını yitireceksin. 


Ahiretteki azığını buradan götüren kişiye artık yenilgi diye bir şey yoktur. Sırtını ancak kendin kaşıyabilirisin, başkası kaşıyamaz. 


Varını yoğunu avucuna al. Verilmesi gereken yerlere ver. Aksi halde yarın iş işten geçer, pişmanlıkla elini ISIrırsın. 


Yoksulların sırrını açığa vurma. Kusurlarını örtmeye çalış. Allah da senin ayıplarını örtecektir. Kapını çalanı geri çevirme. 


Bir gün sen de düşersin, kapı kapı dolaşırsın, uğradığın her yerden elin boş dönersin. Muhtaçlara iyilik yap, gün gelir sen de muhtaç olabilirsin. Kalbi kırıkların hatırını sor, onları sevindir. Bir gün senin de gönlün incinir.” 


Hizmet Erinin Dikkat Edecekleri Hususlar 


Hizmet eri istikamet ve ihlâs üzere olmalı. Hizmeti sırf Allah rızası için yapmalı. Yaptığı hizmetten nefis yapıp kendini diğer insanlardan üstün görmemeli, bu hizmet nimetini verdiği için Mevlâ'ya şükretmeli. 


Daima kendi kusurlarını görmeli. Herkesi sevip herkesle iyi geçimli olmalı. Mütevazi olup kendini herkesten küçük görmeli. 


Harekete maruz kaldığında sabretmeli, kinci ve kıskanç olmamalı. Merhametli, affedici, kusur ve kabahat örtücü olmalı. Hizmette kendisine yardım edecek kişileri seçerken çok dikkatli olmalı, onların ahlâklarını, hizmet kabiliyetlerini iyice ölçmeli, ona göre vazifelendirmeli. 
Bu hak yolundaki hizmette tesir altında kalarak hatır için hareket etmemeli. 


Hizmette tertip, düzen, disiplin her işte yapılan tertip ve düzenden daha elzem olduğu için birden fazla hizmet erini gerektiren hizmetlerde hizmet erlerinin başına ahlâk-ı hamide sahibi olmak şartıyla en çalışkanı, dirayetlisi, merhametlisi ve herkesle nezaket dairesinde anlaşabilen biri getirilir. 


Diğerleri de ona tâbi olurlar ve istişare ederler. İstişare sonucu ortaya çıkan durum tatbik edilir. İdareci olan hizmetkâr diğerlerinin kıymetlerini takdir edip nezaket ve şefkatini artırmalıdır. Diğer hizmetkârlar (hizmet erleri) de ona itaatkâr olup sevgi ve saygı göstermelidirler ki ahenkli ve samimi bir hizmet havası tahakkuk etsin. 


Herkes üzerine aldığı vazifeleri vaktinde, yerli yerinde noksansız olarak yapmaya gayretli olmalıdır. Rabbimiz'in rızasını tahsil gayesiyle yapılan hizmetlerin en meşakkatlileri bile yorgunluk, bıkkınlık vermek, bilakis müminin sevk ve iştiyakını artırır. Aşk ve şevkle yapılan hizmetler hem isabetli olur hem de sahibine manevi haz ve zevk verir. 


Hizmetkârlar (hizmet erleri) bazan yerli yersiz hizmet ettikleri kardeşleri tarafından türlü hakaretlere uğrayabilirler. Bu gibi durumlarda kendisinin Rabb'ine karşı kulluk vazifelerindeki gaflet ve noksanlıklarını idrak edip haksız yere horlanmış ise hemen intikam cihetine gitmeyip muhatabının muamelesinden kinlenmeyip onu bağışlamalıdır. Eğer beşer olarak kendisi hata işlemiş ise özür dilemeli ve noksanlıklarını gidermeye gayret etmelidir. 


Hizmet etme fırsatı, yani hizmet nimeti herkese nasip olmaz. Çoğu kimseler vardır ki her hususta hizmet kabiliyetleri olduğu halde hizmet edemez. Bunun içindir ki hizmet erleri hizmeti büyük nimet addedip cana minnet sayıp gayretlerini ona göre artırmalıdır. Bu hususta Ali Râmiteni (kuddise sırruhü) şöyle buyurur: “Minnetle hizmet eden çoktur ama hizmeti minnet bilenler ise çok azdır. Sizler hizmette bulunma fırsatını ele geçirmiş olmayı minnet bilir ve hizmet ettiklerinizle minnetkâr kalırsanız herkes sizden memnun kalır. Şikâyetleriniz azalır.” 


Hizmet erleri, hizmet yoluna devam ettikleri müddetçe isâr (tercih) cihetini tutmalıdırlar. Israrla hep bütün hizmetleri yalnız ben yapayım zihniyetinde çabuk yorulurlar, gönülleri daralır, görüşleri değişir, Allan muhafaza bazan öyle bir hal alırlar ki herkesi küçük görmeye başlarlar. İşte bu durumda hallerinde gerileme olur. Riyaset sevdasının esiri olurlar. 
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Kişi hizmetine devam ederken bu yolda hizmet isteklisi olanlara mani olmayıp bilakis kolaylık göstermek gerekir. Unutmamalıdır ki herkesin yapabileceği bir hizmet yolu vardır. Zira vücudumuzdaki her âzamızın dahi kendine göre bir vazifesi, hizmeti vardır. 


İnsanların kabiliyetleri bir değildir. Aksine farklı farklıdır. Buna binaen hizmet vazifeleri, zekâ ve bedenleri bakımından değişiktir. Birinin başardığını diğeri başaramaz. Herkese yapabileceği vazifeyi vermelidir. Vazife taksimini büyük bir hoşgörülük içinde yapmalıdır. Hulasa başkasının mutluluğuna tercih etmelidir ki İsâr ehlinden olabilir. 


İçi Yanan İçin Yüreğin Yansın 
Nâsır-ı Hüsrev de, Saâdetnâme'de, “Başkalarını rahata kavuşturmak, başkalarının iyiliğini istemek” bah- 


sinde şunları söyler: 
“Hayatta en iyi şey başkasının iyiliğini istemek ve bir insanı huzura kavuşturmaktır. 


Eğer Allah'ın tevfikine mazhar olmuşsan, herkesin 


iyiliğini iste ve herkesi huzura, rahata eriştir. 


Lutuf ve merhametle gönülleri kendine bağla. Kim- 


seyi elinle, dilinle incitme. 


İşinden çıkarılmış olana yol göster. Her içi yanan 


için yüreğin yansın. 
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Dertlilerin her derdine deva bul, çünkü her kim birinin kalbini yaralarsa kötü bir iş yapmış olur. 


Merhem gibi hastaları rahata kavuştur. Kötü duru- 


ma düşen biçârelerin çaresi ol. 


Gençliğinde Allah yolunda yürü. Gençlerin Allah”ı 


tanımaları, bilmeleri iyidir. 


İhtiyarlıklarında annene, babana hizmet et. Gençliği ve deliliği kafandan çıkar. 


Bezdiğin zaman bile onları azarlama. Ömrün olursa 


sen de ihtiyarlayacaksın. 


Annen seni kucağında büyüttü, baban ise yıllarca seni yetiştirdi. 


Güler yüz ve tatlılıkla onların kalplerini kazan. İşte kardeş, iyi huylu olmak da budur.” 


ARM 


35 Nâsır-ı Hüsrev, Saâdetnâme, s. 9-10. 


HİZMET EHLİNİN 
DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 


NİYET 


Niyet, “kastetmek, karar vermek, kalbin bir şeye yönelmesi, ne yaptığını bilerek yapmak” anlamına gelir. Niyette kişinin kalpteki bir tercihi söz konusudur. Bu nedenle niyet, ancak sahibinin açıklaması veya davranış haline dönüştürülmesiyle belli olur. 


Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: 


“Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Mümin (Allah için) bir amel yaptığı zaman kalbinde bir nur yayılır.” “6 

Kişinin yaptığı işler, niyete göre değer kazanır. Bu durum Allah katında da, kulun yanında da böyledir. Aynı 


36 Taberâni, e/-Mu'cemü"-Kebir, nr. 5942; Beyhaki, Şuabü'i-İmân, 5/343; 
Ebü Nuaym, Hilyetü'(-Evliyâ, 3/255; Süyüti, e/-Câmiu's-Sagir, nr. 9296. 
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eylemi yapan iki ayrı kişi, niyetlerindeki farklılık sebebiyle birbirine farklı karşılık görebilirler. 


Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır: “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkese ancak niyet ettiği şey vardır.” 87 


Niyet, bir işi Allah rızası için yapmayı kalpten geçirmektir. Bir işe niyet, ya kalple, ya dille veya diğer organlarla yapılır. Kalbimizle yaptığımız işler, niyet ve düşüncelerimizdir. Dilimizle yaptıklarımız konuşmalarımızdır. 
Diğer âzalarımızla yaptığımız işler de fiil ve davranışlarımızdır. Sözler ve davranışlar çoğu zaman niyete bağlı olduğu için, iyi niyet bazan başlı başına bir ibadet olur. 
Çünkü Allah Teâlâ kulunun kalbinden geçeni bilmektedir: 


“De ki: İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir” (Âl-i İmrân 3/29). Öyleyse Allah Teâlâ kulunun yaptığı fiillerine değil kalbindeki niyetlere bakar. 


Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem) bir hadislerinde, “Allah Teâlâ sizlerin süret ve cisimlerinize değil, kalbinize bakar” “ buyurmuştur. 


Allah Teâlâ'nın kalbe bakması demek, kalbin ve davranışların iyi olması halinde, onların sahibine sevap ve mükâfat vermesi demektir. Allah [celle celâluhüj niyetlerimize değer verir. Öyleyse hizmet ehlinin ilk önce baş- 


37 Buhâri, Bed'ü'l-Vahy, 1, İmân, 41, Nikâh, 5, Eymân, 23; Müslim, İmâre, 155; Ebü Davud, Talâk, 10-11; Tirmizi, Fezâilü'l-Cihâd, 16. 
38 Müslim, Birr, 10. 
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vuracağı iş niyetini düzeltip Allah Teâlâ'nın rızasına uygun hale getirmelidir. 


Büyük veli Cüneyd-i Bağdâdi (kuddise sırruhü|) bu mÜhim konuya şöyle dikkat çekmiştir: “Manevi terbiyeye giren kimseyi hak yolunda gerileten, manevi yükselmesini engelleyen ve yolunu tıkayan şeylerin çoğu, başlangıç halinin ve niyetinin bozukluğundan kaynaklanır.” 


Muhammed Diyâüddin hazretleri (kuddise sırruhüj şöyle bildiriyor: “Sen Allah için hizmet edip etmediğini anlamak istiyor musun? Senden daha derin bir âlim gelse, o konuştuğu zaman üzülür müsün, sevinir misin? O konuştuğunda ben sustum diye üzüldüysen seninki hasettir. Eğer ben bu kimse kadar anlatamazdım, iyi ki geldi ümmet-i Muhammed istifade etti dersen, bu Allah için hizmettir.” 


Gavs-ı Sâni hazretleri de (kuddise sırruhüj) bu konu üzerinde çok durmakta ve sık sık şu uyarıyı yapmaktadır: “Sizler niyetinizi Allah için güzel yapın, her işiniz güzel olur, güzel sonuç verir. Allah, kulun güzel niyetini bilsin yeter.” 


Güzel Niyetle Yapılan İşler Nâfile İbadet Gibidir 


Gavs-ı Sâni hazretleri (kuddise sırruhüj, niyet konusunda şöyle buyururlar: 


“Bir insan sabah kalktığında, güzelce abdestini alsa ve işine giderken, ‘Yâ Rabbi, senrezzâk-ı mutlaksın; bütün yarattıklarının rızkını verensin. Biz çalışsak da çalışmasak da sen bizim rızkımızı verirsin. Lâkin rızık için çalışmayı bize emrettin. Biz senin emrine uyup rızkımızı 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aramaya, kazanmaya gidiyoruz? diyerek niyet etse ve bu niyetle işe başlasa, bütün gün boyunca başını secdeden kaldırmayıp nâfile namaz kılan kimse gibi sevap kazanır. İnsan için bunu yapmak çok kolaydır. Bu sevabı kazanmak için güzel niyet etmek yeterlidir.” 3 Böylece hem dünya işini görür hem de sevap kazanır. 


Resülullah Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem), bir hadis-i kudside, amellerde niyetin önemine şöyle işaret buyurmuşlardır: 


“Allah (meleklerine) şöyle buyurur: Kulum bir iyilik yapmayı gönlünden geçirirse ona bir sevap yazın, eğer O iyiliği yaparsa on kat olarak yazın. Şayet bir kötülük yapmayı içinden geçirirse onu yazmayın, şayet o kötülüğü işlerse ona bir günah yazın. Eğer ondan vazgeçerse veya onu yapmazsa ona bir sevap yazın.’ “ Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) bunu söyledikten sonra, ‘Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar” (En'am 6/160) âyetini okudu.” “ 


Niyetin düzelmesi, yapılan işlerin tamamen düzelmesi demek değildir. Güzel niyetin güzel sonuç vermesi, yapılan amellerin de sahih, salih ve ihlâslı olmasına bağlıdır. 
İhlâssız yapılan ameller, sahibine bir fayda sağlamaz. 


39 S. Muhammed Saki Haşimi, Ârifler Yolunun Edepleri, s. 14-15. 


40 Buhâri, Rikâk, 31, Tevhid, 35; Müslim, Kitâbü”l-İmân, 59; Ahmed b. 
Hanbel, e/-Müsned, 1/227, 279; 2/149. 


41 Tirmizi, Kitâbü't-Tefsir, 7. 
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Mürşide Karşı Hizmet Edebi 


Mevlânâ Halid-i Bağdâdi hazretleri (kuddise sırruhü| Halidiye Risâlesi'nde mürşide hizmet edebini şöyle anlatmıştır: 


“Müridin mürşidine yaptığı bu hizmet, beden veya mal ile olur. 


Mürşide Beden ile Yapılan Hizmet Edebi 


Mürid, mürşide karşı yapılan hizmetin, Resülullah'a (sallallahu aleyhi vesellem), bilakis Allah Teâlâ'ya döndüğü- ne/O'nun için yapıldığına kesin olarak inanır ve bu hizmeti Cenâb-ı Hak tarafından kendisine ihsan edilen bir nimet kabul eder. Bu başarıya ulaştırdığından ve bu hizmete seçtiğinden dolayı, memnun olup Allah Teâlâ'ya çokça şükreder. 


Mürid, mürşidine yaptığı bu hizmetten dolayı, kalbinden dahi olsa mürşidinin başına kakmaz. Zira bu şekilde davranmak (manevi) zehirdir ve kazandıkları ecir ve sevabı yok eder. Buraya kadar anlatılanlar, beden ile yapılan hizmet edebinin itikad yönüdür. Amel ile yapılan hizmet edebine gelince; mürid, mürşidin her emrini, hatta başının kesilmesini (canını feda etmesi gerektiğini) dahi emretse, geciktirmeden hemen yerine getirir. Emri yerine getirmemek için şer'i/dini bir mesele dışında, birtakım mazeret beyan etmez. Şayet emrini yerine getirmek için mürşidine söz vermişse, verdiği sözü mutlaka yerine getirir, helâk olacağını bilse bile, mürşidinin emrini, kendi işlerine tercih eder ve ona öncelik tanır. Eğer mürşidi bir iş için, belirli bir vakit tayin etmişse, o işi bir an dahi geciktirmez, mutlaka zamanında yapar. Bu şekilde davrandığı takdirde, mürşidinin himmeti (manevi yardımı, tasarrufu) kendisine yetişir ve bu himmet ile o işini yerine getirir. 


Bu sebeple mürid, mürşidine karşı yaptığı hizmetten, onu memnun etmekten başka bir şey kastetmez. 
Şayet, kurb (manevi yakınlık), keşfinin açılması, velilik ve buna benzer birtakım maksatlar kendisine arız olursa, hemen Allah Teâlâ'dan mağfiret dilemelidir. 


Kuvvetli olan görüşe göre, mürid Cenâb-ı Hakk'ın kendisini, âdeta mürşidi için nefsinde bir varlık dahi görmez. 


Mürid, mürşidinin meclisinde (gereksiz yere) oturmaz, onun yanında bir şey yemez, içmez, huzurunda başını (takke veya sarığını) açmaz, onun örtüsü altında ve huzurunda uyumaz. 


Mürid, kendisini mürşidinin hizmetine layık olmadığını bilir ve kendisine verilen hizmette nefsini noksan (yetersiz) görür. Ayrıca, şeyhinin ihtiyaç duyduğu işleri, onun emretmesine gerek kalmadan yerine getirmeye gayret eder ve bu hususta dikkatli olur. Çünkü bu şekilde hizmet etmesi, mürşidinin kalbini rahatlatır ve gönlünün terahlamasına sebep olur, hatta onun kalbine girmesine (rızasını kazanmaya) vesile olur. Böylece onun bâtını (manevi güzellikleri), müridin kalbine akseder ve bu durumda mürid, gerçekten feyiz almaya devam eder. Mürid, mürşidinin hizmetini sevinçle ve güler yüzle yerine getirir. Büyük mürşid Şeyh Abdullah-ı Herevi'nin (ruhum ona feda olsun ve Allah sırrını mukaddes eylesin) müridin şeyhine olan hizmette sahip olması gereken bu vasıflara sahip olduğunu, mürşidine olan bu hizmeti sebebiyle de tarif edilmesi güç olan bir sevgiye ve kabule ulaştığını gördük. Ayrıca kendisine, etrafındaki ve civardaki bütün halifeler ve emirler (komutanlar, beyler) gıpta etmişlerdir. 


Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 


'O, rahmetini dilediğine has kılar. Allah, büyük lutuf sahibidir? (Âl-i İmrân 3/74). 


Mürşide Yapılan Hizmet Edebi 


Müridin, Allah Teâlâ'nın kendisine ihsan ettiği mal ve evlatların hepsinin, her ne kadar bu âlemde sonradan zuhur etse bile, ezeli âlemde mürşidinin ruhaniyeti bereketiyle kendisine ihsan edildiğine itikad etmesidir. Mürid, sahip olduğu her şeyin, (hakikatte Allah Teâlâ'nın, mecazi olarak) mürşidinin olduğuna, kendisinin de onun hizmetkârı olduğuna inanır. Yediği, içtiği ve giydiklerinin mürşidinin keremi ve onun yardımı vesilesiyle olduğuna inanır. 


Mürid, mürşide bir şey ikram edeceği vakit, onun mahcup olacağı bir yerde vermez. Kendisinden kabul edilmesi için gizli ve âşikâr olarak Allah Teâlâ'ya sığınır ve yalvarır, mürşidinden de kabul etmesi için istirham eder. 
İkram etmek istediği şeyi, mürşidine veya onun mürşidlerine (sâdât-ı kirâma) adak olarak verse, kabul edilmesi bakımından daha iyi ve riyadan uzak olur. O, ikrâm edeceği şeyin en iyisini ve temizini ona verir. Mürşidi kabul ettiği takdirde ise ona minnettar olup, bunun kendisi için bir nimet olduğunu kabul eder ve Rabb'ine şükreder.” 


Mürşide Hizmetle İlgili Hikâye 


Mevlânâ Halid-i Bağdâdi hazretleri (kuddise sırruhüj hizmet edebiyle alakalı da şu menkıibeyi anlatır: 


“Hikâye edilir ki şeyhlerden biri para gerekli olduğu bir gün müridlerine, ‘Bana 1000 dinar gerekiyor” der. 
Bunu duyan şeyhin genç bir müridi hemen eve giderek annesine, babasının bırakmış olduğu mirası, paraları sorar. Annesi de babasının kendisine 1000 dinar miras bıraktığını ve falan yere sakladığını söyler. Mürid annesi- nin tarif ettiği yerden dinarları alarak, mürşidinin halvethanesine getirir. Mürşidinin elini öperek dinarları arzeder ve kabul etmesi için istirham eder, şeyhi de kabul eder. 
Çok geçmeden şeyhin meclisinde cemaat toplanır. 
Şeyh müridin bu davranışını, orada bulunanlara açıklar. 


Dinarları veren genç mürid, bunu duyar duymaz hemen yerinden kalkar, şeyhinin huzuruna gelerek elini öper ve, “Size verdiğim dinarları vermeme annem razı olmadı, bu sebeple dinarları iade etmenizi rica ediyorum” der. Şeyh de gider aldığı dinarları getirir, müride iade eder ve yerine oturur. 


42 Mevlânâ Halid-i Bağdâdi, Halidiye Risâlesi (trc. Abdullah Suat Demirtaş), İstanbul: Semerkand Yayınları, 2010, s. 73-76. 


EHL-İ HİZMET * 97 


Gencin bu yaptığına orada bulunan cemaat şaşırır. 
Akşam olunca (herkes dağıldıktan sonra) o mürid, dinarları alarak şeyhinin odasına gider ve şöyle der: 


“Şeyhim! Dinarları ilk olarak size verirken beni övmeniz, insanların gözü önünde bununla memnun olmanız ve onların nazarında kendine bir şeyler verilen bir kimse olmanız için vermemiştim (sadece Allah rızası için vermiştim). Bu sebeple huzurunuzda nefsimi aşağıladım ve dinarları geri istedim. Şimdi ise ikinci defa getirdim” der ve dinarları geri verir. 


Şeyhi de müridin bu davranışını güzel bulur ve onu memnuniyetle kabul eder. 


Hizmette İtaat 


Tapduk Emre, Yunus'tan bir iş istemiştir. Odun toplamak bile olsa bir görevdir bu. Bütün görevler aynı zamanda bir sınanmadır. Samimiyetin, dürüstlüğün, liyakatin ve fedakârlığın sınanması. 


Bir dergâh varsa orada doğal olarak hizmet de yer alır. Aslında dergâhlarda hizmet iki taraflı işler. Öncelikle mürşid müridine hizmet etmektedir. Onun kemalatına, nefsini ıslah etmesine ve nihayet ebedi saadetine hizmet eder. Müridin mürşidine ve dergâh işlerine hizmeti yine bunlar için bir araçtır. 


Dergâh hizmetinde başlangıç noktası mürşide itaattir. Onun taleplerini eğmeden bükmeden, kendi iktidarına, üstünlüğüne, seçilmişlik duygusuna payanda etmeden dürüstçe itaat. Tasavvuf terbiyesinin esasını böyle temiz bir itaat teşkil eder. Mürşidler doktorlara benzer. 
Onların istek ve tavsiyeleri birer reçete gibidir. Bir hasta nasıl beden rahatsızlığına şifa bulmak için doktorunun reçetesini uygulamak zorundaysa, mürid de manevi hastalığına şifa bulmak için mürşidinin istek ve tavsiyelerini uygulamak zorundadır. 


İşte böyle bir itaatin olmadığı yerde, bırakın hizmetin kalitesini, güzelliğini gerçek bir hizmetten söz edilemez. 


Gavs-ı Kasrevi, Hazretlerinin iks, Hizmeti 


........................ 0. 


Gavs-ı Kasrevi [kuddise sırruhü| yılda iki üç defa mürşidi Şeyh Ahmed Haznevi'yi [kuddise sırruhü) Ziyarete gidiyordu. Mürşidi Şah-ı Hazne Suriye'de bulunuyordu. 
O zamanki şartlarda şimdiki gibi vasıta yoktu. İlk yıllarda gidişlerinde gavsın bineceği hayvan bile yoktu. 
O yıllarda hep yürüyerek gidip geliyorlardı. Hatta o zamanların çok sıkıntılı günlerinde gündüzleri yol alamamalarından geceleri yürüyerek gidiyordu. Yedi sekiz gecede ancak hududa varabiliyordu. Her gidişinde 


mürşidinin yanında iki üç ay kalıyordu. 


Hazne'ye varınca üzerindeki ilmiye sınıfını temsil eden giysilerini (sarık, cübbe) çıkarıp o halde dergâha giriyordu. Aynen diğer süfiler gibi oluyordu. Ben âlimim demiyor hemen hizmete koyuluyor, her hizmete koşuyordu. Dergâha her gidişinde sırtında küfelerle 


ahırların içindeki tezek haline gelmiş gübreleri dışarıya 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çekiyor, ahırı tertemiz yapıyordu. Namaz zamanı gelince de hemen camiye koşuyordu. Cemaatle namazı da kaçırmıyordu. Ben burada hizmet yapıyorum diyerek namazı terkediyoruz. Ama o mazereti varken bile nama- 


zını cemaatle kılıyor, hatmesini, zikrini de yapıyordu. 


Mürşidinin köyünde bulunduğu müddetçe ahırların temizliğini yapıyordu. Ahır bir tane değildi. Çok hayvan vardı. Bu arada gündüzleri çok yorulduğu halde geceleri virdini çekmeyi, teheccüd namazını kılmayı 


hiçbir zaman ihmal etmiyordu. 


GERLİ İD 


Hizmette Samimiyet 


Hizmet söz konusu olduğunda ilk hatırlanması gereken ilkelerden biri samimiyettir. Yani temiz niyetli olmak. 
Allah rızasından başka bir beklenti ile hareket etmemek. 
Zaten bu tür beklentilerle yapılan iş hizmet değil, olsa olsa kendine yatırımdır. Bu noktada çeşitli hizmet organizasyonlarında ücretli ya da belli bedelle çalışıp, işini yüreği ile yapanların hizmete dahil olduğunu bilmek gerekir. Burada samimiyeti bozan karşılık beklentisinden maksat, hizmeti bir şekilde kendi çıkarına, iktidarına, tahakkümüne payanda etmektir. Ya da hak ettiğinden fazlasını beklemektir. 


Niyet amelden önce gelir. Niyetten maksat, yapılan işte Allah rızasını gözetmek, bu hususta samimi ve içten davranmaktır. Niyet Allah rızası olmalıdır ki verilen emek 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karşılık bulsun. Bu temiz niyet sayesinde kişi kendini kusursuz hizmet yapmak zorunda hisseder. Yunus Emre'nin dergâha kalem gibi düzgün odun bulma çabası başka hangi sebebe dayandırılabilir. 


Yeri gelmişken şunu da ifade edelim. Hizmetin uhrevi hayatta az veya çok kazandıracak olması zâhiren o hizmetin büyüklük veya küçüklüğünden çok, hizmeti üstlenen kişinin ihlâs ve samimiyetine bağlıdır. Bu durumda biri üst diğeri alt kademede görev yapan iki hizmet gönüllüsünü Hak nezdinde üstün kılan işin pozisyonu değil, görevi yapanların kalplerindeki samimiyettir. 


İHLÂS 

İhlâs, “amel ve ibadetleri, insanların övme ve beğenmesini, yerme ve kınamasını düşünmeksizin sırf Allah için iyi ve halis bir niyetle yapmak, şirk, nifak, riya (gösteriş) vb. şaibelerden uzak durmak, söz, fiil ve davranışlarında samimi ve dosdoğru olmak” demektir. Bu 


şekilde hareket edenlere muhlis denir. İhlâsın nihai anlamı Allah dışındaki her şeyden uzaklaşmaktır. 


İhlâs, Allah ile kul arasında bir sırdır. Öyle bir sır ki onu melek bilip yazamaz, şeytan bilip ifsat edemez. 
Çünkü ihlâs kalbe ait bir ameldir. “* Bunu ancak kişinin kendisi ile Rabb'i bilebilir. İbadetleri ihlâsla yapmak Allah Teâlâ'nın kesin emridir: “Halbuki onlar, dini sadece Allah'a tahsis ederek (ihlâslı bir şekilde), Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla 


43 Buhâri, İmân, 39. 
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ve zekâtı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur” (Beyyine 98/5). 


Bir amel sırf Allah için yapılırsa ihlâs, sırf gösteriş için yapılırsa halis riya olur. Riya ise gizli şirktir. Allah rızasının dışında bir amaçla yapılan ibadetlerin Allah katında bir değeri yoktur. * 


Halbuki Allah Teâlâ yapılan bütün işleri sadece kendi rızası gözetilerek yapılmasını emreder. “(Ey resülümi!) 
De ki: Bana dini yalnız Allah'a halis kılarak O'na ibadet etmem emredildi” (Zümer 39/11) âyeti ve benzerleri ihlâsın dindeki önemini ve gerekliliğini ifade etmektedir. 


Cüneyd-i Bağdâdi'ye [kuddise sırruhü), “İhlâsı kimden öğrendiniz?” diye sorduklarında şöyle anlatmıştır: “Mekke-i Mükerreme'de bulunuyordum. Bir berber gördüm. Ona, ‘Allah rızası için benim saçlarımı düzeltir misin?' dedim. Berber, 'Elbette' dedi. O sırada, mevki sahibi birini tıraş ediyordu. Onun tıraşını bırakıp, 'Efendi, kalk. Bir kimse Allah için bir şey istedi mi, bütün işler durur, derhal ona bakılır? dedi. Sonra berber koltuğuna beni oturtup tıraş etti. Sonra da bana bir miktar altın verip, "İhtiyaçların için lazım olur, onlara harcarsın! dedi. 
Ben bu hale çok hayret edip elime geçecek ilk parayı kendisine hediye etmeye niyet ettim. Az bir zaman sonra Basra'dan bana bir kese altın gönderdiler. Hemen götürüp o keseyi berbere verince sebebini sordu. Ben de niyetimi açıkladım. Bunun üzerine bana, 'Sen, Allah rızası için beni tıraş et” dedin. Ben de o niyetle seni tıraş 


44 Münziri, et-Tergib ve't-Terhib, 1/64-66. 
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ettim. Şimdi bunları alırsam, niyetimde bir değişme olmasından korkuyorum, dedi.” 


İhlâs, şeytanın kişiye süslemeye çalıştığı fenalıklara ve insanları azdırma gayretine engel olan bir tutumdur. 
İhlâs, kalp temizliğinin ve sağlamlığının bir delilidir. Yalnız Allah'ın rızasını arayan bir niyettir. Kişinin bütün varlığı ve benliği ile Allah'a kulluk etmesi ve bu kulluğunda O'ndan başkasını düşünmemesidir. Gavs-ı Sâni (kuddise sırruhüj bu konuda, “Ne yaparsanız yapın, Allah rızası için yapın” buyurmuştur. 


Yapılan hizmetin yüce Mevlâ'nın indinde makbul olması bazı şartları yerine getirmeye bağlıdır. Buna göre makbul bir hizmet, ihlâs, merhamet ve diğerkâmlık dolu bir gönülle bütün yaratılmışlara yönelmek suretiyle rıza-Yyı ilâhinin aranmasıdır. Hizmet herhangi bir şahsi menfaat gözetmeksizin samimi bir niyetle yapılması ve onunla ahiret kazancı hedeflenmelidir. Hal böyle olursa hadis-i şerifte buyrulan “yarım hurma” bile kurtuluşa vesile olur. 


Ubeydullah Ahrâr (kuddise sırruhü|) şöyle anlatır. “Bir gün pazara gittim, biri yanıma geldi ve, 'Açım, Allah rızası için beni doyurur musun?’ dedi. O zaman hiç imkânım yoktu. Sadece eski sarığım vardı. Bir aşhaneye gidip aşçıya, 'Şu sarığımı al, eski ama temizdir, bulaşıklarını kurularsın, yalnız bunun mukabilinde şu aç insanı doyurur musun?’ dedim. Aşçı o fakire yemek verdi. Sarığı da bana iade etmek istedi. Çok ısrarlarına rağmen kabul etmedim. Kendim de aç olduğum halde o fakir doyuncaya kadar bekledim.” 
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Evet, Ubeydullah Ahrâr hazretleri Rabbimiz'in inâyeti ve lutfuyla sonradan büyük bir servete sahip oldu. 
Öyle ki çiftliklerinde binlerce işçi çalışıyordu. Fakat o mübarek zat buna rahman hizmetten geri kalmadı. Manevi kemalat yolunda, başlangıçlarından nihayetlerine kadar tanıdıklarına ve tanımadıklarına yardım ve şevketleri, sınırsız derecede büyüktü. Kendisi bu hizmetlerinden birini şöyle anlatır: “Semerkand'da Mevlânâ Kutbüddin Medresesi'ndeki dört hastanın hizmetini üzerime almıştm. Hastalıkları arttığından yataklarını kirletirlerdi. Ben onları elimde yıkayıp çamaşırlarını giydirirdim. Devamlı hizmet ettiğim için hastalıkları bana da sirayet etti ve yatağa düştüm. Fakat o halimle bile testilerle su getirip hastaların altlarını temizlemeye, elbiselerini yıkamaya devam ettim.” 


Büyüklerin hayatlarındaki hak yolundaki infak ve hizmet faziletine dair ideal davranışlar bizler için güzel bir numunedir. Bir müslüman ne kadar zengin olursa olsun maddi imkânlarının hakkını ve bedelini ancak manevi dirayetini artırdığı ve kalbi hayatını seviyelendirdiği nisbette verebilir. Maneviyatta terakki ettikçe zühd ve takva ölçülerine riayet ve zenginliğe rağmen kâmil bir tevazu sahibi olabilmek Ubeydullah Ahrâr hazretlerinin (kuddise sırruhüj kıssasındaki kadar ideal bir noktaya varır. 


Gönül ehli büyükler tasavvufu tarif ederken ne güzel söylemişlerdir. “Tasavvuf yâr olup bar olmamaktır.” Yani herkesin yükünü çekmek ve buna rağmen kimseye yük olmamaktır. 
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Bilhassa merhamet ve fedakârane hizmetlerle ümmete rahmet kapıları açılır. Bir hizmetin değeri onun ifası için katlanılan büyüklüğüne ve bir ibadet vecdiyle icra edilmesine bağlıdır. Yine makbul bir hizmet sırf rıza-yı ilâhi gayesiyle ve hizmete muhatap olanı incitip küçültmeyecek bir üslupla ifa edilenidir. Bunun içindir ki büyükler, “Hizmette edep hizmetten daha azizdir” demişlerdir. 


Bu gerçeğe istinaden Mevlânâ (kuddise sırruhü) Şöyle buyurmaktadır: “Allah aşkı için çalış, Allah aşkı için hizmette bulun, halkın kabul etmesi veya reddetmesi ile senin ne işin var? Bu fâni dünya pazarında sana bol bol kazandıracak bir veren olarak Allah kâfi değil mi? Allah'tan alacağın karşısında insanların verebilecekleri ne ki? O halde gözünü ve gönlünü insanlardan gelecek teşekkürlere değil, Allah'tan gelecek mazhariyete döndür.” 


Evet, tasavvuf yolunun gönülleri ulaştırmak istediği güzellik ve yücelik budur. 
Yakub-i Çerhünün iks, Hizmeti 


İmâm-ı Rabbâni [kuddise sırruhû] Yakub-i Çerhi haz- 


retlerinin hizmetini Mektübât'ta şöyle anlatmıştır: 


“Bahâeddin Nakşibend [kuddise sırruhü| tarikatı öğretip bazı makamlara ulaşmasını sağladıktan sonra Mevlânâ Yakub-i Çerhi"ye demiştir ki: 

— Ey Yakub, bizden sana ulaşan her şeyi halka ulaştır. 


Aynı zamanda ona şunu da demişti: 
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— Benden sonra Alâeddin'in hizmetinde olursun.” 


Bu yüzden o, vaktinin çoğunu Hâce Alâeddin Attâr'ın hizmetinde geçirmiştir. Hatta Mevlânâ Abdurrahman-ı Câmi Nefehât adlı kitabında onu ilk başta Hâce Alâeddin'in müridleri arasında saymış, daha sonra ise 


Hâce Nakşibend'e nisbet etmiştir.” * 


e ATT D 


45 Çerhi, Risâle-i Ünsiyye, s. 15; bk. Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşibend, s. 149. 


46 bk. Abdurrahman-ı Câmi, Nefehâtü’l-Üns, s. 436-437. 


HİZMETİN ve EHLİNİN ÖZELLİKLERİ 


Hizmet Ehlinin Özellikleri 


İnsanlar onların elinden ve dilinden emindir. 

Mütevazidir ve güzel geçimlidir. 

Diğerkâmdır; başkasını kendi nefsine tercih eder. 

Edep ve hayâ sahibidir. 

İnsanlara faydalı olmaya çalışır. Merhametli ve sevgi doludur. 

Hizmeti kendisi için büyük bir nimet olarak görür. 


Hizmetin nâfile ibadetlerden daha hayırlı olduğunun şuurundadır. 


Gönül kazanmayı, hizmete insan çekmeyi en büyük hizmet bilir. 


Niyeti düzgün, ahlâkı güzel, işleri ihlâslı ve yolu müstakimdir. 


Zikir, istiğfar ve dua ehlidir. 
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İtaat ehlidir. 

Fitne fesattan ve gafletten kaçınır. 

Yaptığı hizmet onu amellerinden alıkoymaz. 
Hizmette sabır sahibidir. 


Kötülük edene iyilik eder, vermeyene verir, gelmeyene gider, güler yüzlüdür. 


Hizmet Allah İçin Yapılmalıdır 


Hâce Alâeddin hazretleri (kuddise sırruhü| anlatmıştır: “Bir keresinde Şah-ı Nakşibend hazretleri yine Karaşi'deydi. Kasrıârifan'daki evine, bir müridini, evin hizmetini görmek üzere görevli olarak bırakmıştı. O gün mürid, tarladan getirmiş olduğu odunları Şah-ı Nakşibend hazretlerinin evine bıraktı. Bir yandan kendi kendine, ‘Şimdi, Hâce hazretleri burada olsaydı ne güzel olurdu. 
En azından nasıl hizmet ettiğimi görürdü. Hizmetim de yerine ulaşırdı! diyordu. 


Karaşi'de bulunan Şah-ı Nakşibend hazretleri ise dervişlere sohbet ediyordu. Bu hadise kendisine malum olmuştu. Sohbet sırasında dervişlere şöyle dedi: 'Bu müridin, istemeye istemeye evimize getirdiği odunları ev halkımız kabul etmedi. Getirdiklerinin, kabul edilmesi için rica ettiyse de olmadı. Bu yüzden zihni karıştı. Belki bir müddet sonra o, yanımıza gelir. 


Karaşi'deki dervişler, o günden sonra bu müridin geleceğini beklemeye başlamışlardı. Gerçekten aradan üç gün geçti, o derviş Karaşi'ye geldi. Şah-ı Nakşibend hazretlerinin anlattıklarını bilen dervişler; bu müride, 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Kasrıârifan'dan geliş sebebini ve orada olup bitenleri sordular. O da Şah-ı Nakşibend hazretlerinin anlattıklarını aynen anlattı.” 47 


Hangi İş İyilikten Daha İyi? 


Nâsır-ı Hüsrev (kuddise sırruhü) Saâdetnâme'de insan- 


lara iyilik hakkında şunları söyler: 


“Ey gönül! Öğüdümü dinle ve ona bağlan. Sana 


tövbe etmek, çok yaşlılara da öğüt vermek düşer. 


Eğer kendini küçültmek istemezsen, sonunda zille- 


te sebep olacak bir iş yapma. 


Kıyamet gününde yüzünü utanç ve pişmanlıktan kızartacak bir şey yapma. 

Allah'ın rızası iyilikte olduğuna göre, hangi iş iyilik etmekten daha iyidir? 


Dertlilerin gönüllerini hoş et, geçirmiş olduğun sıkıntılı günleri aklına getir. 


Çaresizlerin halini unutma. Mademki sende bir cevher var, öyleyse din bilgisi edinmeye çalış. 


Arkadaşlığın insanın nefsi üzerinde büyük tesiri vardır, öyleyse iyi adamlarla konuş. 


Eğer doğru iş yapan bir insansan kalbini de doğru tut. Çünkü kurtuluş doğru ve yerine işler yapmakla 


mümkün olur. 


47 Ahmed Sıddiki, Şah-ı Nakşibend, s. 177. 
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Öğretmeninden iyi öğüt dinle ve iyilikten sana bir 


kötülük gelirse o zaman benim yakama yapış.” 


Niyet ve ihlâsın mekânı kalp olduğu içindir ki Hak yolu kalple başlar. Kalp, karar merkezidir. Kalbin kesin kararına niyet denir. Niyet işin evvelidir. Niyet, amelden hayırlıdır. Niyet, samimiyettir. Samimiyet, bütün hayırların anahtarıdır. Şanı yüce olan Allah Teâlâ her işimizde kalbe ve kalpteki niyete bakar. Niyeti güzel olan güzel sonuç alır; kötü olan, yolda kalır. Yani yapılan amellerin değeri, kalpteki ihlâs ile doğru orantılı olduğu içindir ki 


yapılan her amelin kabul gördüğü söylenemez. 


Bedene göre ruh ne ise amele göre ihlâs odur. Ruhu olmayan bir beden, cansız bir maddeden ibarettir. İhlâssız amel de heba olmuş bir iş gibidir. İbadetin ruhu ihlâstır. İhlâssız amelin de amelsiz ihlâsın da kula bir faydası yoktur; çünkü amellere değer ve sevap kazandıran ihlâstır. Çok ibadetle değil; ibadetteki ihlâsla kurtuluşa erileceği bir hakikattir. 


Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem) bütün insanlığı hizmet hedefi göstermiş ve şöyle buyurmuştur: “Bütün halk Allah'ın bir ailesi durumundadır. Bu aile 


içindeki insanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır.” © 


Ârifler, “Bir kimse bütün halkı kendisi için bir aile 


ferdi gibi görmedikçe gerçek süfi olamaz” * demişlerdir. 


48 Nâsır-ı Hüsrev, Saâdetnâme, $. 2. 
49 Ebü Ya'lâ, e/-Müsned, 6/65; Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, 8/191. 
50 Sülemi, Âdâbü's-Süfiyye, s. 276. 
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Nakşibendi yolunun piri Şah-ı Nakşibend hazretleri, bu yolun usul ve meşrebini şöyle tarif etmiştir: “Bizim usulümüz, halk içinde Cenâb-ı Hak ile beraber olmaktır. 
Yolumuz sohbet ve halka hizmet yoludur. Halktan kaçmakta şöhret, şöhrette âfet vardır. Hayır, halkın içinde 


bulunup herkese Allah rızası için hizmet etmektedir.” “ 


e LET 


Bir Mücahid Şeyh 
İmâm-ı Rabbâni'nin (1563-1624) asıl adı Ahmed'dir. 
Çok iyi bir eğitim görmüş ve erken yaşta irşada başlamıştır. Hz. Ömer'in soyundan gelmesi hasebiyle aldığı Fâruki sıfatının yanı sıra, yaptığı çalışmalar ve yaşadığı hasletler sayesinde Serhendi, Berekât, Bedreddin, İmâm-ı Rabbâni, Müceddid-i Elf-i Sâni gibi lâkaplarla anılmıştır. 


İmâm-ı Rabbâni [kuddise sırruhü| Ekber Şah'ın karma bir din oluşturma girişimlerine karşı çıktığı için ömrünün çoğu hapishanelerde geçmiştir. Fakat o, hapishanelerden yazdığı mektuplarla irşad faaliyetlerini sürdürmüştür. Mektübât adlı kitapta toplanan mektupları sayesinde Ekber Şah'ın etkisini yok etmiş, bid'atların ortadan kalkmasını sağlamış, İslâm'ın orijinal şekliyle 


anlaşılmasına vesile olmuştur. 


m ATT 


51 Ahmed Sıddiki, Şah-ı Nakşibend, s. 107 


EHL-İ HİZMET * 111 


Hizmet Allah'a Giden Yoldur 


Gönül almaya vesile olacak bir hizmet, Allah yolunda zikirden, murakabeden önce gelir. Bazıları nâfile ibadetlerle uğraşmanın hizmetten üstün olduğunu zannederler. Halbuki gönüle feyzi temin eden, Allah için başkalarına hizmet etmektir. 


Hizmet, tasavvuf yolunun temel usullerinden ve aynı zamanda hedeflerinden biridir. Süfiler, kişinin sadece kendi selâmetiyle yetinmemesine, başkalarını da düşünmesine ve onlara yardım etmesine çok önem vermişlerdir. Bu yardımın kapsamı çok geniştir. Birinin gönlünü almak, bir işine yardım etmek, bir müşkülünü çözmek, bir şeyler öğretmek buna dahildir. 


Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyuruyor: 


“Allah Teâlâ'nın yeryüzünde insanların ihtiyacını gidermek için yarattığı kulları vardır. Allah Teâlâ onlara cehennemde azap etmeyeceğine dair kendi zatı üzerine yemin etmiştir. Kıyamet günü onlar için nurdan minberler kurulur. İnsanlar hesap vermekle meşgul iken, onlar Cenâb-ı Hak ile söyleşirler.” “2 


Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek orada onu biçeriz. Ömrümüz boyunca insanların hizmetine koşmuş, onların sıkıntısını gidermişsek, Allah da mahşer günü bizim sıkıntımızı giderir. Hüzünlü bir kalbi serinletmişsek, yüce Rabbimiz de o bütün kalplerin dehşetle titrediği gün bizim kalbimizi ferahlatır. 


52 bk. Ali el-Müttaki, Kenzü'-Ummâl, nr. 16464. 
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Yardımın büyüğü küçüğü olmaz. En ufak bir iyiliğimizin bile çok büyük mükâfatı vardır. Gün gelir, dünya hayatında tattığımız lezzetler, aldığımız zevkler sona erer. Bugün sıkıntı gibi görünen insanlar için uğraşlarımiz, o gün yanımızda azığımız olur. 


Hizmette önemli olan niyettir. Âlimler niyet için kalbin kesin kararıdır, demişlerdir. Yani insanın bir işi tam anlamıyla hangi maksatla yaptığını bilmesi ve ona göre yapmasıdır. 


Bu hal bir düşünce ve karar aşamasından sonra meydana gelir. Yardım maksadıyla yapılmayan şey, sonuçta insanlara fayda sağlasa da hizmet kapsamına girmez. Çünkü o niyetle yapılmamıştır. Yardım etmek amacıyla yapılan iş de istenen sonucu vermese bile hizmet sayılır. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: 


“Bir kişi müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek için gayret gösterirse, onun işini görsün veya görmesin, Allah Teâlâ kendisinin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Kendisi için iki tane kurtuluş belgesi (berat) yazar; biri cehennemden kurtuluş beratı, diğeri ise münafıklıktan kurtuluş beratıdır.” 5 


Hizmet zor bir iştir. İnsan kendisini sıkıntıya sokmadan kolay kolay başkasına yardım edemez. Sıkıntı da kalbi meşgul eder. İnsanın aklına binbir türlü düşünce gelir. Niyet bir yönüyle böyle durumlara karşı uyanık olmaktır. Kişi, hizmet boyunca niyetini koruyarak karşılaş- 


53 İbn Hacer el-Askalâni, el-Metâlibü'(-Âliye, 7/123. 
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tığı sorunlara, sıkıntılara karşı hazırlıklı olmalıdır. Tasavvufta hizmet daha zordur. Zira müridler cemiyetin çeşitli sosyal katmanlarından gelmektedir. Dolayısıyla onların kolayca bir potada erimeleri ve aynı hedefte buluşmaları kolay olmayacaktır. Meşreplerin farklılığı, farklı sosyal çevre ve hayat tecrübesi ile birleşince işler daha da zorlaşır. Fakat tasavvuf erbabı Allah rızası için aynı gayeye hizmet uğruna bu zorlukları aşmak için mücadele eder. 


Hz. Enes [radıyallahu anh] anlatıyor: 


“Resülullah ile bir yolculuktaydık. Bazılarımız oruçlu, bazılarımız da oruçlu değildi. Sıcağın şiddetli olduğu bir günde konaklamak için bir yere indik. Bazılarımız eliyle güneşten korunmaya çalışıyordu. En fazla gölgeye sahip olanlar, kendilerini gölgeleyecek elbiseleri olanlardı. 
Oruçlular uyudular. Oruç tutmayanlarsa kalkıp çadırları kurdular ve hayvanları suladılar. Bunu gören Resülullah, ‘Bugün oruç tutmayanlar bütün sevabı alıp götürdüler" buyurdu.” 


Nakşibendi yolunun büyüklerinden Hâce Ubeydullah Ahrâr hazretleri de (kuddise sırruhü) şöyle buyurmuştur: 


“Hâcegân yolunda, içinde bulunulan vaktin icabı neyse ona göre davranılır. Şahsi zikir ve murakabe, ancak müslümanlara hizmet edecek bir durum olmadığı zaman yapılır. Gönül almaya vesile olacak bir hizmet, zikir ve murakabeden önce gelir. Bazıları nâfile ibadetlerle uğraşmanın hizmetten üstün olduğunu zannederler. 


54 Buhâri, Cihâd, 71; Müslim, Sıyâm, 16. 
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Halbuki gönül feyzini temin eden şey, Allah için başkalarına hizmet etmektir.” i 


Allah'a bizim ibadetimiz lazım değildir. Ama ihtiyaç ehli bizim yardımımıza muhtaçtır. Allah katında bu ihtiyacı gidermek nâfile ibadetten daha sevimlidir. 


Hesap Duygusu 


Bir gün Seyyid Ahmed er-Rifâi (kuddise sırruhü| yardıma muhtaç bir köpek gördü. İnsanlar onu kovuyordu. 
O ise köpeği alıp oradan uzak bir yere götürdü ve onun için bir gölgelik yaptı. Köpek iyileşinceye kadar yedirdi içirdi ve tedavi etmek için uğraştı. İyi olunca da sıcak suyla yıkadı ve kendi beldesine götürdü. 


— Bu köpeğe niçin bu kadar önem veriyorsun, bunun hikmeti nedir, diye sordular. Hazret şöyle cevap verdi: 


— O köpeğe iyilik etmeseydim, Allah Teâlâ'nın beni hesaba çekmesinden ve bana, “Kalbinde mahlükuma karşı hiç merhamet yok mu?” diye sormasından korktum.55 


Hizmet Muhabbet Vesilesidir 


Gavs-ı Sâni muhterem babaları Gavs Seyyid Abdülhakim hazretlerinin [kuddise sırruhümâ] zamanındayken yaşadığı bir hatırayı şöyle anlattı: “Bir gün köye bir otobüs dolusu insan geldi. O zamana göre çok büyük bir kala- 


55 Şa'râni, e/-Envârü'i-Kudsiyye, s. 505-506. 
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balıktı bizim için. Gavsımız beni çay yapmaya gönderdi. 
Fakat içimden, 'Bu kadar insana nerden, nasıl bulayım da çay yapayım?” diye düşünerek yerimden kalktım. 
Zira ne çayımız vardı o kalabalığa yetecek ne de çaydanlığımız. 


Kazana su koydum. Ufak bir çaydanlığımız vardı ona da çay koyar, çayı demlerim diye düşündüm. O vakitler tüp de olmadığı için ateş yakmak gerekiyordu. Çalı çırpi toplamaya gittim. Döndüğümde baktım ki kazanın altı yanıyor, su kaynamış, çay da demlenmiş. İçimden, ‘Allah Allah!... Kim demledi bu çayı?” diye geçirirken orada bulunanlara, ‘Niye demliyorsunuz? Emir bize idi" diyerek kızdım. Onlar da, ‘Biz demlemedik, sadece kazanın ateşini yaktık’ dediler. 


Hiç olmazsa çaydanlığı karıştırayım da demi otursun niyetiyle kapağını kaldırdığımda baktım ki çay demlenmiş, üstelik rengi de tadı da bambaşka. Ömrümde böyle bir çay içmedim. Fakat dikkat ettim içinde çöp yok. Sanki süzülmüştü.” 


Allah rızası için bir hizmetin içinde bulunmak kadar kazançlı bir iş yoktur. Resülullah Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) hizmet ehlini şöyle övmektedir: “İnsanların en 
hayırlısı, diğer insanlara en faydalı olandır.” 5 


Hizmetin en büyük kerameti, insanı Allah Teâlâ'nın sevgi ve yardımına mazhar etmesidir. Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], “Bir kul, din kardeşinin yar- 


56 Ebü Davud, Edeb, 57; Tirmizi, Birr, 16; Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 
2/301; Hâkim, e/-Müstedrek, 4/248. 
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dımında bulunduğu sürece, Allah da onun yardımında olur” 5 buyurmuştur. 


Hizmet Güzel Ahlâkın Neticesidir 


İmandan sonra her mümin güzel ahlâkı ile ölçülür. 
Güzel ahlâk, Hakk'ın ve halkın haklarını korumaktan ibarettir. Bununla herkesin niyeti, kabiliyeti, aklı, ilmi ve ulaştığı terbiye seviyesi belli olur. Abdurrahman-ı Tâhi (kuddise sırruhüj bir sohbetinde şöyle buyurmuştur: “Nisbet (manevi feyiz ve yardım) hizmete göredir. Hizmetteki ilahi rahmet hiçbir şeyde yoktur. Nakşibendi âdabında rahmete sebep olacak her türlü amel ve hizmet vardır. 
İbadet için evine kapanıp halkın hizmetinden kaçan kimse, pek çok hayırdan mahrum kalır. Sadece zikirle yetinmek olmaz. Mal ve can ile Allah yolunda hizmet ve 
gayret etmek gerekir.” 58 


Anadolu ve Rumeli'nde Tasavvuf Mührü 


Anadolu'nun İslâm yurdu haline gelmesinde pek çok etken vardır. Fakat bu konuda tasavvufun ve tasavvufi zümrelerin yeri ayrıdır. Hâce Ahmed Yesevi, Hz. 
Mevlânâ, Hacı Bektâş-ı Veli ve Yunus Emre gibi süfiler (Allah cümlesinin sırrını mukaddes kılsın) Anadolu'nun İslâm- 


laşmasına büyük katkıda bulunmuşlardır. 


57 Buhâri, Edeb, 34; Müslim, Birr ve's-Sıla, 17; Ebü Davud, Edeb, 60, 
Tirmizi, Hudüdi, 3, İbn Mâce, Mukaddime, 17. 


58 Abdurrahman-ı Tâhi, İşaretler, s. 188. 
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Tasavvufi kurum ve kuruluşlar ise Anadolu'nun ve Rumeli'nin imarında çok önemli roller üstlenmişlerdir. 
Bu kuruluşlar, Anadolu insanının buhranlı anlarında sığındığı birer liman vazifesi görmüş, toprağın işlenmesinde, çeşitli sanat dallarının gelişmesinde, sosyal barışın sağlanmasında ve dini eğitimin yaygınlaşmasında büyük hizmetler ifa etmişlerdir. 


Tasavvuf ve tarikatlar Osmanlı toplumu ve devleti- nin vazgeçilmez unsurlarıydı. 1918 yılında İstanbul'da elli bir Nakşi, otuz sekiz Rifâi, kırk beş Kadiri, dokuz Bedevi, dört Bayrami ve çok sayıda Bektaşi tekkesi bulunuyordu. 


Tasavvuf ehli, yöneticileri makam, servet ve şehvet bataklığına düşmekten kurtarmış, hayırlı işlere yönlendirmiş; toplumu ise olgunlaştırmış, kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmayı en üst seviyeye çıkartmıştır. 
Vakıflar sayesinde birçok fakir, muhtaç insana yardımcı olunmuştur. Allah dostları insanları eğitmiş, iyiye, doğ- 


ruya, güzele sevketmişlerdir.” 


e e a 


Hizmet Tüm İnsanlığadır 


Hizmet için yer ve insan seçilmez. Allah Teâlâ'nın can verdiği bütün mahlükat hizmette hedeftir. Hizmet, Cenâb-ı Hakk'ın dostluğunu kazanmış müttakilerin ahlâkıdır. Sehl b. Abdullah-ı Tüsteri (kuddise sırruhüj, “Ahiretteki murat, bu dünyadaki talebin neticesidir. Zira dünya- 


59 Ahmet Miroğlu, “Sufilik ve Mücadele”, Semerkand, sy. 122, Şubat 2009. 
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da hizmet edersen ahirette yakınlığı elde etmiş olursun. 
Hizmetsiz yakınlık olmaz” ® buyurmuştur. 


Şah-ı Nakşibend hazretleri de (kuddise sırruhüj, “Ben bu yolda ne elde ettiysem, hizmetlerle elde ettim. Bu yola herkes bir kapıdan girdi. Ben de hizmet kapısından girdim” demiştir. 


İnsanların ihtiyaçlarını gidermek, sıkıntılarını paylaşmak, yaralarına merhem olmak dinimizce teşvik edilmiş ve övülmüştür. Mesela bir hadis-i şerifte, “Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını karşılayan kişi, hac ve umre yapan kişi gibi karşılık alır”® buyrulmuştur. 


Bir başka hadis-i şerifte de, “Allah Teâlâ'nın bazı kulları vardır ki, Allah onları insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratmıştır. İşte onlar kıyamet gününün korkusundan emindirler” “ diye buyrulması bu teşvik ve övgüyü açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 


Bu arada, bir topluluğa hizmet edeni o topluluğun efendisi sayan sevgili Peygamberimiz {sallallahu aleyhi vesellem), yine insanlara faydası dokunan kimseleri insanların en hayırlısı olarak nitelendirmiştir. İnsanların Allah Teâlâ'ya en sevimlisinin, böyle kimseler olduğunu haber vermiştir. 


Yine işin bir başka boyutu da samimiyetle, teşekkür ve minnet beklemeden yapılan halka hizmet Hakk'a yaklaşmaya, O'nun rızasını kazanmaya vesiledir. Hizmetin 


60 Hücviri, Keşfü'-Mahcüb, s. 314. 
61 Münâvi, Feyzü'i-Kadir, nr. 7960. 
62 bk. Ali el-Müttaki, Kenzü'/-Ummal, nr. 16464. 
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bu denli kazançlı olması sebebiyle Hasan-ı Basri (rahmetullahi aleyh) demiştir ki: “Bir müslümanın ihtiyacını gidermek, benim için bin rekât nâfile namaz kılmaktan iyidir.” 


İnsanların dünyevi işlerine yardımcı olmak, sevinç ve tasalarına ortak olmak nasıl hizmetse, manevi konularda yardım ve destek de aynı şekilde hizmettir. Bu kapsam- da dini eğitim için çalışmak, marufu emredip münkerden sakındırmak çok önemlidir. Cenâb-ı Mevlâmız, Kur'ân-ı Kerim'de, dinine yardım edenlere mutlak surette yardım edeceğini beyan buyurur. Hak Teâlâ her türlü yardımdan münezzehtir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O, dinini bir inkârcının eliyle de kuvvetlendirip yüceltebilir. Fakat bu tür amelleri kulun önüne, kulluğunu ispatlamasına ve manevi olgunluğuna vesile olsun diye koymuştur. 


Bütün Yahlükatın, Hizmetçileri 


Mutasavvıflar, yük olmaktansa başkalarının yükünü yüklenmeyi, diken olmaktansa gül olmayı ve dünyayı âdeta gülistana çevirmeyi ilke edinmişlerdir. Onun için dünya onların olduğu her yerde daha yaşanmaya layık bir hal almıştır. 


Tasavvuf terbiyesinin en büyük hedefi insanı herkese rahmet olacak bir kıvama getirmektir. Nitekim Allah Teâlâ, Hz. Muhammed'i (sallallahu aleyhi vesellem| peygamber gönderiş hikmetine bu şekilde işaret buyurmaktadır: “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiyâ 21/107). 
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Halka hizmet hiç şüphesiz Hakk'a hizmettir. Zira Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem], “İnsanların en hayırlısı, insanlara en yararlı olandır” buyurmuştur. Birçok büyük süfi, yüksek manevi mertebelere mahlükata hiz- 


met ettikleri için ulaştıklarını belirtmişlerdir. 


CRASNA ei 


Hizmet Karşılıksız Olmalıdır 


Hâce Ubeydullah Ahrâr hazretleri [kuddise sırruhü) der ki: “Ben bu yolun feyzini tasavvuf kitaplarından değil, halka hizmetten elde ettim. Herkesi bir yoldan götürdüler. Bizi de hizmet yolundan götürdüler. Ben hizmette insan ayırımı yapmadım, hayır umduğum herkese hizmet ettim. Heri'deyken sabahları hamama gider ve müslümanlara hamamda hizmet ederdim. Hizmette iyi veya kötü, beyaz veya siyah, kuvvetli veya zayıf ayırımı yapmadan herkese hizmet ederdim. Hizmetime karşılık olarak kimse bana bir ücret vermesin diye, işimi bitirir 
bitirmez hemen hamamdan uzaklaşırdım.” 63 


Afrika'da Tasavvuf 
Afrika'da tekke, okul, yetimhane, yoksullar yurdu, yardımlaşma merkezi demektir. Herhangi bir durumda ister müslüman, ister gayri müslim herkesin ilk müracaat mahalli orasıdır. Afrika'da sıcaktan yanan bir yolcu 


canını bir tekkeye atar, orada yiyecek ve yatacak yer bu- 


63 Safi, Reşehât, s. 263-264. 
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lur, hasta ise tedavi edilir. Dertli olanlar zâviyelerdeki şeyhlere koşar, orada ruhi tedavi görür. Bir dul kadının, bir yoksulun müracaat yeri yine tekkedir. 


Her tekkenin mutlaka bir okulu vardır. Bu okulda öğrencilere yazı, okuma, din ilimleri ve Kur'ân-ı Kerim öğretilir. Küçük davaların bir kısmı da yine bu tekkelerde görülür. Her türlü mukaveleler tekkelerde akdedilir. Hat- 


ta nikâh, cenaze merasimleri yine tekkelerde icra edilir.“ 


e e 


Hizmet Ehli İltifat Beklemez 


“Kim bir din kardeşinin ihtiyacını gidermek için çalışır ve sıkıntısını giderirse bu yaptığı onun için on senelik itikâftan daha hayırlıdır” © diyen Resülullah Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) en hayırlı insanın diğer insanlara daha çok faydası dokunan olduğunu da bizlere bildirir. 


Sadât-ı kirâmın büyüklerinden Seyyid Abdülhakim Bilvânisi hazretleri, mürşidi Şah-ı Hazne'nin yanında kaldıkları uzun süre içinde mürşidinin ona hiç iltifat etmemesine rağmen durmaksızın hizmete devam ettiğini şöyle anlatmıştır: 


“Biz Hazne'de bulunduğumuz sürece Şah-ı Hazne bize hiç iltifat etmezdi. Bir ay kaldığım zaman bile ancak birkaç kelâm ederdi. Bu hale çok üzülürdüm. Bir gün yine bu düşünce ile mahzun bir haldeydim. O sırada 


64 Ahmet Miroğlu, “Sufilik ve Mücadele", Semerkand, sy. 122, Şubat 2009. 
65 Beyhaki, Şuabü'/-İmân, nr. 3965; Münziri, et-Tergib, nr. 1609. 
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Şah-ı Hazne, bize şöyle sohbet yaptı: 'Mürşidin zâhirdeki iltifatına gönül bağlayan kişinin maneviyattan nasibi azdır. Müridin teslimiyeti kemal bulup mürşidinden feyiz ve himmet alabilme liyakatine sahip olduğu zaman mürşid; o müride zâhiren iltifat etmez.' 


Bir gün Şah-ı Hazne [kuddise sırruhü|, ‘Bugün mollalar inşaatta çalışsın” dedi. Ben de mollalarla birlikte inşaata gittim. Gün boyu çamur kardık, kerpiç kestik, duvar ördük. Ertesi gün Şah-ı Hazne, 'Bugün de süfiler inşaatta çalışsın’ dedi. Ben yine çalışmaya gittim. Bir ara Şah-ı Hazne yanımıza geldi ve, 


- Molla Abdülhakim, sen de mi geldin, diye sordu. 


— Evet, kurban, dedim. Şah-ı Hazne (kuddise sırruhü| bize şöyle sohbet etti: 


“Hizmet etmenin sevabı çoktur. Sâdât-ı kirâmın dergahındaki hizmetler, ferdi ibadetlerden daha faziletlidir. 
Örneğin vird çekmek çok sevaptır; ama devam ettiği müddetçe böyledir. Virdi bitirdiğiniz zaman bunun sevabı da biter. Hem virdi çekerken insanoğlu, nefsin hilelerine kapılabilir. Yapılan amelde, nefsin eseri olursa sevabı da gider. Fakat hizmet ederken, insanın nefsi kırilir, vücut bulamaz, varlık gösteremez. Nefis çalışmakla, 


1 i 


hizmet etmekle kırılır. 


Mürid samimi olarak hizmet ettiği ve hizmetini de devam ettiği müddetçe sevap kazanmaya devam eder. 
Bu durum mürid ölünceye kadar hatta ölümünden sonra bile devam eder. Duvara bırakılan bir kerpiç, duvarda 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kaldıkça onun sevabı hizmet edene yazılır. Hizmetin iki faydası vardır. Birincisi insanın nefsi kırılır; ikincisi, hizmet devam ettikçe sevap kazanmaya devam eder. Ama ferdi ibadetler böyle değildir. 


Hizmet Edene Hizmet Edilir 


Hizmet ehli nefsini değil hizmeti düşünür. Hizmet eden, yapılacak iş neticesine varsın diye, gerekirse nefsini ayaklar altına alır. İmam Şâfii hazretleri bir sohbetlerinde, “Hizmet edene, hizmet edilir” 5 buyurmuştur. 
Yahya b. Muâz er-Râzi (kuddise sırruhü| bir sohbetlerinde, “Allah Teâlâ'nın dinine, O'nun kullarına hizmet etmekten zevk duyan bir kimsenin hizmetinde bulunmaktan bütün mahlükat zevk alırlar” “7 demiştir. 


İbrahim b. Edhem hazretleri, Ebü Hanife'nin (rahmetullahi aleyh) yanına gelmişti. İmâm-ı Âzam’ın sohbetinde bulunanlar ona istihfafla (küçük görerek) bakmışlardı. 
Bunun üzerine İmâm-ı Âzam, Gelen efendimiz İbrahim b. Edhem değil midir?” dedi. Yanında bulunan talebeler, “Müslümanların imamı olan bir zatın dilinde alaylı ifadeler bulunmaz! Bu zat, bu efendiliği ne ile elde etti ki?” 
dediler. İmâm-ı Âzam, “Sürekli hizmet etmekle efendi oldu. Biz kendi hizmet ve işimizle meşgul olduk, o ise Allah için hizmet etmekle meşgul oldu ve böylece efendimiz oldu” buyurdu. © 


66 Şa'râni, Tabakâtü'i-Kübrâ, 1/170. 
67 Feridüddin Attâr, /ezkiretü'!-Evliyâ, 1/360. 
68 Hücviri, Heşfü'(-Mahcüb, s. 126. 
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Hak yolu, kardeşini kusuruyla birlikte sevme yoludur. Bu yol, vermeyene verme, gelmeyene gitme yoludur. Bu yol, canla başla hizmet edip sonunda kendi kusuruna istiğfar etme yoludur. Cenâb-ı Hakk'ın katında ve halkın yanında kıymetli olmak isteyen kimse, hizmete talip olmalıdır. İnsana verilen sevgi, başkasına merhamet içindir. İkram edilen nimet, cömertlik içindir. İnsana verilen feraset adalet içindir. Vücuda verilen kuvvet, Hakk'a ibadet, halka hizmet içindir. Yapılan hizmetlerde elde edilen menfaat manevi kazançtır. 


İmâm-ı Rabbâni [kuddise sırruhüj bir mektubunda hizmet ehlinin önemini belirten şu ifadeleri kullanır: 


“Ben, mürşidimiz sayesinde bu büyük bahtiyarlığa erdim. Yüce eşiklerinizin hizmetçilerinin ayaklarına ömrüm boyunca yüzümü sürsem onun hakkını ödeyemem.” 


Hizmetin Bedeli 


Seyyid Sıbgatullah Arvâsi hazretleri (kuddise sırruhüj şöyle der: 


“Mürid en çok nisbeti (manevi yakınlığı) hizmet yapmakla elde eder. Hizmetten alınan feyiz ve kemalat (manevi olgunluk) daha tesirli ve uzun sürelidir. 


Hizmetten kazanılan nisbet, kolay kolay kaybolmaz. 
Başka şeylerden doğan nisbet ise kişinin küçük bir kusuruyla kaybolur.”69 


69 Sıbgatullah Arvâsi, Minah, s. 48. 
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Hizmette, dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri de, gösteriş yani riyakârlıktan sakınmaktır. İnsan yaptığı iş, söz ve davranışlarda gösterişe yer vermemelidir. Allah rızasını kazanmak suretiyle değil de insanlar beğensin, takdir etsin diye yapması; ilâhi rızayı değil de insanların beğenisini gözetmesi anlamına gelir. İnsan bu durumda riyakâr konumuna düşer. Allah rızası gözetilmeyerek yapılan hayırlar, hasenatlar, hizmetler sahibine hiçbir fayda sağlamaz. 


Allah Teâlâ'dan başka yapılan işlerde beğeni istemek, teşekkür istemek, övülmeyi arzu etmek yüce Allah'a ortak tutmaktır. Ebü Hüreyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: 


“Allah Teâlâ diyor ki: 'Ben bana şirk koşanların şirkinden beriyim. Her kim bir amel yapar da buna benden başkasını ortak kılarsa, onu ortağıyla baş başa bırakırım.'” 79 


Ebü Said İbnü'l-A'râbi (kuddise sırruhüj), “Hüsranda kalanların en kötü durumda olanı, yaptığı iyi amelleri halka gösteren ve şahdamarından daha yakın olan Allah Teâlâ'nın huzuruna, kötü amellerle çıkandır” buyurmuştur. 


Yaptığı hizmetleri kendinden bilmek büyük âfetlerden biridir. Mümin bilmelidir ki kâinatta var olan her bir şey Allah Teâlâ'nın dilemesi ile hayat bulur. Hizmet ehli- 


70 Müslim, Kitâbü'z-Zühd, 5; İbn Mâce, Zühd, 21; Ahmed b. Hanbel, 
el-Müsned, 2/301, 435; Süyüti, e/-Câmiu's-Sagir, 1/4. 
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nin de hak yoldaki çalışmaları O'nun dilemesi ve kuluna hidayeti iledir. 


Seyyid Abdülhakim Bilvânisi hazretleri bir sohbetinde şöyle buyurmuştur: 


“Allah yolunda halka hizmette ahiret sevabından başka ücret talep etmeyin. Unutmayın ki hizmet ederken sizin samimiyetinize göre sâdât-ı kirâm süretlerinize girer ve sizleri manevi olarak destekler. Hizmetin kendinizden kaynaklandığını düşünmeyin. Eğer hizmeti kendinizden bilirseniz zamanla kabul görmezsiniz.” 


HALİM, SABIRLI ve MAZLUM OLMAK 


Yardım ettiğimiz kişilere saygı, sevgi ve tevazuyla yaklaşmamız hizmetin en önemli kurallarındandır. 


Allah Teâlâ kitabında peygamberine şöyle buyurmuştur: “O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever” (Âl-i İmrân 3/159). 


Resülullah Efendimiz de, “Mümin, başkalarıyla güzel geçinen ve kendisiyle güzel geçinilen kimsedir. Başkaları ile iyi geçinmeyen ve kendisiyle muhabbet edilip dostluk kurulamayan kimsede hayır yoktur” “ buyurmuştur. 


71 Ahmed b. Hanbel, e/- Müsned, 2/400. 
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Yine Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir hadislerinde, “Sizden biriniz, kendi nefsi için istediğini ve sevdiği şeyleri, din kardeşi için de isteyip sevmedikçe gerçek bir mümin olamaz” ? buyurarak ehl-i hizmetin mümin kardeşlerine davranışı, duruşu, bakışı, beklentisinin nasıl olması gerektiğini bildirmiştir. 


Cerir'den (radıyallahu anh) rivayet edilen bir hadiste Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem), “Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrum ise hayırdan mahrum olur”8 buyurmuştur. 


Hizmet ehlinin kalbinden tevazu gidip yerine kibir yerleşince, onun eseri vücuttaki bazı organlarda görülmeye başlar. Çünkü bir kapta ne varsa dışarıya o sızar. 


Gavs-ı Sâni hazretleri (kuddise sırruhüj, “Niyeti daima kontrol etmek ve kibir, gurur gibi hasletlerin kalbe girmemesine dikkat etmek lazım” buyurmaktadır. 


İmam Şa'râni de [kuddise sırruhüj, “Edebin esası, kendini noksan, başkalarını kâmil görmektir. Edebi az olan kimseler, kendilerini kâmil, karşısındakileri noksan görürler” demiştir. 


Hizmetteki Muhatabımız 


Hizmet ederken ilk düşüncemiz Allah'ın, O'nun resülünün rızası ve sâdât-ı kirâmın gönül hoşnutluğu olmalıdır. Ebü Abdullah el-Kureşi [kuddise sırruhü) buyur- 


72 Buhâri, İmân, 8; Müslim, İmân, 69; Nesâi, İmân, 19. 
73 Müslim, Birr ve's-Sıla, 23. 
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muştur ki: “Her makamın kendine mahsus bir ilmi, her halin riayet edilmesi gereken bir edebi vardır.” Hizmet ederken muhatabımız insandır. İnsan ise yaratılmışların en şereflisidir ve onun kalbi nazargâh-ı ilâhidir. Bu sebeple mürid, yapılan hizmetlerde, bütün benliği ile hassas olmalıdır. Hizmeti ifa ederken, kaba ve kırıcı olması, hizmetten elde edeceği manevi mükğfatın zedelenmesi- ne sebep olur. Kalbini kırdığı muhatabından özür dilese, muhatabı özrünü kabul etse dahi, muhatabının gönlünde açtığı yaranın izi kalır. Örneğin, cam bir eşyayı yanlışlıkla kırsak, alsak onu yapıştırsak, eskisi gibi kusursuz olur mu? Elbette olmaz; muhakkak kırıkların izi kalır. İnsan kalbi cama göre daha hassastır. Daha çabuk kırılır. 
Kırıldığında da cam gibi pürüzlü kalır. 


Bu yüzden hizmette muhatabı tanımak, yapılacak olan hizmetin ilk basamağıdır. Nefs-i emmâre insanı devamlı kötülüğe yönlendirir. Büyüklerimiz nefsi terbiye etmenin en etkili yolunun, “Hak için halka hizmettedir” demişlerdir. İnsanın saadeti, nefsinin olgunlaşması ile olur. Mürid ne kadar hizmet yapar ise o kadar nefsi ezilir ve takvası, edebi o derece artar. Edebi artan bir mürid, asla haddini aşmaz. 


Bekir b. Abdullah el-Müzeni (rahmetullahi aleyhi müminin mümine karşı takınması gereken edebi şu sözleriyle açıklamışlardır: 


“Kendinden büyük birini gördüğün zaman ona hürmet et ve, 'O hem Müslümanlık'ta hem de hizmette benden öndedir” diye düşün. Kendinden küçük biriyle karşılaştığın zaman ona şefkatle muamele et ve, ‘Benim yaşım 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bundan ileridir, onun için günahta ben ondan öndeyim' diye düşün. Sana bir mümin kardeşin herhangi bir ikramda bulunduğu zaman, ‘Bu, Allah'ın ihsanıdır; yoksa ben bunu hak etmiş değilim” diye düşün. Biri sana hakaret edip canını yakınca da, 'Bu, benim bir kusurum sebebiyle başıma geldi’ de. Kimseye eziyet etme. İyi bil ki komşu- nun köpeğine bir taş atmış olsan ona eza etmiş olursun.” 


Hizmet Ederken Güler Yüzlü Tatlı Dilli Olmalıdır 


Hizmette güler yüzlü ve tatlı dilli olmak gerekir. 
Gavs-ı Bilvânisi Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni (kuddise sırruhü), “İhlâs, kulun her işini Allah'ın rızasına mazhar olmak için yapmasıdır” buyurarak ihlâsı kaybetmemek gerektiğini hatırlatır. İnsanların övmesiyle yermesinin değil, Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmanın önemli olduğunu, aksi halde neticenin hüsran olacağını haber verir. 


İnsan, yaptığı hizmetler sırasında bazan farklı sıkıntı ve imtihanlarla karşılaştığı vakit sabır elbisesini giyebilmelidir. Güler yüz ve tatlı dille insanların hizmetine koşmak, onların dertlerine ortak olmayı gaye edinmek ne güzel bir haslettir. 


İnsanlarla bire bir hizmet içinde olan bir kişinin güler yüzlü, tatlı dilli, mütevazi, din kardeşini kendinden üstün görüp, onlara bu şekilde davranışının da kurtuluşuna vesile olacağını bilmelidir. 


Hizmet ehli ne kadar sıkıntıda olursa olsun bu halini muhatabı kardeşlerine sezdirmemeli, sıkıntısını başkalarına yansıtmamalıdır. Resülullah Efendimiz [sallallahu 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aleyhi vesellem], “Kıyamet günü, müminin mizanında güzel ahlâktan daha ağır gelen hiçbir şey yoktur. Şüphesiz güzel ahlâk sahibi, güzel ahlâkı sayesinde, devamlı nâfile oruç ve namazla meşgul olan kimselerin derecesine ulaşır”“ buyurmuştur. 


Hizmet ehli müminleri eşit görmedikçe ve kimilerini kimilerinden üstün görüp, kimilerine hor ve hakir baktıkça, niyeti bozuk, ihlâsı zayıf demektir. Onun yaptığı ve bu niyetler içinde yapacağı hizmetler hezimete yol açar. 
Halbuki büyüklerimizin ahlâkı böyle değildir. 


Gavs-ı Sâni hazretleri (kuddise sırruhüj, “SÜfi, süfiye yumuşak davranmalı, güzel ahlâkıyla doğruyu anlatıp, kulun değil, Allah Teâlâ'nın hatırını gözetmelidir” buyurarak hizmette takip edilecek yolu tarif etmişlerdir. 


Ebü Abdullah Turüğbadi de (kuddise sırruhüj, “İnsanlara hizmet ederken, aralarında fark gözetmekten sakının! Çünkü kendisine hizmet etmek için fark gözetilecek olanlar, geçip gitmişlerdir. Şimdi öyle birini bulmak çok zordur. Muradına kavuşmak istiyorsan ve maksadının da elinden kaçıp gitmemesini diliyorsan, herkese hizmet et!” 5 demiştir. 


Öyleyse mümininin takınacağı tavır, herkese eşit, insanlara sitem etmeden, surat asmadan, yapılan işleri başa kakmadan hizmetine devam etmektir. Allah dostları, sonu cennet olan hizmetine karşılık kimseden ücret talep etmemiştir. Gavs-ı Sâni hazretleri bu hususta, 
74 Tirmizi, Birr, 6l; Ebü Davud, Edeb, 7. 

75 Feridüddin Attâr, Tezkiretü'!-Evliyâ, 2/146. 
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“Sâdâtlar gözünü ne sağa ne de sola diktiler. Sadece Allah'ın rızasına diktiler; kendilerini kerem kapısında buldular. Siz de öyle yapın” buyurmuştur. 


Onlar yaptığı iyilikleri kimsenin başına kakmamış, hiç kimseyi minnet altına sokmamıştır. Her şeyini Allah sevgisi ile başlatmış ve onunla bitirmiştir. Onların en büyük sünneti, başkasının yükünü çekmek, ihtiyaçlarını gidermek ve yüzünü güldürmektir. 


Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir” (Bakara 2/262). 


Hizmet ehline düşen görev hizmetin verdiği ağırlıkla müminlerin hatalarını hoş karşılayıp istenmeyen işleri yapmamaktır. 


Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem) buyurmuştur ki: “Kim dünyada bir müslümanın kusurunu örterse, Allah da dünya ve ahirette onun kusurunu örter.” 78 


Peygamberler Allah rızası için hayatları boyunca halkın içinde olmuşlar, dertleriyle dertlenmişler, onların zahmet ve yükünü çekmişlerdir. Resülullah Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem) amcası Hz. Abbas [radıyallahu anh] bir gün Allah Resülü'nün huzuruna gelerek, 


“Ya Resülallah! Görüyorum ki şu insanlar size çok eziyet veriyorlar, çıkardıkları tozlar zat-ı âlinizi rahatsız 


76 Müslim, Birr, 38; Ebü Davud, Edeb, 60; Tirmizi, Birr, 19. 
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ediyor. Kendinize yüksekçe özel bir yer yaptırsanız da onlarla oradan konuşsanız!” diye üzüntüsünü dile getirdi. Resülullah Efendimiz'in cevabı şu oldu: 


“Hayır! Allah beni içlerinden alıp huzuruna kavuşturana kadar onların arasında duracağım. Varsın ökçelerime bassınlar, elbiselerimi çeksinler, bir şey olmaz.” “ 


Halka Zulümden Sakının 


........................... 


“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!” 


Bu söz, Şeyh Edebâli'nin Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'ye verdiği önemli öğütlerden biridir. 
Bu vecize, devletin ve yöneticilerin halka hizmet için var olduklarını, böyle bir yükümlülüklerinin olduğunu hatırlatmakla birlikte, bir hakikatin de tâ kendisidir. 
Zira insanın olmadığı yerde devletten söz edilemeyeceği gibi, devletin bekasının da insanı sevmekle, ona iyilikle ve adaletle muamele etmekle, hizmet etmekle sağlanabileceğini ortaya koyar. 


Halka hizmeti Hakk'a hizmet ile eşdeğer tutan bir kültürün, bir düşünce dünyasının yansıması olan bir söz, başka bir Osmanlı Padişahı 1. Mahmud'un tahta geçtiğinde bütün beylerbeyilerine gönderdiği şu ilk ferman ile de ortaya konulmuştur: 


“Ahali ve reâyâ (gayri müslim halk), yer ve yurtlarında oturup, kâr ve kazançlarında, ekip biçmelerin- de rahat olsunlar. Evlat ve iyalleriyle sefa içinde olup 


77 Dârimi, Mukaddime, 14. 
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ömürlerini Devlet-i Aliyye'ye dua ile geçirsinler. Sizler, vilayet, kaza ve nahiyelerin şen ve âbâd olmasına gayret edip, reâyâya zulümden sakınasınız; onları rencide etmekten imtina edesiniz, bir ferdin dahi olsa zulüm ve cevrine ruhsat göstermekten uzak durasınız. Bundan böyle, ferman-ı hümâyunumun hilafına (aksine) bir hareket olur, reâyâ fukarasını incittiğiniz haber verilir veya bir şikâyet vuku bulursa, ecdad-ı izanım (atalarımın) ruhuna kasem (yemin) ederim ki, her kim olursa olsun, aman ve zaman verilmez, hakkından gelmekte 


asla tereddüt olunmaz!””8 


CRAS TT 


Hizmette Dil ve Üslubun Önemi 


Verilen her nimetin bir külfeti, kişi üzerine yüklediği bir mesuliyeti vardır. Bunun içindir ki, “Her nimet bir külfet karşılığıdır.” 


Nimetin en mühim zorluğu onu yerli yerinde kullanabilmek hususunda gerekli gayreti göstermektedir. 
Ömrü, sıhhati, gençliği, serveti ve zamanı edebileştirecek hizmet ve meşguliyetlere sarfedebilmek, o nimetin mesuliyetini yerine getirmek demektir. Aksi halde nimeti heba etmek ve nimete karşı nankör durumuna düşmek hem dünyada hem de ahirette büyük tehlikelerle bizlere karşı karşıya getirir. 


78 Can Alpgüvenç, Osmanlı Büyüklerinden Hatıralar, İstanbul: Nesil Yayınları, 2007, s. 47-48. 
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İnsanoğluna verilen en önemli nimetlerden biri de onu sair varlıklardan ayan beyan (ifade etme, açıklama) “lisan” nimetidir. Rabbimiz bu hususu Rahmân süresinde şöyle buyurur: “İnsanı yaratıp ona beyanı öğretti” (Rahmân 55/3). 


Düşündüklerini, vicdanın ve idrakin hamuruyla yoğurup kelimelere ve cümlelere dökmek bu sayede insanlar üzerinde tesir meydana getirmek her devirde ehemmiyetini korumuştur. Bilhassa Asr-ı saâdet'te düşünceleri beyan etmek, hitabet yoluyla birbirlerini öylesine tesir altına alıyorlardı ki bazan maddi güç ve silahların yapamadığını bir kelâm ve bir söz fazlasıyla yapıyordu. İşte Yunus Emre bu sırra işaret ederek şöyle der: 


Söz ola kese savaşı 
Söz ola kestire başı 
Söz ola ağulu aşı 

Yağ ile bal ide bir söz 


Fasih ve beliğ konuşmak ve insanlar üzerinde müessir olmak elbette güzel bir meziyettir. Ancak bu meziyetin doğru ve hak yolda kullanılması, istikamet üzere bulundurulması oldukça zordur. “Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz” diyen ecdadımız bu gerçeğe işaret ederler. 


Konuşmalarda insanlar üzerinde yanlış tesir ve telkinler bırakmamaya son derece dikkat etmek gerekir. 
Güzel konuşmak bir meziyet ve nimet olduğu kadar ağır ve zor bir mükellefiyettir. Bundan dolayıdır ki Fahr-i Âlem sallallahu aleyhi vesellem] söz söyleme hususunda müminleri çok ikaz etmiştir. Bir hadis-i şerifinde, 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“Her söz âdemoğlunun aleyhindedir. Ancak içinde emr-i ma'rüf nehy-i münker ve Allah Teâlâ'nın zikri olan müstesnadır” buyurmuştur.” 


Kişinin sözüne şekil veren, kalbindeki nimettir. Bu bakımdan her şeyden önce kalbi ıslah etmeli, bilhassa müminler hakkında iyi niyetler beslenmeli, mümkün olduğunca suizannın kalbine girmesine müsaade etmemelidir. Her şeyden önce kalp istikamet üzere olmalıdır ki lisan da ona tâbi olsun ve gıybet, koğuculuk vb. gibi günahlara girmesin. 


Sevbân b. Bücdüd (radıyallahu anh) Fahr-i Âlem Efendimiz'in âzatlı kölesi (hizmetçisi) idi. Fahr-i Kâinat onu satın almış ve onu kendi yanında kalmak ve ailesine dönmek hususunda muhayyer bırakmıştır. Hz. Sevbân Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem] yanında kalmayı tercih etmişti. 


Hz. Sevbân [radıyallahu anh] Hz. Peygamber'den ayrı kalmaya tahammül edemeyen biriydi. Bir gün çok Üz- gün, rengi sararmış bir halde Fahr-i Âlem Efendimiz'in huzuruna geldi. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem], “Neyin var, hasta mısın?” diye sorunca o şöyle cevap verdi: “Hayır, hasta değilim, hiçbir şeyim yok. Ancak seni görmediğim zamanlar muhabbetim artıyor, kavuşuncaya kadar perişan oluyorum, sonra ahireti hatırlıyor ve orada seni görmemekten korkuyorum. Zira sen âli makamlar- da olacaksın. Ben ise cennete girsem bile aşağı makamlarda bulunacağımdan seni orada göremeyeceğim. 
Bunları düşündükçe bu hallere düşüyorum.” 


79 Tirmizi, Zühd, 63. 
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Başka bir rivayete göre ensardan bir sahabinin bu mealde sözler söylemesi üzerine Nisâ süresinin 69. âyeti nâzil oldu ve ashabın kederli halleri büyük bir sevince dönüştü. 


“Allah'a ve peygamberine itaat edenler Allah'ın nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştırlar” (Nisâ 4/69). 


Fahr-i Âlem Efendimiz sallallahu aleyhi veseliem], “Kişi sevdiğiyle beraberdir”9 buyurmuştur. 


Muhakkak ki bu sevginin emaresi belirtileri olmalıdır. Diğer bir hadislerinde bu sevginin sünnetine tâbi olmak şeklinde tezahür ettiğini haber verir. 


“Kim benim sünnetimi ihya ederse, beni sevmiş olur. 
Beni seven ise cennette benimle beraber olur.”! 


Yukarıdaki âyet-i celilenin mealinden de anlaşılacağı gibi o zatlarla beraber olmanın şartı, Allah'a (celle celâluhüj ve Resülü'ne itaat etmek, emirlerini yerine getirip yasaklarından insan için en mühim âli maksat Cenâb-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. İşte bu yüksek arzunun yolu Habib-i Kibriya Efendimiz'e [sallallahu aleyhi vesellem] ittiba ve sünnet-i seniyyesine uymaktır. 


Hakikat rehberleri olan bu seçkin zümreyle ebedi hayatta beraber olmanın yolu, bütün bu mübarek zatların örnek aldıkları ve Mevlâ'nın habibi mertebesini haiz olan Fahr-i Âlem Efendimiz'in sünnetine bi-hakkın ittiba 
80 Buhâri, Edeb, 96; Müslim, Birr, 165. 


81 Tirmizi, İlim, 16. 
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etmektir. Onun sünnetine ittibanın en güzel yolu manevi varislerinin rehberliğinde gerektiği gibi hizmet etmektir. 


Hoşgörü Sahibi Olmalıdır 


Hoşgörü, saygının bir diğer tanımıdır. Hoşgörülü olmanın ilk şartı sevgidir. İnsanları seven, onların yardımına koşanları, Allah Teâlâ da sever ve o kimselere yardım eder. Hoşgörülü olmak Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem) sünnetidir. Bir hadis-i şerifte belirtildiği gibi, “Birbirinizi sevmedikçe tam bir müslüman olamazsınız” buyruluyor. 


Seyyid Sıbgatullah Arvâsi [kuddise sırruhû] şöyle anlatmıştır: “Kıyamet günü bir kişi getirilir. Bakılır amel defteri boştur. Kurtuluşuna sebep olacak bir hayır ameli yoktur. 
Adama sorulur: “Hiç mi hayırlı amelin yok?’ Adam der ki: ‘Bir gün bir yerde oturuyordum; baktım ki üzerime bir gölge düşmüş. Gölge sahibi ise gönül ehli bir zattı.' Bu 
adam, o gölgenin hatırına affedilir.” 8 


Fahr-i Kâinat Efendimiz de [sallallahu aleyhi vesellem) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Müminler birbirlerini sevmede, birbirine merhamet etmekte ve her konuda yardımlaşmakta bir beden gibidirler. Vücudun herhangi bir organı hastalanınca, diğer organları da uykusuzluk ve acıyla bundan rahatsız olurlar, etkilenirler.” 8 Bunun içindir ki hoşgörünün hâkim olduğu toplumların fertlerinde birbirlerine karşı sevgi ve dayanışma oluşur. 


82 Abdurrahman-ı Tâhi, İşaretler, s. 164. 
83 Müslim, Birr, 17. 
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Hoşgörü olgun kâmil bir müminin özelliğidir. Kendisine haksızlık yapılan kişi de Resülullah Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] izinden giderek, “Allahım! Onlar bilmiyorlar, bilselerdi yapmazlardı, onları bağışla ” diye niyazda bulunmalıdır. İnsanın bir kişinin kusurunu mazur görmesi ancak onu sevebilmesi ve ona hoşgörülü olabilmesiyle mümkündür. Hoşgörünün yüze yansıması ise kişinin yüzünde ışıldayan tebessümdür. Bir tebessüm sadaka yerine geçiyorsa, insan bunu kendinden esirgememelidir. 


Mevlânâ Ârif (kuddise sırruhü| demiştir ki: “Eğer yükünüzü çekecek bir dost ararsanız çok az bulursunuz. 
Yok, eğer yükünü çekeceğiniz bir dost ararsanız cümle âlem size dost olur.” 


Kusur Aramamalıdır 


İmam Gazâli (rahmetullahi aleyh], başkasında kusur arama hastalığına düşenlere, bundan kurtulmak için şu ilacı tarif eder: 


“Kardeşini kınamayıp ayıplamaktan kurtulmanın bir yolu da insanın kendi halini düşünmesidir. Sen, kardeşinde bir kusur gördüğün zaman, hemen onu suçlama- ya gitmeden önce kendinde her gün gördüğün ve bir türlü terkedemediğin kusurlarını düşün. Kendini ıslah edemediğin gibi, onu da mazur gör. Bir kusuru ile onu kötülemeye kalkma. Kusursuz insan nerede? Sen Allah Teâlâ'ya karşı kusur içindeyken, başkasının sana karşı kusurunu çok görme! Çünkü senin ondaki hakkın yüce Allah'ın senin üzerindeki hakkından daha büyük değildir. Kusursuz insan arayan kimsenin, herkesi terkedip bir köşeye çekilmekten başka çaresi yoktur. Asıl aranan, insanın iyiliğinin kötülüğünden fazla olmasıdır. Kerem ve şeref sahibi mümin daima iyiliklere bakar; tabiatı bozuk münafık ise insanlarda hep kusur arar.” 8“ 


Abdullah b. Mübârek [rahmetullahi aleyh] demiştir ki: “Mümin daima mazeretleri kabul eder. Münafık ise hep kusur ve kaymalara göz diker. Daima kusur arayan kimse 
öyle bir şer içindedir ki ondan Allah'a sığınmak gerekir.” 8 


Hizmetin mükdfatının çok olmasına rağmen çok tehlikeli âfetleri de vardır. Bu tehlikeler gelmeden önce ilmen bunları bilmek de farzdır. Ebü Süleyman Dârâni hazretleri, “Bir kimse dine yapılan hizmetlerde bulunsa ve bu hizmetlerde nefsine bir pay ayırsa, yaptığı hizmetlerin tadını ve faydasını bulamaz” demiştir. 


Hizmette Yapılan Yanlışlara Müdahale Etmek 


Yapılan yanlışı düzeltmek için acele davranmalıdır. 
Kişiye, yapılan hatanın ciddiyetini açıklamalı, yanlışın sebep olacağı zararları anlatmalıdır. Bazı insanlar fıtratı gereği çok çabuk kırılıp, gereğinden fazla alıngan olabiliyorlar. Bu kişilere karşı gayet nazik bir dil ile hitap edilmeli, yanlışını düzeltmesi için gerekli olan bilgiler veryansın yapılmadan iletilmeli ve yaptığı hatanın nelere mal olacağını belirtmeli. Eğer kişi hâlâ yanlışında ısrar ediyorsa, onun da kabul edebileceği farklı bir alternatif 


84 Gazâli, İhyâü Ulümi'd-Din, 2/256. 
85 Gazâli, İhyâü Ulümi'd-Din, 2/256. 
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sunulmalıdır. Birinin yaptığı hata veya yanlışı, toplumun önünde yüzüne vurmak, onda kin ve düşmanlık oluşturabilir. Bu sebeple, yaptığı yanlışlarda ısrar eden ve dolayısıyla uyarılması gereken biri varsa, tenha bir yerde, tebliğ metoduna uygun olarak, güzel bir dille işin doğrusu izah edilmelidir. 


HİZMETİ KENDİ MENFAATLERİ İÇİN 
KULLANMAMAK 


Hizmet ederken onu kullanmak ve nefsani hisleri tatmin etmek, hizmetlerde gösteriş yaparak insanların rağbetini çekmek, özel çıkarlar sağlamak, yapılan hizmetleri büyüterek baş olma hevesine kapılmak, hizmetleri kendine mal etme, kendisi olmadan hizmetlerin yürümeyeceği, yürüse de eksik kalacağı zannı ile hizmet edip hürmet beklemek doğru değildir. 


Gavs-ı Sâni (kuddise sırruhüj bir sohbetinde, “Allah yolunda yapılan hizmette kendi çıkarını gözeten bir kimse, cehennemdeki yerini hazırlıyor demektir” buyurmuştur. 
Yine bir defasında, “Biz bir amel yapacağımız zaman önce niyetimizi düzeltiriz, sonra o ameli yaparız” demiştir. 


Gösteriş, amelleri boşa çıkaran manevi bir hastaliktir. Yüce Allah bu gerçeği şöyle dile getirmektedir: “Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler (Böyleleri iyiliklerinin karşılığını göremezler)...” (Bakara 2/264). 


Ebü Ümâme el-Bâhili (radıyallahu anh) anlatıyor: Adamın biri Resülullah'a [sallallahu aleyhi vesellem] gelerek, “Para ve şöhret için savaşan adam nasıl bir sevap alır?” diye sordu. Hz. Peygamber, “Hiçbir şey kazanamaz” buyurdu. Adam bu soruyu Resül-i Ekrem'e üç kez sordu ve her defasında aynı cevabı aldı. Sonra Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular: “Allah Teâlâ sadece kendi rızası 
için yapılan ibadetleri kabul eder, başkasını değil.” 86 


Yapılan hizmetleri veya amelleri başkasının beğenmesini bekleyen kişi ihlâs kavramını zedelemiş, Allah rızasını terketmiş demektir. Bu da yapılan amellerin kabul olunmaması demektir ki sahibine yük getiren bir çalışmadır. 


Hizmette Kaynakları Doğru Kullanmak 


İsraf, insanoğlunun sahip olduğu nimetleri aşırı ve gereksiz yere harcaması, tüketmesidir. İsraf yapan kişiye de müsrif denir. İsraf dinimizde şiddetle yasaklanmıştır. 
Bu sebeple bizlere düşen, nerede, hangi konumda olursak olalım israf etmekten kaçınmak olmalıdır. Cenâb-ı Hak A'râf süresi 31. âyette bizleri şöyle uyarıyor: “Yiyin, için; ancak israf etmeyin, çünkü O, israf edenleri sevmez.” 


İsrâ süresi 26. âyette ise, “Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma” buyrulmuştur. 


86 Nesâi, Cihâd, 24. 
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Hizmet edilirken dikkate alınmayan hususlardan biri de israftır. Hizmet, salih ameldir yani iyiliktir, hayırdır. Vakıflar, beytülmâl gibidir. Kişi nasıl kendi evinde israf etmemeye dikkat ediyorsa, insanların yararı için kurulmuş olan vakıf gibi müesseselerde de bu titizliği göstermek durumundadır. Örneğin; elektriği, suyu, telefonu, hatta vakfa ait bir kalemle yazı yazarken bile gereğince kullanmalılar. Bu nimetleri gereksiz yere fazlaca harcamak, gider miktarını fazlalaştırır. Giderlerin artması demek yapılan hizmetlerin azalması demektir. Bu sebeple herkes vakıf malını kullanırken elini vicdanına götürmeli, yapılan hiçbir hizmetin önüne farkında olmadan set koymamalıdır. Ayrıca kendilerini sözlü ya da yazılı uyaran kardeşlerine de teşekkür etmelidir. 


Ömer b. Abdülaziz (rahmetullahi aleyh] bir gece, kandil ışığında halkının meselelerini tasnif ettiği defterini incelerken, küçük oğlu yanına geldi; ev ile ilgili meseleleri anlatmaya başladı. Ömer b. Abdülaziz oğluna, 


“Kandili söndür, sonra konuş; çünkü bu yağ, müslümanların hazinesine ait; onu başka işlerde kullanmak câiz değildir” dedi. 

Ömer b. Abdülaziz'in (rahmetullahi aleyh] bir oğlu devlet hazinesinden sorumlu idi. Bayram arifesine rastlayan bir gün, Ömer b. Abdülaziz'in kızları yanına gelerek, “Baba, yarın bayram! Halkımızın kadınları ve kızları bizleri ayıplıyorlar ve, ‘Sizler, müminlerin emirinin kızlarısınız; buna rağmen giyecek güzel bir elbiseniz yok. Siz şu beyazdan başka elbise giymez misiniz? diye bizi ayıplıyorlar 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dediler ve ağlamaya başladılar. Ömer b. Abdülaziz'in göğsü daraldı, kalbi sıkıştı; hazineden sorumlu oğlunu çağırarak, 


— Bana bir aylık maaş ver, dedi. Oğlu, 


— Ey müminlerin emiri! Siz aylığınızı önceden aldınız; bir ay daha yaşayacağınızı düşünüyor musunuz ki bir aylık maaş alıyorsunuz, dedi. Ömer b. Abdülaziz [rahmetullahi aleyh) şaşırarak, 


— Oğlum, ne güzel söyledin; Allah (celle celâluhüj seni mübarek kılsın, dedi ve kızlarına dönerek, 


— Arzularınızı içinizde tutun! Çünkü cennete hiç kimse zahmetsiz giremez, dedi. 


KENDİNİ BEĞENMEK 


Allah rızası olmayan hizmetler ahirette bir fayda sağlamaz. Hizmetin özü ve temeli iman ve ihlâstır. Hizmetin her türlüsünün yapılması ve korunması da ilâhi bir emirdir. Biliyoruz ki işlerin başından çok sonu önemli. 
Bir işin başlangıcı güzel, sonu kötü olursa, o işe salih amel denmez. Allah Teâlâ, bazı kulların çok çalışıp didindiğini, fakat sonuçta yorgunluktan başka bir şey elde edemediğini bildiriyor. 


“Durmadan çalışır, (fakat boşuna) yorulur” (Gaşiye 88/3). İşte Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] bU gibi olanlar hakkında, kıyamet gününü karşılaşacakları hitabı şöyle dile getirmiştir: 
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“Kıyamet günü riyakâr adama, ‘Ey fâcir, ey gaddar, nefsine zulmeden, ey gösterişçi mürai, amelin mahvoldu, mükâfatın kayboldu. Amelini kime gösteriş için yaptinsa, git ondan mükâfatını al!” denir.”87 


Ebü Abdullah el-Mukri hazretleri, “Kişi, din kardeşlerine ve dostlarına hizmetinden dolayı böbürlenirse, Allah Teâlâ ona öyle bir alçaklık verir ki katiyen ondan kurtulamaz” 8 buyurmuştur. 


Hücviri hazretleri de buyurmuştur ki: “Ucb denilen kendini beğenme halinin aslı ve menşei iki şeydir: Biri halk nezdinde itibar ve makam sahibi olmak, onlar tarafından methedilmeyi arzulamaktır. Şöyle ki bir kimsenin hal ve hareketleri halkın hoşuna gider. O kimse, halkın hoşuna giden tavırlara sahibim diye kendi kendini metheder, kendini buna layık ve ehil görür. Böylece kendini beğenme durumuna düşer. Diğer bir şahsın hareketleri diğer bir şahsın hoşuna gider, onun için o şahsı medh ü 
senâ eder. Böyle övülen şahıs ucb haline düşer.” 8 


Kendini beğenme, şeytanın aldatma yollarından biridir. Hizmet ehlini öyle bir hale getirir ki sanki o olmasa hizmetler yarıda kalır, her iş başarısız olur hissi vererek sahibini helâke sürükler. 


Ali Müzeyyen [kuddise sırruhû] buyurdu ki: “Kendinin iyi amellerini beğenip güzel ve kusursuz gören kimse, ya- 


87 Deylemi, Firdevsü'i-Ahbâr, nr. 6901. 
88 Şa'râni, Tabakâtü’l-Kübrâ, 2/446. 
89 Hücviri, Keşfü'i-Mahcüb, s. 144. 


EHL-İ HİZMET e 145 


vaş yavaş helâke gider. Yaptığı kötülükleri iyi zanneden 
ise zaten felakettedir.” 99 


İblis faleyhillanej, bir insan kılığında Cüneyd-i Bağdâdi'nin (kuddise sırruhü| yanına gelip, “Efendim, size hizmet etmekle şereflenmek, feyiz ve bereketlerinizden istifade etmek istiyorum; lütfen kabul buyurunuz” dedi. Cüneyd-i Bağdâdi [kuddise sırruhüj kabul etti. İblis yirmi sene kadar ona hizmet etti, ama bir kere olsun vesvese veremedi. Nihayet ümidini kestiği bir gün, “Efendim, siz beni tanıyor musunuz?” diye sordu. Cüneyd-i Bağdâdi, “Ben seni ilk geldiğin gün tanımıştım. Sen İblis'sin” dedi. İblis, “Ey Cüneyd-i Bağdâdi! Ben senin kadar yüksek makam ve derecelere kavuşmuş olan bir zat daha tanımıyorum” dedi. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdâdi, 


“Ey mel'un! Hemen buradan git. Bu da senin son oyunun. Şimdi de kendimi beğenme, ucb gibi bir duruma düşürmek ve beni mahvetmek arzusundasın değil mi? Bu çirkin maksadına kavuşamayacaksın. Çık git buradan!” dedi. 


Şeytanın düşüreceği kötü durumdan kurtulmanın çaresi, yapılan hizmetlerin ve amellerin Allah Teâlâ'nın lutfu ile yaptığını düşünüp, acziyeti itiraf etmektir. 


Ebü Süleyman Dârâni (kuddise sırruhü|, “Bir kimse, güzel bir amel işleyince, bunu kendi gayretleriyle değil de Allah Teâlâ'nın lutfu, ihsanı ve yardımı ile yapabildiğini bilirse, o kimsenin, ucba kapılması, ibadetini beğenmesi mümkün olmaz” buyurmuştur. 


90 Şa'râni, Tabakâtü'(-Kübrâ, 1/382. 
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Ucb ve benlik duygusunun bir başka görünümü de hizmet içinde yer alan insanın, Allah Teâlâ'nın bu iyilikleri başkalarına değil de kendisine nasip ettiğini düşünerek, ayrıcalığı olduğu zannına kapılmasıdır. Bazan bununla da yetinmez; kendisinin içinde bulunmadığı hizmetleri ya kabul etmez veya bir şekilde engel olmaya çalışır. 


Hizmet ehli, nefsini o işin tek ehliyetlisi olarak görmemelidir. Aksine, “Nefsim, bu işin daha güzel yapılması yolunda en büyük engeldir” diye düşünmelidir. “Bu hizmeti en iyi ben yaparım, bu iş bensiz olmaz” demek doğru olmaz. 


Hizmet ehlinin en çok dikkat edeceği husus, muvaffakiyeti kendinden değil, Rabb'inden bilmesidir. Cenâb-ı Hak müminlerin, Bedir Gazvesi'ndeki muzafferiyetinden bahsederken, “(Ey habibim!) Savaşta onları siz öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, lâkin Allah attı” (Enfâl 8/17) buyurmak suretiyle, gerçek fâilin hakikatte kendisi olduğunu bildirmiştir. Mümin, güç ve kudretin ancak Allah'tan olduğuna inanarak, hizmetlerdeki başarısından dolayı nefsine bir pay çıkarmamalıdır. Hatta Cenâb-ı Hak kendisini böyle bir hizmetin gerçekleşmesinde vesile kıldığı için, O'na karşı şükrünü artırmalıdır. 


Hizmette ben değil, biz anlayışı esastır. Hizmetin başarısının şahsa değil, topluma ait olduğu unutulmamalıdır. Çünkü Allah yolunda hizmete koşan kimseleri yeryüzünde müminler, gökyüzünde melekler dua, istiğfar ve sevgileri ile desteklemektedir. Bunun için hayırlı 


EHL-İ HİZMET * 147 


işlerdeki başarı, benlik duygusunu ortaya çıkarmamalı, bunda pek çok insanın vesilesinin ve hizmetinin olduğu düşünülmelidir. 


Hizmet ehli bilmelidir ki bütün iyiliklerin ve güzelliklerin kaynağı Allah Teâlâ'dır. Her türlü başarı O'nun ikramıdır. Bunu bilen bir mümin, kendine emanet edilen hizmet ve imkânlara, “benimdir, bendendir” demez; onlar sebebiyle kibre düşmez. Onları vereni bilir, hayırlara vesile olduğu için sevinir, bir taraftan Allah'a hamdeder, öbür yandan da hizmetindeki kusurları için istiğfar eder. 


Benlik duygusundan kurtulmanın yolu, şu âyet-i kerimeyi devamlı göz önünde bulundurmaktır: “Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir” (Nisâ 4/79). 


Tevazu ile İlişki Kur 


Tasavvuf yolunun büyüklerinden Hâris el-Muhâsibi hazretleri Risâletü'I-Müsterşidin adlı eserinde yolumuzun inceliklerini şöyle anlatmıştır: 


“Biri gelir, “Kurtuluşa götürecek ameller işlemenin yolu nedir” derse şöyle deriz: 

Takva sahibi büyüklerin yolundan ayrılmamak, 

Tasavvuf yolunun âdap ve erkânını gözetmek, 

Nefis muhasebesi yapıp gaflete düşmemek, 

İnsanların hakkını gözetmek, adalet ile iş yapmak, 


Eziyet etmekten sakınmak, 
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Eldekini başa kakmadan, minnet altında bırakmadan vermek, 

Haset etmeden, herkese karşı güzel davranmak, 

Kanaat sahibi olmak, 

İnsanlara yabancılaşmadan, onlarla tevazu ile ilişki kurmak, 

Yalnız kalınca Allah'ın zikri ile meşgul olmak, 

İnsanlara hizmet etmek şevkiyle diğer arzuları kalpten çıkarmak, 

Niyeti Allah'ın rızasına bağlamak, 


Kurtuluşu istikamet yolunda aramaktır.” 


GERLİ 


Hizmetler ve Zaaflarımız 


Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hem kendi bireysel hayatımızda hem de kardeşlerimizle omuz omuza verdiğimiz işlerde kusursuzluk mümkün değil. Ama hedeflerimizi gerçekleştirecek donanım da lutfedilmiş . Bütün mesele zaafları görmek ve bunların: soluğumuzu kesmesine izin vermemek... 


İslâmi hizmetlerde bulunanların Allah rızasından başka bir gaye gütmemeleri, kendi aralarında ve kardeşler olarak birlik beraberlik içinde olmaları, feyiz, nisbet ve muhabbetin o beldeye teveccühü açısından hayati önem arzetmektedir. Hizmetin hedefine ulaşabil|- mesi de buna bağlıdır. 
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Bu tür manevi lutufları ters yüz edecek en büyük tehlike ise ayrılık, fitne ve kargaşadır. Fitneye sebep olabilecek en ciddi hastalık “benlik” duygusudur. Nefsin karanlık labirentlerinde dolaşmaktan bıktığı için tedavi- ye gelenlerin yeniden aynı dehlizlerde ömrünü çürütmesi ne kadar acıdır! 


Kendi Nefsine Pervane Olmak 


Mütemadiyen kendi benliğinin etrafında dönüp, kendini aşamayan insanların kulluk adına attığı her adımı bir aldanma, her fedakârlığı bir akılsızlıktır. Böylelerinin ömür boyu bir çuvaldız boyu yol katedebilmeleri mümkün değildir. Bencillik şeytani bir vasıf olduğundan, ona kapılanların da şeytanın âkıbetine uğraması kaçınılmazdır. 


Asıl tehlike arzeden husus, benlik davasında ısrar etmektir. Yoksa yığınla zafiyeti olan nâkıs insanın bu kuyuya hiç düşmemiş olması neredeyse imkânsızdır. 
Hizmet arkadaşıyla ya da bir ihvanıyla zayıf bir anında münakaşa yaptı ise, hemen kendine gelip tövbe etmeli, sonra haklı bile olsa, “Bu tartışmaya ben sebep oldum. 
Gönlünü kırdım, hakkını helâl et” diyebilmelidir. Öteki de, “Asıl kabahatli olan bendim. Sen de hakkını helâl et” demelidir. Bediüzzaman hazretlerinin belirttiği gibi, “Bu zamanda münakaşa eden haklı bile olsa haksızdır” düsturunu hayatına prensip olarak kabul etmelidir. 


Bunun ötesinde nefsi müdafaa uğruna söylenecek her söz gurur, inat, cedel ve İblis'in mırıltılarıdır. Mesela, “Namazı geciktirdin” denildiğinde mazeret beyan 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etmek bir cedel (mücadele), gurur ve inattır. Mazereti doğru bile olsa, bunu gafletinden yaptığını söylemelidir. 
Veya bir fikrin yanlış olduğu açıkça ortaya çıktıktan sonra, “Ben onu şu açıdan söylemiştim” gibi bir mazeret 


beyan etmek de böyledir. 


Bir de zafiyetleri mazeret olarak kullanıp nefis müdafaası yapmak vardır ki bu da sırf cedel, inat ve bencillikten başka bir şey değildir. Verilen iş veya hizmeti ciddi bir dikkat, gayret ve himmetle zamanında ve olması gerektiği gibi yapmayıp, gevşeklik, miskinlik, dağınıklık sebebiyle berbat ettikten sonra her defasında, “Ne yapalım insanız, zayıfız işte!” demek gibi... 


Hak ve hakikatlerin nefis adına üzerini örtmek için ileri sürülen çürük deliller ise bir küfrün sıfatı olup, son derece tehlikelidir. 


Dolayısıyla Hak namına olan doğru fikirler açıkça söylenmeli, fakat nefis müdafaasından şiddetle kaçınmalıdır. 


Başarı Duygusu ve Şikâyetçilik 


Hizmet adına ortaya çıkan başarılarda kişisel olarak en ufak bir hissemizin olmadığına, her şeyin sâdâtın dua ve himmetiyle Cenâb-ı Hakk'ın bir lutuf ve ikramı olduğuna kendimizi ikna etmeliyiz. Hatta, “Bu işin içinde ben olmasaydım muhtemelen hizmet daha da ileri giderdi. 


Benim kusurlarımdan dolayı gitmiyor...” demelidir. 
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Yine bu yolda kaç kişinin hidayetine vesile olduğuna değil, yanlış hareketleriyle kaç kişinin bu yoldan uzaklaştığına, soğuduğuna bakmalıdır. 


Hayata ve hadiselere olumlu ve iyi yönlerinden bakan, içinde güzel düşünceleri inkişaf ettirir, hayatından lezzet alır. İnatla her şeye tersinden bakan, herkesten şikâyetçi olanlar ise hiçbir zaman iyiyi göremez, güzel düşünemez ve hayatı kendisine de başkalarına da zehir eder. Böyleleri şikâyet ederken her ne kadar hizmetin sıhhati için şikâyet ediyor gibi gözükseler de gerçekte nefsinin bencillikten kaynaklanan davasını sürerler. Hizmetin gerçeklerini, prensiplerini bilmedikleri, kendilerini dinin direği gibi gördükleri için de hep kendi doğrularıyla hareket ederler. 


Hizmet adına bir mecburiyet olmadan yerli-yersiz şikâyette bulunmak, şikâyet konusu olan şahsa karşı gönülde bir yara ve ukdeye sebebiyet verebilir. O yüzden Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem], “Bana arkadaşlarım aleyhinde bir şey söylemeyin. Zira Rabbim'in huzuruna selim bir kalple gitmek isterim” buyurarak, bundan hoşlanmadığını belirtmiştir. 


Hal böyleyken bazan hizmete veya şahısların hukukuna zarar veren bir kısım davranışlar olur, telafi ve tedavisi yerinde imkânsız hale gelirse, yetkili zatlara şikâyet lüzumlu olabilir. O takdirde mümkünse isim söylemeden, mümkün değilse ismi açıklayarak vakayı ilavesiz bir şekilde rapor etmek gerekir. Bu davranış, kin 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ve intikam duygusu gibi nefsani bir kısım izler taşımıyorsa hak ve hakikat adına yapılmış olur. Yanlışın düzeltilmesine, haksızlığın izale edilmesine sebep olacağı için fayda verir. Bu gibi durumlarda şikâyetten çekinmek de başka bir haksızlık olur. 


Seçilmişlik Vehmi 


Bir hizmetle görevlendirilmiş olmak, kişi için “seçilmişlik” değil, sadece bir lutuftur. Başka her durum gibi bir imtihandır aynı zamanda. Eğer vazifeli olma hali böyle görülmez de ayrıcalıklı olma şeklinde değerlendirilirse, yapılan işlerden ne yapan ne de muhatapları hakiki bir fayda sağlayabilir. Zira hizmet “iktidar”a dönüşmüş demektir. 


Herkes için gerekli bir muhasebedir ama özellikle hizmet içinde bulunanlar, kendi zaaf ve zayıflıklarını görmeli, attığı adımların, aldığı kararların üzerine bunların gölgesinin düşüp düşmediğinin muhasebesini yapmalıdır. Aksi halde insanların nice umutlar bağladığı makam ve yetkilerin kişisel zaafların tatmin aracı haline dönüşmesi kaçınılmaz olur. Tıpkı kanaması bir türlü durmayan yaraya eline ne geçerse pansuman yapmak gibi... 


“Beşer şaşar” sözü son derece doğrudur. Ne var ki hizmet organizasyonları içinde kişinin kendine sürekli şaşma, yanılma avansı vermesi, hata yapmayı isabet etmenin eşdeğeri görmesi son derece yanlıştır. Esasen böyle bir hâlet-i ruhiye taşıyanların, hassasiyet duygusu gelişmemiş olanların görevlendirilmeleri doğru da değildir. 
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Özetle, zayıflıklarımızla imtihan oluyoruz. Bu imtihandan yüz akı ile çıkmanın yolu, önce bu zayıflığımızın farkına varmak, sonra bunları hem kendi istikbalimiz için hem de hayra hizmetin yarınları için engel olmaktan çıkarmaktır. 


BAŞ OLMA SEVDASI 


Bazan nefis bunu masum niyetlerin arkasına gizler. 
Fakat insan olmanın bir gereği, nerede olursa olsun, içindeki baş olma arzusu her an devreye girebilir. Hizmetleri idare etmekle görevli olan kişi, zaman zaman kendinizi her şeyden sorumlu ve her şeyi yapmaya yetkili görmeye başlayabilir. Baş olma arzusundan kurtulmanın çaresi de, yaptığımız hizmetlerin bize ait olmadığına, yukarıda meali verilen âyet-i kerime hükmünce, onların gerçek sahibinin Allah olduğuna kesin olarak inanmaktır. 


Bu hizmetlerde istihdam edilen insan, hikmet nazarıyla bakarak emin olmalıdır ki layık olduğu için değil; tamamen affına vesile olsun diye ikram edilen bir lutufla, aralanan bir merhamet kapısıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Şöyle tefekkür etmek lazımdır: “İşin içinde ben olmasaydım, hizmetler daha iyi yürüyebilirdi. Meydana 
gelen aksaklıkların kaynağı belki de benim nefsim.” 9 


Hizmet kurumları içindeki idareci durumunda olan kimseler ilk zamanlar her şeyi Allah'ın bir lutfu kabul ederken, zamanla bu hakikati unutabiliyorlar. Yapılan hizmetler şekillendikçe, ortaya çıkan güzel neticeler yavaş yavaş “ben merkezli” olmaya doğru kaymaması için gayret göstermek gerekir. Her defasında niyetin tashih edilmesi, rıza-yı ilâhinin maksat olduğunun hatırda tutulması lazımdır. Hizmetlerin muhatap kitleye mümkün mertebe yaygınlaştırılması gerekir. Yoksa sınırlı sayıda insanların elinde kalabilir. Bu da büyük bir tehlikedir. Ne hizmetler arzu edilen seviyeye ulaşır ne de daha fazla insanın fedakarca hizmete katılmasına vesile olur. 


İSTİŞARE 


Allah Teâlâ Peygamber Efendimiz'e hitaben ümme- 


4 


tine, “...yapılacak işlerde kendileriyle istişare yap” (Âl-i İmrân 3/159) buyurmuştur. Müminlerin önemli hususlarda birbirleriyle istişare halinde bulunmaları gerektiğini de, “Onların işleri, kendi aralarında istişare iledir” (Şürâ 42/38) 


âyetiyle beyan etmiştir. 


İnsan daima hissiyatının tesiri altındadır. Onunla düşünür ve karar verir. Hizmet ehlinin istişareyle hareket etmesi, hizmetlerin doğru ve bereketli olmasını temin eder. 


Lâkin istişare edilecek şahısların akıllı, bilgili ve takva sahibi olmalarının yanı sıra, geçim ehli ve ekip çalışmasına kabiliyetli olmaları da mühim bir esastır. Umumiyetle birçok aklın, tek bir akıldan daha doğru karar vereceği âşikârdır. Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem) bu gerçeği, “İstihare yapan hüsrana uğramaz, 
istişare eden pişman olmaz, iktisatlı olan fakir düşmez” 94 
sözleriyle beyan buyurmuşlardır. 


94 Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, 2/280. 
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Samimiyetsiz, âdet yerini bulsun diye baş sallayarak yapılan istişareler, fayda yerine zarar getirir. İstişare, o işe ehil kimselerle yapılmalı, ayrıca herkes çekinmeden fikrini açıkça söylemelidir ki hakikat ve rahmet tahakkuk edebilsin. 


Hizmet ehli hizmete dahil olduğunda yüksek nitelikli duygu ve düşüncelerle işe başlarken, bir süre sonra hizmetinde gerileme olmasının nedeni, ben merkezli hizmetler ve istişaresiz yapılan işlerdir. Bu da hizmetlerin aksamasına sebep olur. 


Ömer Iraki [kuddise sıruhü| şöyle buyurmuştur: Mürşidim şöyle derdi: 


“Kişi bizzat kendisi hizmet etmedikçe hizmet ona fayda vermez. Bu yolda ilerlemek isteyen mütevazi olmalıdır. Hizmet, müridin zikrine ve düşüncesine destek olur. Hatta kişi, soğuk kış günlerinde bile hizmet ederken, şiddetli soğuklar ona bahar serinliği gibi gelir. Çünkü müridin içindeki muhabbet ateşi zikirle yanar, hizmetle artar ve çoğalır. Allah'ın yardımı ise daima kendisini destekler. Böylece mürid, bu yolda her an yol alır ve ilerler. Artık yüklendiği her iş, kendisine kolay gelir. Zira Allah, onun kefili ve koruyucusu olmuştur. İşte o zaman sâdât-ı kirâmın himmeti de ona oluk oluk akar. Nice makamlara ve manevi üstünlüklere ulaşır. Bu bir manevi yarıştır, işte o yarışı kazanmış olur. Nihayet kurtulur.” 


Hizmetin başındaki kimse, hizmet arkadaşlarından daha fazla gayretli ve aktif bir şekilde hizmete sarılmalıdır ki örnek olabilsin. Böyle bir davranış, kardeşlerinin 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heyecanını artıracak ve onların hizmeti şevkle ifa edebilmelerini sağlayacaktır. Allah Resülü'nün hayatında bunun pek çok misalini görmek mümkündür. Nitekim Resül-i Ekrem fsallallahu aleyhi vesellem) Kubâ Mescidi ve Mescid-i Nebevi inşasında, ashabının arasında bizzat taş taşıması, Hendek Gazvesi'nde onlarla birlikte çalışması ve hatta zaman zaman ashabına hizmet etmesi, bunlardan sadece birkaç örnektir. Gavs-ı Sâni hazretlerinin rahle dağıtması bu hizmetlerdendir. 


Fahr-i Kâinat Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem), “Bir kavmin efendisi, onlara hizmet edendir” ©“ hadisi, hizmetin başında bulunan kimselerin hizmet bekleyen değil, hizmet veren bir ruh kıvamına sahip olması gerektiğini ortaya koymaktadır. 


Allah Teâlâ bu hususta önümüze, peygamberlerden ve onların yolunda giden salihlerden binlerce örnek koymuştur. 


Bir gönül insanı, bir takva imamı düşününüz ki, “hâdimü'l-müslimin” yani müslümanların hizmetkârı lakabını isim olarak tercih etmiş. Müslümanlara olan hizmetini ve önceliklerini bizzat hayatı ile ortaya koymuş. Evet, bütün Allah dostlarının ortak özelliği, müslümanların hizmeti için canla başla gayret etmiş olmaları ve müminleri de bu hususta teşvik etmeleridir. 


Gavs-ı Sâni hazretleri buyurmuştur ki: “Bu hizmet, önünüze gelen bu iş, size bir devlettir. Bunun kıymetini 


95 Deylemi, Müsnedü'i-Firdevs, 2/324. 
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bilin, bunu iyice alın, saklayın, muhafaza edin, kapınızın, evinizin içinde tutun. Bu fırsatı bir daha bulamazsınız.” 


Hizmet ehli elindeki hizmeti Allah Teâlâ'nın rızasını kazanmaya vesile olduğunu anladı mı onu muhabbet ile ilk günkü şevkle yapmaya devam eder. Şu da unutulmamalıdır ki muhabbet bir kuş gibidir. Hizmet ehli, istenilen ölçüleri birer bire terketmeye, nefsani hislerle hareket etmeye başladığı zaman, o muhabbet kuşu kaçar, tekrar konması için çok fedakârlık gerekir. 


Hizmet ehlinin muhabbetten uzaklaşmasıyla hizmetleri gevşemeye başlar, ciddiyetini kaybeder. Evvelce bütün âzalarıyla edep halinde bulunurken, muhabbet kuşunun kaçmasıyla artık ağır, kırıcı ve incitici sözler sarfedilmeye başlanır. Hizmetlerde bedenen var olan kişi, muhabbet kuşunun kaçmasıyla bedeni hizmetleri terkederek emirlerle iş yaptırmayı yeğler, kendisini unutur. 


Uzun süre hizmette bulunan bazı kişilerde zamanla hizmete karşı bir doygunluk duygusu oluşur ki bu durum, hizmet ehli adına bir tehlike başlangıcıdır. Ebü İmrân'dan [radıyallahu anh] nakledilen şu rivayet, hizmet heyecanının ömür boyu kaybedilmemesinin lüzum ve ehemmiyetini ortaya koymaktadır: 


Emeviler döneminde, Ebü Eyyüb el-Ensâri hazretlerinin de [radıyallahu anh} katıldığı bir İstanbul kuşatmasında ensardan bir zat, atını Bizanslılar'ın içine kadar sürmüş ve onların ortasında kalmıştı. Onu gören müminler; “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız” (Bakara 2/195) âyet-i kerimesinden hareketle ve hayretler 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içinde, “Lâ ilâhe illallah! Şuna bakın! Kendini göz göre göre tehlikeye atıyor!” dediler. Bunun üzerine Ebü Eyyüb el-Ensâri hazretleri şöyle dedi: 


“Ey müminler! (Yanlış anlaşılmasın!) O âyet-i kerime biz ensar topluluğu hakkında nâzil oldu. Allah, peygamberine yardım edip dinini galip kıldığında biz, 'Artık mallarımızın başında durup onların ıslahı ile meşgul olalım' demiştik. Bunun üzerine Allah Teâlâ, resülüne, ‘Allah yolunda infak ediniz ve kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız' (Bakara 2/195) âyetini vahyetti. Bu âyet-i kerimedeki ‘kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmak'tan maksat, bağ ve bahçeyle uğraşmaya dalıp da Hak yolunda gayret ve hizmeti terk ve ihmal etmektir.” 


Bu ilâhi ikaza bütün samimiyetiyle kulak verip ittiba eden Ebü Eyyüb el-Ensâri hazretleri, Allah yolunda hizmetten hiçbir zaman geri kalmamış ve nihayet katıldığı bu sefer esnasında şehid olmuştur." 


Mümini, yegâne kudret sahibi olan Allah'a bağlayan iman, aynı zamanda bir heyecandır. Bu heyecana sahip olan bir müminin, azmi kırılmamalı ve ümitsizliğe düşmemelidir. Sıkıntılar karşısında yılgınlık gösterip kenara çekilmek, bir acizliktir. Acizlik ise bir müslümana yakışmaz. Hizmette bulunan kimseler, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem] Şu niyazını dillerinden ve gönüllerinden düşürmemelidirler: 


96 bk. Ebü Davud, Cihâd, 23; Tirmizi, Tefsir, 2. 
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“Ey Rabbim! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, 
takatsizlikten sana sığınırım...” 9 


Petekten bal sağmak 


Bugün artık müslüman olsun olmasın herkes istişarenin gerekliliğine inanmış görünüyor. Neredeyse bütün devletlerin meclisleri, senatoları var. Şirketler kadrolu danışmanlar istihdam ediyor. Herhangi bir konuda yet- ki ve sorumluluk alan kişilerin etrafında müsteşarlardan müşavirlerden geçilmiyor. Sivil toplum organizasyonları bile sık sık istişari toplantılarla gündeme geliyor. 


Fakat istişarenin bu kadar yaygınlık kazanmış ve benimsenmiş olması, yanlışlıkları her geçen gün biraz daha azaltıp yapılan işleri daha güzel, daha hayırlı, daha verimli kılıyor mu, orası şüpheli. 


“İstişare”, “meşveret” ve “müşavere” kelimeleri aynı kökten gelir ve hepsi de aşağı yukarı aynı manayı, yani “maksada ulaştıracak en doğru yolu göstermek, hedeflenen şeye işaret etmek” manasını karşılar. Yine aynı kökten türeyen “şüra” kelimesiyle ise daha ziyade “istişare için toplanma” veya “istişare eden topluluk” kastedilir. 


Bütün bu kelimelerin kök manalarından biri de “balı peteğinden çıkarmak, bal sağmak”tır. Böylece hem istişare ile ulaşılan neticenin hayırlı, faydalı ve güzel olması gerektiğine, hem de bu neticenin ortak bir çabayla kazanılabileceğine işaret edilir. 


97 Buhâri, Daavât, 38. 
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Kökteki bu “petekten bal sağmak” manası bir şeyi daha düşündürür: Her petekte bal olmaz, dolayısıyla da her petekten bal almaya çalışmak beyhude bir çabadır. 
Yahut petek bal ile doludur da peteği kovandan çıkarmanın, balı sağmanın usulüne ve zamanına riayet etmeyince heba olur gider. 


İşin şeklini dondurunca 


İstişarelerin “istişare” olabilmesi için uyulması gereken şartlar var demek ki. Üstelik bu şartlar maksada, konuya, istişare heyetinin sorumluluk seviyesine göre değişebiliyor. Günümüzde istişare ile ilgili tartışma, eleştiri ve şikâyetlerin en fazla yoğunlaştığı, “istişare sonucunun bağlayıcılığı” meselesinde tek ve kesin bir cevap aramamak gerekiyor mesela. 


Örnek birer uygulama olması sebebiyle Hz. Peygamber'in [salallahu aleyhi vesellem] İstişarelerini esas aldığımızda da standart bir şablonla karşılaşmıyoruz. Daha çok bir strateji belirleme konusunda Resülullah Efendimiz bazan. kendisi görüş istiyor ashabından, bazan sorulmadan söylenen bir teklife itibar ediyor. Bazan bir kişiye soruyor fikrini, bazan bir topluluğa... Bir çözüm teklifini hemen kabul ettiği de oluyor, ısrarlara rağmen reddettiği de... 


Bunun böyle olması gerekiyor ve Resülullah'ın /sallal- lahu aleyhi vesellem] bu tavrı, istişarenin çok önemli şu özelliğine işaret ediyor: Elbette belli ölçüler, sınırlar var ama her duruma aynen uygulanacak tek ve sabit bir istişare usulü, dondurulmuş bir istişare kalıbı yok. O kadar ki 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hükmü dahi değişiyor. Sorumluluk sahibinin şahsi dairesindeki işlerle ilgili istişareye “sünnet” diyen din âlimleri, ümmetin selâmetini ilgilendiren hususlarda istişarenin “vâcip” veya “mendup” olduğunu söylüyorlar. 


Biz konuyu çok fazla dağıtmamak için, insanları Hakk'a ve hayra çağırmak üzere organize olmuş gönüllü toplulukların, ümmete hizmet için yapılanmış cemaatlerin istişare usullerini ele alacağız. Bu tür hizmetlerde sorumluluk alanların istişare hususunda daha titiz, daha duyarlı olması gerekiyor çünkü. 


İstişare kurulları 


Gönüllülük esasıyla hizmet gören sivil organizasyonların hemen her biriminde bir istişare heyeti vardır genellikle. Bunlar bir problemin çözümünü bulmak, bir durumu gerçek sebepleriyle doğru tesbit etmek, bir işin en verimli sonucu alacak şekilde yapılmasını sağlamak, bir konuda birden fazla alternatiften en uygun olanını seçmek üzere toplanıp görüş alışverişinde bulunurlar. 


Böyle görüşmelerin insanlardaki sorumluluk duygusunu geliştirmesi, hizmet şevkini artırması, aidiyet şuurunu güçlendirmesi de beklenir. Fakat bazan böyle olmaz. Görüşmeler gereksiz konuşmalarla uzar, zaman kaybedilir, en verimli şekilde yapılması hedeflenen işler sürüncemede kalır. Manasız ısrarlar, karşıdakinin düşüncesini kâle almayan tutumlar kırgınlıklara yol açar. 
Teklifi kabul görmemiş olanlar heyecanlarını kaybeder, gönülsüzleşir, hizmetten soğurlar. 
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Bunun böyle olmaması için hem istişare isteyen sorumluluk sahiplerinin hem de istişareye katılanların bazı hususları gözetmesi gerekir. 


Öncelikle, sabit bir üst istişare kurulunun bulunması gerektiği kabul edilmelidir. Bu kurul dört halife döneminde “hal ve akd ehli”, “ülü'l-emr”, “ehlü'ş-şüra” gibi isimlerle anılan heyete benzer. Hizmeti geçmiş, takva sahibi, kıdemli ve sözü dinlenir büyüklerden oluşur. Cemaatin tem- 


silcisi, manevi şahsiyeti gibidir ve nihai karar merciidir. 


Ancak böyle bir sabit kurulun her konuda bilgi ve fikir sahibi olması beklenemez elbette. Her meseleyi bunlar sadece kendi aralarında istişare eder, başkalarına danışmazlar diye bir kaide de yoktur. Farklı konularda başkalarına danışma ihtiyacı olduğunda bir nevi alt komisyon gibi geçici istişare kurulları oluşturur, bunların teklif ve fikirlerinden istifade ederler. 


Karşılıklı saygı şart 


Sıkıntıların bir kısmı bu alt ve üst istişare kurullarının fonksiyonlarını karıştırmaktan kaynaklanıyor. Üst kurul mensupları bu konumlarının bir imtiyaz olmadığını, ağır bir sorumluluk gerektirdiğini bilmek; bu sorumluluğun icabı olarak da teknik konularda sürekli ehil kişilerin görüşünü almak ve onların uzmanlıklarına saygı duymak durumundadır. 


Hz. Ömer'in (radıyallahu anh) kendisinden sonraki halifeyi belirlemek üzere oluşturduğu şurada yer alan Abdurrahman b. Avf [radıyallahu anh), halife adayları konusunda kendi kararını hanımlar da dahil birçok sahabi ile görüştükten sonra vermiştir. 


Üst kurul kendilerine sunulan teklifin teknik detaylarına, uzmanlık isteyen inceliklerine müdahale etmemeli; bu teklifin cemaatin çizgisine, ölçülerine, imkânlarına uygunluğunu ve meşruiyetini gözetmelidir. 


Alt komisyon hükmündeki geçici istişare heyetleri de, kendilerine karar yetkisi verilmemişse, sadece teklif sunmakla mükellef olduklarını bilmelidirler. Tekliflerinin uygun bulunmaması halinde bunu uzmanlıklarına bir hakaret yahut yanlış tercih gibi anlamamaları gerekir. 


Çünkü karar her zaman sorumluluk sahiplerine aittir ve bazan kendi çerçevesi içinde çok makul bir proje diyelim ki maddi imkânsızlıklar yahut yol açacağı sonuçlar sebebiyle reddedilmiş olabilir. 


Hz. Ebü Bekir [radıyallahu anh), halifeliği döneminde “namaz kılarız ama zekât vermeyiz” diyenlere nasıl davranacağı konusunda istişare etmiş, fakat istişare sonunda ortaya çıkan, “Üzerlerine asker göndermeyip nasihatte bulunalım” ve, “Üzerlerine gidilecekse de askerin bir kısmını gönderelim” görüşlerinden ikisine de uymayarak ordunun tamamını mürtedlerin üzerine salmıştır. 


İstişare âdabı 


Bir mesele istişare edilirken bütün tarafların enaniyetten, tarafgirlikten, hissi davranmaktan, peşin hükümden, şahsiyetçilikten kaçınması gerekir. Kulis yapıp önceden bir kısım insanları yönlendirmekle yahut bir görüşü şu veya bu şekilde dayatmakla istişare olmaz. 


Samimi olunmalı, hakikat olduğu gibi tesbit ve teslim edilmelidir. Durum bütün çıplaklığıyla ortaya konma- l, soran Allah rızası için sormalı, cevap veren de Allah rızası için ihlâsla cevap vermelidir. Gıybet etmemek kaydıyla gerekiyorsa yanlışlar, kusurlar, hatalar da konuşulabilmelidir. 


Zaman kaybetmemek için önceden hazırlık yapılmalı, istişare sırasında mantık ve muhakeme disiplininden, esastan uzaklaşılmamalıdır. 


İstişarede cedel olmaz. Konuşurken muhatabı rencide etmemeli, görüşler yumuşak bir üslupla ortaya konmalı, nazik olunmalıdır. İstişare etmek, müsteşirlerin (istişareyi isteyenlerin) görüş sahibi olmadıkları yahut teklif üretmekte yetersiz veya zayıf kaldıkları manasına gelmez. Bu sebeple onlara akıl verir tarzda, emreder gibi konuşmamalıdır. Müsteşirler de müsteşarların (kendileriyle istişare edilenlerin) farklı görüşlerini sabırla ve dikkatle dinlemelidir. Görüşlere muhalefetin, görüş sahibine muhalefet olmadığı bilinmeli, makul itirazlar karşısında alınganlık gösterilmemeli, ısrar ve inat edilmemelidir. 


Müdahale etmeli ama ısrarcı olmamalıyız 


Bazı durumlarda daha uygun bir görüş ve tedbir biliyorsak, sorulmasa dahi bunu söylememiz gerekebilir. 


EHL-İ HİZMET * 165 


Bu müdahale karar aşamasında veya alınan karara rağmen de olabilir. 


Nitekim Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem] Hendek Savaşı'nın onuncu gününde Gatafânlılar'la anlaşmak üzere iken Sa'd b. Muâz ve Sa'd b. Ubâde'nin (Allah onlardan razı olsun) teklifi doğrultusunda bu anlaşmadan vazgeçmiştir. Aynı şekilde Bedir öncesi İslâm ordusunun mevzileneceği yer konusunda Hz. Peygamber, Hubâb b. Münzir'in (radıyallahu anh] müdahalesi üzerine kendi görüşünü terkedip onun teklifine uymuştur. 


Bu örneklerde müdahaleyi yapanların üslubu dikkate şayandır. Resülullah Efendimiz'e (sallallahu aleyhi vesellem] son derece edepli bir şekilde, “Aldığınız karar vahye mi dayanıyor yoksa sizin şahsi görüşünüz mü?” diye sormuşlar, şahsi görüşü olduğunu öğrenince kendi düşüncelerini asla ısrarcı olmadan gerekçeleriyle teklif etmişlerdir. Hz. Peygamber'in bu müdahaleler karşısında incinme emareleri göstermediği gibi memnuniyet duyması da istişare âdabına dair önemli bir tavrı örneklemektedir. Buna rağmen bazan uzmanlık, ehliyet veya zâhiri işaretler bir teklifin doğruluğuna hükmetmeye yetmez. Böyle durumlarda bilhassa büyüklerin, peygamber mirasçısı âlimlerin, feraset sahibi salin müminlerin teklif ve görüşlerimiz karşısındaki sükütunu zorlamamak, hal diliyle verdikleri cevabı israrla ve inatla değiştirmeye çalışmamak gerekir. 


Uhud Savaşı öncesi Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem] görüşüne rağmen gençlerin Medine dışına çıkıp müşrik ordusunu karşılama Israrı ve bu ısrarın getirdiği mağlubiyet böyle bir mesaj taşır. 
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Şüra kararı herkesindir 


Yapılan bir karar istişaresi ise ve bizim görüşümüzün dışında bir karar çıkmışsa buna saygı göstermeli, bizim teklifimiz uygulanmaya konmuş gibi o işin gerçekleşmesi için canla başla çalışmalıdır. Çünkü şüranın kararı ortaktır. 


Muhalif olanlar da bu ortaklığa dahildir. Uygulamaya bigâne kalmak, “Yapsın da görelim bakalım!” türü kızgınlıklarla bütün yükü karara esas olan görüş sahibinin sırtına yıkmak, kardeşlik ve yoldaşlık hukukuna sığmaz. 


İstişare bir tedbirdir ve elbette takdir Allah'ındır. 
Bazan istişareden çıkan kararın uygulamasından beklenen netice alınamayabilir. Böyle durumlarda o kararın alınmasına esas olan görüşlerin sahiplerini eleştirmek, ayıplamak, itham etmek son derece yanlıştır. Yanılmak insana mahsustur. 


Bir kere yanıldı diye insanları itip kakarak kınarsak ümitsizlik ve güvensizlik peyda olur. İnsanların hata yaparım korkusuyla görüşlerini söylemekten çekindiği ortamlarda sağlıklı bir istişare yapılamaz. 


Hz. Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem) hitaben, “(Yapacağın) işlerde onlarla istişarede bulun” buyrulan Âl-i İmrân süresi 159. âyeti Uhud Savaşı'ndan sonra nâzil olmuş ve “onlar” ifadesiyle Medine dışına çıkıp savaşmakta direterek yahut savaş sırasında mevzilerini bırakarak mağlubiyete sebebiyet veren Uhud ehli kastedilmiştir. 
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Nitekim Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem), Uhud'da mağlubiyete sebep olmuş gibi görünenlere en ufak bir sitem imasında dahi bulunmamış, onlarla istişareye devam etmiştir. Daha ibretamiz olanı ise tek eleştiri ve kınamanın, müslüman ordusunu yarı yolda terkederek geri dönen münafık Abdullah b.Übey'den gelmesidir. 


İstişarelerin bağlayıcılığı 


Daha önce belirttiğimiz gibi, yapılan istişare karar almak için de olabilir, teklif sunmak için de. Bu bir karar istişaresi ise ve heyete kesin karar yetkisi verilmişse, eğer oy birliği yoksa oy çokluğuna itibar edilir. Karar alındıktan sonra da artık muhalefet olmaz. 


Danışma amaçlı teklif istişarelerinde ise nihai karar asıl sorumluluk sahibi merciindir. İsterse kararını çoğunluğun görüşü istikametinde belirler. Uhud öncesinde Hz. 
Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem) kararı böyle olmuştur. Eşit ağırlıkta iki farklı görüş varsa, Hz. Ömer'in [radıyallahu anh} veba salgınının baş gösterdiği Şam'a girip girmeme hususunda yaptığı gibi hakeme müracaat edebilir. 


Hz. Ömer, “Şam'a girelim” diyenlerle “dönelim” diyenlerin denk olduğunu görünce sahabenin büyüklerine danışmış, onların teklifi istikametinde geri dönmüştür. 
Karar yetkisi taşıyan, isterse teklif istişaresinden çıkan hiçbir görüşe uymaz. Ya namaz vaktinin belirlenmesi konusunda olduğu gibi beklemeyi tercih eder yahut kendi görüşünü uygular. 
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Sorumluluk sahipleri, mevcut görüşleri değil de kendi görüşünü tatbik etmek isterse Hz. Ebü Bekir'in (radıyallahu anh) örneklediği iki yoldan birini seçer. 


Görüşündeki isabetten eminse, mürtedlerin üzerine ordu gönderilmesinde olduğu gibi derhal uygulamaya geçer. Yahut farklı görüş sahiplerini ikna yolunu seçip, Allah'tan bu konuda onların kalplerine genişlik ve göğüslerine rahatlık vermesini niyaz ederek bekler. Hz. 
Ebü Bekir (radıyallahu anh) Kur'ân-ı Kerim'in toplanması konusunda böyle hareket etmiştir. 


Azmettikten sonra dönmek yok 


İstişareler sonunda şu veya bu şekilde kesin bir karar alınmışsa artık bütün tereddütler, bütün karşı görüşler, bütün bahaneler unutulmalı ve o kararın uygulanması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Hangi gerekçe ile olursa olsun kesinleşmiş bir kararı bir müddet sonra değiştirmek, hele de bu çok sık yapılıyorsa, topluluğun kendine olan itimadını azaltır, hizmette gevşekliğe yol açar. 


Biz şüphesiz ki bir iş için hayır murat ederek istişarede bulunur, en doğru olduğunu düşündüğümüz kararı alırız. Fakat o işin hayırla mı yoksa şerle mi biteceğini bilemeyiz. Yahut bizim hayır bildiğimizde şer, şer bildigimizde hayır olabilir. Ne kadar mükemmeliyetçi olursak olalım, bir işin neticesini Cenâb-ı Allah takdir eder. Bizim vazifemiz sebeplere sarılmak, tedbiri elden bırakmamaktır. Üzerimize düşeni yaptıktan sonra, “gayret bizden tevfik Allah'tan” deyip âlemlerin Rabb'ine tevekkül etmektir. 
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Onun için Âl-i İmrân süresinin 159. âyetinde Hz. 
Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem) “müslümanlarla istişare” emrinden hemen sonra şu talimat veriliyor: 


“Bir kere de azmettin mi (kesin karar verip yola koyuldun mu), artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah mütevekkil olanları (Allah'a dayanıp güvenenleri) sever.” 


Ve Allah Teâlâ sevdiği kullarına mutlaka yardım eder. 


HİZMETTE DOĞRULUK ve ADALET 


Doğruluk müminin söyledikleri ile yaptıkları arasındaki uyumdur. Doğruluk terimi insanın kalbi ve dilinin, içi ile dışının, sözü ile özünün bir olmasıdır. Hangi durumda olunursa olunsun ve sonucu ne olursa olsun doğruluk ekseninde olunmalıdır. Kur'ân-ı Hakim'de söyledikleri ile yaptıkları fiiller arasında uyum bulunmayanlar şöyle uyarılırlar: 


“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemek, Allah'ın en çok nefret ettiği şeylerdendir” (Saf 61/2-3). 


Mürid, herhangi bir şey için söz verdiğinde ya yapmalı ya da yapamayacağı bir şey için söz vermemelidir. 
Abdullah b. Ömer'den radıyallahu anh) gelen bir riva- 


yette Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuşlardır: “(Aldatıp) sözünde durmayan kimseye kıyamet 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gününde bir sancak dikilir ve, 'Bu, filan oğlu filancanın 
cayıp sözünde durmamasıdır' denilir.” 98 


Abdurrahman-ı Tâhi (kuddise sırruhüj, “Doğruluk ve sadakat mürşide yaklaştırır. Yalancılık ve benzeri haller ise müridi uzaklaştırır. Sizler doğru, sadık, özü sözü bir olan yiğit ve cesur, alnı açık birini görünce onun bu yola girmesi için yardımcı olunuz. Doğru olmayanlar zarar ederler” demiştir. * 


Doğruluk ekseninden ayrılmayan her konudan emindir. Doğru olan insan dünyada da ahirette de rahat eder. 
Allah Teâlâ doğruluktan ayrılmayan kullarına şu müjdeyi veriyor: “Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara korku yoktur, onlar üzülmeyecektir” (Ahkâf 46/13). 


Adalet, davranış ve hükümde doğru olmak, hakka göre hüküm vermek, eşit olmak, eşit kılmak, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, takvaya yönelme, dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlara gelir. Adalet, toplum düzeninin her kesiminde var olması gereken bir erdemdir. 


Allah Teâlâ, “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor” (Nahi 16/90) buyurmaktadır. 


Adalet, âyet-i kerime ile kesin olarak belirtilmiş ve her müslümana riayet etmesi emredilmiş ahlâki bir değerdir. Hizmette olmazsa olmazdır. Yani bir işi yaparken 


98 Buhâri, Edeb, 99. 
99 Abdurrahman-ı Tâhi, İşaretler, s. 165. 
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yapılan işi hakkı ile yerine getirmektir. Başka bir ifadeyle o iş hakkıyla nasıl yapılması gerekiyorsa aynen öyle yapmalıdır. Kişi hangi konumda bulunursa bulunsun adaletli olmalıdır, hoşgörülü olmalıdır. Bu sebeple önce ailesinde ve yakın çevresinde adaleti ve hoşgörüyü yakalamalı, daha sonra bulunduğu diğer cemiyetlerde bu adaleti ve hoşgörüyü tatbik etmeye başlamalıdır. Hizmetinde bulunduğu konumda kendi nefsine hoş geleni değil, kardeşlerinin ferahı, huzuru için çabalamalıdır. 


SABIR ve SEBAT 


“Şeyh-i kâmil hizmetinden fâriğ olma ey Yünus Kulluk etmek pirine erkânıdır âşıkların” 


Yunus Emre Įk.s] 


Hizmette muvaffakiyetin en esaslı anahtarı sabır ve sebattır. Allah Teâlâ âyet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin, hazırlıklı ve uyanık olun. Allah'tan korkun ki başarıya erişesiniz” (Âl-i İmrân 3/200). 


Gavs Abdülhakim Bilvânisi (kuddise sırruhü| anlatıyor: “Yine bir gün Şah-ı Hazne'nin (kuddise sırruhü) yanında hizmet ediyordum. Dergâhtaki görevlilerden biri, 'Süfiler! 
Çalı çırpı toplanacak, hizmet var’ dedi. Ben de, “İnşallah ben de süfilerden sayılırım. Gidip denileni yapayım' dedim. Bu niyetle tarladan pamuk çırpısı toplamaya gittim. Ertesi gün yine bir görevli, ‘Hocalar! Bugün çalı çırpı toplanacak, hizmet var dedi. Ben, “İnşallah biz de hocalardan sayılırız” diyerek tarlaya gittim. Bir başka gün başka bir görevli geldi ve, ‘Talebeler bugün çalı çırpı toplasın, hizmet var' dedi. Ben yine, 'İnşallah biz de öğrenci sayılırız” dedim ve talebelerle çalı çırpı toplamaya gittim. Bir sonraki gün, 'Köylüler, bugün çalı çırpı toplanacak, hizmet var’ dedi. Ben, “İnşallah biz de bu köyden sayılırız” dedim. Onlarla tarlaya gittim. 


Bu şekilde her gün çalıştım. Ellerim yara oldu. Çok acı çekmeye başladım. Akşamı zor ettim. Yatsı namazından sonra herkes yatmak üzere, dergâhın yatakhanesine gittim. Ben de bir battaniye buldum. Ancak yatakhanede adım atacak yer yoktu. Süfiler sıra sıra dizilmişler; kimi uykuya dalmış, kimileri virdini çekmekte, kimileri de bu yola ilk defa girmek için tövbe etmiş ve sekiz şartın âdabını yapmaktaydı. Boş bir yer bulup bir süfinin ayak ucuna uzanıp yattım. 


Tam uyumak üzereyken bir süfi yanıma geldi. Battaniyemin boşta olduğunu düşünmüş olmalıydı ki çekiştirmeye başladı. Ben de uyuyormuş gibi davrandım. 
Hafifçe sol tarafıma döndüm. Battaniyemi üzerimden düşürdüm ve, 'Bu kişi Şah-ı Hazne'nin süfisidir. O battaniye ile yatsın. Sevaptır' diye düşündüm. O gece böylece sabahladım.” 


Hizmet ehlinin, türlü zahmet ve meşakkatlerle karşı karşıya kalması gayet tabiidir. İşte bu zorluklar karşısında sebat gösterip sabırla yola devam edilirse, ilâhi 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yardıma mazhar olunacak ve Allah'ın izniyle başarıya ulaşılacaktır. Bir darbımeselde şöyle denilmiştir: “Çekiç darbelerine sabredemeyeceksen niçin örs oldun?” 


Hulasa, yapılan hizmetlerin Allah katında makbul olması, onun ciddi bir edep ve hassasiyetle ifa edilmesine bağlıdır. Gelişigüzel yapılan gayretlerin umulan neticeyi vermesi çoğu zaman mümkün olmadığı gibi bazan arzu edilmeyen neticeler verebileceği de bir gerçektir. Bu bakımdan hizmet ehli, hizmet sahasının gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Bu liyakat kazanılmazsa, isabetli hizmet yapılamayacağı gibi, aksine zararlı bile olunabilir. Güzel ve sağlam bir şekilde yapılan hizmetler, hiçbir zaman zayi olmaz. Nitekim Hak Teâlâ, “... Biz, yaptığını en güzel şekilde yapanın amelini asla zayi etmeyiz” (Kehf 18/30) buyurmuştur. 


Resülullah Efendimiz de [sallallahu aleyhi vesellem), “A/- lah Teâlâ, yaptığı işi en güzel ve sağlam bir şekilde yapan kimseyi sever” 1% buyurmuştur. 


Bu beyanlardan da anlaşılacağı üzere hizmet ehli, ilâhi muhabbete nail olabilmek için, hizmeti en güzel nasıl ifa edilebileceğini öğrenmekle mükelleftir. Zira, Allah'ın mahlükatına müsamaha, şefkat ve merhametle hizmet edebilmek, kuvvetli bir sabır ve tahammül isteyen bir gönül işidir. Kâmil bir hizmet insanı, merhamet, şefkat, fedakârlık, feragat ve diğerkâmlık gibi ahlâki meziyetlerle donanmış, kin ve nefretten uzak bir kimsedir. 


100 Deylemi, Müsnedü'r-Firdevs, 1/157. 
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Mevlânâ Halid-i Bağdâdi'nin ks, / Tizmeti 

“Mevlânâ Halid-i Bağdâdi hazretleri Abdullah-ı Dihlevi hazretlerinin dergâhında bir yıla yakın kaldı. Hizmet ve zikir neyi gerektiriyorsa onu yaptı. Mürşidinin hizmetine koşan nice müridleri vardı; ama o, Halid-i Bağdâdi hazretlerini küçük büyük her türlü hizmete koşturdu. 
Onun nefsine ait iddia, arzu ve istek ne varsa aldı götürdü. Geride tek şey kaldı; Halid-i Bağdâdi hazretleri... 


Mevlânâ Halid-i Bağdâdi hazretleri bir yıl içinde eşi- ne az rastlanır bir mürid oldu. Tasavvufi terbiyenin en girift mertebelerini aştı, nurlu müşahede âlemine ulaştı, velayet makamlarına kavuştu. Allah'ın [celle celâluhû] ona ikram ettiği ulvi mertebeleri mürşidi Abdullah-ı Dihlevi hazretleri müşahede edince, kendisine beş tarikatın irşad metodunu öğretti. Nakşibendi, Kadiri, Kübreverdi, 


Sühreverdi ve Çişti tarikatına göre mürşid-i kâmil oldu.” 


Hizmette birinci hedef insanı kazanmaktır. Allah Teâlâ, kardeşliğin hedefi ve edebi hakkında, “İyilik ve takva hususunda birbirinizle yardımlaşınız” (Mâide 5/2) buyurmuştur. Yüce Allah bir kişinin hidayetine vesile ol- 


mayı insanlığın kurtuluşu olarak niteleyerek, 


“Her kim bir canı kurtarırsa (ihya edip hidayetine vesile olursa) bütün insanları kurtarmış (ihya etmiş) gibi olur” 


(Mâide 5/32) buyurmuştur. 


Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] bir hadislerinde 


şöyle buyurmuştur: 
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“Her kim hayırlı bir yol açarsa, o kimseye bu hayrın ve bununla amel edenlerin ecirlerinden bir şey eksiltilmeksizin aynı ecir verilecektir. Kim de kötü, şer bir yol açar, ortaya çıkarırsa, hem kendi günahı hem de onu yapanların günahlarından hiçbir şey eksiltilmeksiniz aynısıyla kendisine verilecektir.” 1%” 


Bir kişinin insanları hayra davet etmesiyle, onların yaptığı ve hizmet hayırların sevabının aynısının kendisine de verileceği bu hadisle haber verilmiştir. Öyleyse insanların hayrına çalışmak kazançların en kıymetlilerindendir. Bu öylesine bir kazançtır ki hidayete vesile 


olunan insanın sevabı kadar ecir demektir. 


RA 


Gavs-ı Kasrevi'nin [k.s] Azim ve Sabrı 


Gavs-ı Kasrevi (kuddise sırruhü) yine Hazne'ye mürşidini ziyarete niyetlenir fakat gitmek için maddi imkânları yeterli değildi. Evde yiyecek içecekleri kalmamıştı. Esasen onlar yolculuk için çeşit çeşit erzak da alamıyorlardı. Evde un olsa onlara yetiyordu. Mevlâ ne rızık gönderse ona razı oluyordu. Annelerimiz de zaten öyle, mübarek insanlar hallerinden şikâyet etmiyorlar, sızlanıp durmuyorlar. 


İşte o günlerde bir zat Gavs-ı Kasrevi'nin (kuddise sırruhü) yanına geliyor ve -Allah rızası için diyerek- bir miktar para veriyor. Mübarek o paranın bir miktarıyla hemen buğday alıyor, sırtında değirmene götürüp öğüttükten sonra evine getiriyor, annemize diyor ki: ‘Benden başka bir iste- 


101 Müslim, Zekât, 20. 
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ğin var mı?’ Annemiz de hayır diyor. Böylelikle meblağın kalan yarısını da yanına alarak yola koyuluyor. O yıllarda şeker çok pahalı, yanına aldığı parayla da talebeler için şeker alıyor. Gece çok şiddetli yağmur yağdığından şekeri elbisesinin içine koltuğunun altına iyice muhafazaya alıyor. Hazne'ye bu şekilde henüz girmişken karşıdan Şah-ı Hazne gelip gavsın bu sırılsıklam halini görüyor ve elbisesinin içindekinin ne olduğunu sorunca Gavs-ı Kasrevi (kuddise sırruhü| talebeler için şekerdir deyince Şah-ı Hazne çok memnun olup gavsın elinden tutup mollaları, halifeleri uyandırıp, ‘Sizler bu durumda nasıl yapardınız?” diye sorar. Onlar da, 'Kurban bekler yağmur dindikten sonra gündüz yol alırdık’ derler. Şah-ı Hazne gavsın elbiselerinin değiştirilmesini ve yemek verilmesini emreder. 


Evet, Gavs-ı Kasrevi bu zor şartlarda mürşidinin dergâhında hizmet etmiş, hem kendisine hem de etrafına faydalı olmuştur. Şimdi onların sayesinde bu manevi irfan sofrası bizim önümüze serilmiştir. Şu halde bizlere de biraz olsun gayret, çalışmak, hizmet düşmektedir. 


Zamanın Kıymeti 


Ecdadımız, “Vakit nakittir” demiştir. Bu söz zamanın her türlü maddi kıymetten daha geçerli olduğunu ifade etmek için söylenmiştir. 


Kişi zaman içinde zengin olabilir, ama geçen zamanları parayla satın alması mümkün değildir. Çok acayiptir ki ömrünü para kazanmak için harcayan insanlar kazandıkları servetler mukabilinde alamayacakları kıymetli zamanın hakiki değerinden bi-haber yaşarlar. Zira Fahr-i Âlem Efendimiz insanların ekserisinin en fazla gaflette oldukları, aldandıkları iki nimetten birinin “boş zaman” olduğunu ifade buyurmuşlardır. 


İnsanoğlunun en kıymetli sermayesi ömrüdür. Ne kazanacaksa onunla kazanır. Bu itibarla kârsız geçen her an, o kiymetli sermayeden zayi edilen bir ziyan, bir hüsrandır. Kişi ömrünün bilhassa idrak ettiği vaktin kıymetini bilmesi, onunla ahireti için ne kâr edebilmek mümkünse onu kazanmaya çalışmalıdır. 


Bunun içindir ki büyükler zamanı değerlendirme hususunda fevkalâde bir hassasiyet göstermişlerdir. 
“Bilinse vakit ve gayret ne kadar kıymetlidir, bir an bile boşa geçirilmez” diye buyurmuşlardır. 


İmam Şâfil (rahmetullahi aleyh), “Zaman bir kılıca benzer, üslubuna göre değerlendirilmezse kişinin kendisini keser” buyurmuştur. 


İslâm âlimlerinin hayatları bu hususta mükemmel misaller teşkil etmektedir. Mesela âlim talebe (İbn Cerir et-Taberi: hicri 224-310) seksen altı yaşında vefat etmiştir. Bu büyük âlimin telif ettiği eserler sayfa adedi itibariyle günlere taksim edildiğinde her güne ortalama yirmi sekiz-otuz sayfa düşmektedir. 


Bütün âlimlere bakıldığında zamanlarını en iyi şekilde programlayıp değerlendirmişlerdir. Lüzumsuz sohbetlere ve fuzuli arzuların zamanlarını mahvetmesine asla müsaade etmemişlerdir. 
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Hizmet Yerine Hezimet Olmasın 


Hizmet ehli bir mümin yapageldiği hizmetlerde kin, intikam, acelecilik, düşmanlık, haset ve ihanet yapamaz. 
Hizmet, ihlâs kadar edebe ve sevgiye muhtaçtır. Dili acı, yüzü sert, kalbi katı, gönlü dar olan kimse, hizmet edeyim derken hezimete sebep olur. Kalpleri toplamak yerine dağıtır, ısındırayım derken soğutur ve sevdirmek 


yerine nefret ettirir. 


Hizmet içindeki kardeşler birbirlerine edep içinde şefkat ve merhametle davranmalı, acı sözden, asık yüzden çekinmeli, arkadaşları için istiğfar ve hayır dua etmelidir. Bir mümin diğer mümin kardeşi için hayır dua ediyor ve Allah'tan onun affedilmesini istiyorsa, Allah'ın rahmetini üzerine çekmiş demektir. Hizmette asıl amaç, kalplerin kaynaşmasıdır. 


Boşa Kürek Çekmemek İçin 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri (kuddise sırruhû] bir mektu- 


bunda bir müridine şöyle nasihat etmiştir: 


“Dervişlere çok hizmetiniz oldu fakat verim alabilmek için edebe riayet etmek de görevimizdir. Aksi tak- 


dirde boşa kürek çekilmiş olur.” 


e T 
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Hizmet Önce Kişinin Kendine İyiliğidir 
Ebü Amr ez-Zeccâci'nin (rahmetullahi aleyh] şöyle dediği nakledilmiştir: “Cüneyd-i Bağdâdi'nin yanında bir müddet kaldım. Beni daima bir ibadetle meşgul! vaziyette gördü. Benimle hiç konuşmadı. Bir gün tekke boşalıp da kimse kalmayınca, kalktım, elbisemi değiştirdim tekkeyi güzelce süpürüp temizledim. Yerleri suladım. Hela ve abdesthaneyi yıkadım. Hazret dönüp de üzerimde 


toz izlerini görünce, üç defa, 'Bu hizmetinle kendine iyilik yaptın, güzel ettin, güzel ettin!" dedi.” 192 


Hizmet edenler, ilk iyiliği kendilerine yaptıklarını bilmelidirler. Herkes kendisinin hizmetle ihya olduğunu, hizmetin bereketiyle ayakta durduğunu, yoksa kendi başına hiçbir işe yaramayacağını bilmelidir. 


Feridüddin-i Genc-i Şeker [kuddise sırruhüj, “Başkalarına iyilik yaptığın zaman kendine iyilik yaptığını bil” demiştir. 


Hizmet Edeyim Derken İbadetler Aksatılmamalıdır 


Hizmet ehlinin en hazin işi başkalarına yapmayı tavsiye ettiği işleri kendisinin terketmesidir. Halbuki hizmet ehli kimin hizmetini yaptığının ve kimi temsil ettiğinin şuurunda olursa kendisini unutmaz. Hizmetin arkasına sığınıp günlük vazifelerini ve ibadetlerini savsaklayamaz. 
Çünkü süfi ibnü'l-vakttir; vaktin gereğini yerine getiren, 


102 Sühreverdi, Avârifü”(-Maârif, s. 148. 
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vaktini en iyi şekilde değerlendiren kişidir. Bunun içindir ki hizmet ehli her şeyi vaktinde yapmaya dikkat eder. 
Hizmet ediyorum diye bilhassa vakit namazlarını aksatamaz. Bunun gibi sair nâfile ibadetleri de hizmetten artakalan zamanda yapmaya özen gösterir. 


Hizmette öncelik sırasına dikkat etmelidir. Farz bir ibadeti inmal edip nâfile ile uğraşmak hizmet değildir. 
Hizmetin hedefi yüce Mevlâ'nın rızasına ulaşmaktır. Kulu Allah rızasına ulaştıracak en büyük vesile farz amelleri yapmaktır. İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin (kuddise sırruhüj belirttiği gibi, bir farzı yerine getirmek bin sene nâfile ibadetle meşgul olmaktan hayırlıdır. Bir farzın içindeki sünneti veya edebi yerine getirmek de farzın dışındaki 
nâfile ibadetlerden hayırlıdır. 19 


Bunun için önce farz ibadetler korunmalıdır. Her ibadet kendi zamanında yapılmalıdır. Bir vakit namazı kaçıracak kadar hizmetle meşgul olmak Allah'tan değil, şeytandandır. Şeytan hizmeti kullanarak insanı zarara sokabilir. Bunun için nefsin keyfine göre değil, ilim ve edebe göre hizmet yapılmalıdır. 


Hâce Ubeydullah Ahrâr (kuddise sırruhüj hizmetin ibadetler içindeki sevap ve yerini şöyle dile getirir: “Hâcegân yolunda (Nakşibendi âdabında), içinde bulunulan vaktin icabı neyse ona göre davranılır. Şahsi zikir ve murakabe, ancak müslümanlara hizmet edecek bir durum olmadığı zaman yapılır. Gönül almaya vesile olacak bir 
hizmet, zikir ve murakabeden önce gelir.” 104 


103 İmâm-ı Rabbâni, Mektübât, 29. Mektup. 
104 Safi, Reşehâl, s. 264. 
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Hak yolcusu farzların dışında hangi iş ve ibadeti yapacağını kendisi belirlemez. Tercihi mürşidine bırakır. 
Mürşid ona hangi işi ve nâfile ibadeti gerekli görüyorsa onu emreder. İnsan için en hayırlısı ve emniyetlisi odur. 
Hizmet eden zikir çekmez denemez. Zikir duruma göre değişik şekillerde yapılabilir. Fakat şunu unutmamak gerekir: Zikir hiç ara verilmeyecek bir ibadettir. Bütün ibadetlerin hedefi devamlı zikir halini muhafaza etmektir. 


O zamanlarda Seyda hazretleri ve Gavs-ı Sâni hazretleri (kuddise sırruhümâ| hizmetlerinden dolayı hiçbir zaman amellerini terketmemişlerdir. Babamız mürşid-i kâmildir, gavstır, diyerek ne hizmetlerinden ne de amellerinden zerrece taviz vermedikleri gibi daha da ziyadeleştirmişlerdir. 


Gavs-ı Kasrevi (kuddise sırruhüj diğer hizmetlerin yanında aynı zamanda camide fahri olarak hizmet yapıyor, talebe okutuyor, Kur'an ilimlerini tedris ediyor, ayrıca süfilerle ilgileniyordu. Hiçbir an boş vakti yoktu. Gündüzleri bu işlerle uğraşırken geceleri de teheccüde kalkıyor, ibadetlerini yapıyor, zikirlerini çekiyordu. Gece de boş durmuyordu. Peki, ne zaman istirahat ediyordu bu insanlar? 


Onlar ihtiyaçları ne kadar ise o kadar dinlenmeyi uygun görüyordu. Bu dünyanın ahiret için çalışma yeri olduğunun; asıl dinlenme yerinin ahiret olduğunun idrakindeydiler. Dünya hayatını Rabbimiz müslümanlar için ebedi hayatlarının kazanılması için çalışma yeri olarak yapmıştır. Çiftçi harman zamanı, hasat zamanı istirahat etmez, onun dinlenmesi kış aylarıdır. Müslümanın kışı 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(dinlenme vakti) ahiretidir. Dünya ise harman, hasat yeridir. Ömür bir sermayedir. Kişi bu sermayesini ne kadar değerlendirirse harman yerindeki kazancı o kadar çok olur. Çalışma vaktini boşa harcarsa ağustos böceğine benzer, kış gelince hiçbir hazırlığı olmadığından hep sıkıntı içinde kalır, perişan olur. 


Küçük Hizmet Büyük Hizmet Yoktur 


Hizmetler arası ayrım yapmak, bazılarını küçümseyerek beğenmeyip ihmal etmek doğru değildir. Halbuki hizmetteki hedef, hem nefsimize hem de mümin kardeşlerimize fayda vermektir. İnsan, hayırlı âkıbetin hangi hizmet çeşidi içinde olduğunu bilemez. 


Ebü Abdullah Rugandi hazretleri bir müridine şu tavsiyelerde bulunmuştur: “Sakın sana verilen herhangi bir hizmette seçme yapmaya kalkmayasın. Hizmette seçme yapmak sana göre değil, bunu yapacak zatlar göçüp gitti. Hep hizmet et ki muradına nail olasın ve maksadın seni yitirmesin. Evliyaya hizmet ettiğini gördüğümüz herkese, himmet ve feyiz bereketleri geldi. Bu şerefe nail olan, daha dünyada iken, yani ahirete kalmadan izzet buldu.” 195 


İmam Sühreverdi (kuddise sırruhüj der ki: “Hizmet ehli, her türlü fazileti elde etmeye çalışmalıdır. O bu fazileti bazan bizzat çalışarak, bazan etrafındakileri çeşitli hizmetlerde çalıştırarak, bazan hayvanları sağarak, bazan da kendisine teslim edilen mal ve eşyayı yerine ulaştıra- 


105 Şa'râni, Tabakâtü'/-Kübrâ, 2/441. 
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rak elde etmeye çalışmalı ve dinin kötülemediği her hizmete koşmalıdır. Mubah ve güzel olan hiçbir hizmetten 
çekinmemeli, rahatsız olmamalı, geri durmamalıdır.” 106 


Said b. Cübeyr hazretleri, “Yapılması emredilen her vazife büyüktür” 197 buyurmuştur. 


Hizmet ehli ister en üst seviyede ister en alt seviyede olsun hizmetin her kademesinde sadece Allah'ın rızasını kazanmayı arzu etmelidir. Nitekim Cenâb-ı Hak, “Yapacağınız hayırları ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız” (Bakara 2/272) buyurmuştur. 


Insanları Uzmemek, Insanlara Eziyet Etmemek 


Nâsır-ı Hüsrev (kuddise sırruhü| Saâdetnâme'de insanları incitmemek bahsinde şöyle der: 


“Çok uzun yaşamayı arzu ediyorsan, insanların gönlünü kırma. Kimseyi incitmeyen, kırmayan daima 


uzun ömürlü olur. 


Allah'ın sana verdiği şeyle hoşnut ol. Çünkü bu 


derhal, Allah'ın rızasını hâsıl eder. 


Varlıklı olan bir kimseyi kıskanma, bu sana üzüntü verir, onu da sevinç içinde bırakır. 
Her zaman insanların iyiliğini iste ve iyilik yapmak 


için çalış. İşte o vakit güvende olursun. 


106 Sühreverdi, Avârifü'1-Maârif, s. 114. 
107 Şa'râni, Tabakâtü'(-Kübrâ, 1/135. 


186 e EHL-İ HİZMET 


Birinin kötü olmasını istersen, gam çekmekten âdeta eriyip bitersin. Eğer başkalarının iyiliğini dilersen sen de hiçbir kötülük görmezsin. 


Gönlünü mürüvvetle birleştir, bir hayır işlersen de bu iyiliğe layık olana yap. 


Sen başkasına yardım et ki Allah yâr ve yardımcın olsun. 


Yolda düşkünleri görünce, kendin merkebini sürüp gidersen bu insanlığa yakışmaz. 


İyilerden iyi ol ve iyilik yapmak için çalış. İyi bir 


insanı da gönlünden çıkarma. 


İyi olanlar için herkes dirlik, sağlık ve varlık ister; kötü kişler için ise bütün âlemdeki varlıklar ölüm dilerler.” 


Hizmetin herhangi bir kademesinde olan birinin, bulunduğu görevden alınmasıyla onun diğer vazifelere karşı soğuması, ayağının kesilmesi ilâhi rızaya uygun düşmez. 
Bu tür davranış sahibi nefis ve şeytanın desiseleriyle hareket eden, kendi geleceği hakkında samimi olmayandır. 
Sehl b. Sa'd'dan [radıyallahu anh] rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz [salallahu aleyhi vesellem], “Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Münafığın ameli ise niyetinden hayırlıdır. Herkes kendi niyetine göre amel işler. Mümin bir amel işlediğinde kalbinde bir nur uyanır" buyurmuştur. 


CERS ATT 


108 Süyüti, e/-Câmiu's-Sagir, nr. 9296. 
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Herkese Bir Hizmet Türü Vardır 


Mücella dinimizin tarif ettiği hizmet vazifesini yerine getirmek için mutlaka maddi zenginlik gerekmemektedir. Zamanımızda içine düşülen yaygın yanlışın aksine, her insanın kendi haline, durumuna göre yapılabileceği bir hizmet alanı mutlaka vardır. Güler yüzden çocuk terbiyesine, muhtaç birinin ihtiyacını gidermekten güzel komşuluğa kadar... geniş bir alan hizmet çerçevesinin içine girer. Hal ve imkâna göre bu çerçevenin bir yerinde mutlaka yer almak gerekir. Özellikle hayır amaçlı işlere (vakıflar... vb.) katkıda bulunarak oralarda hizmetlere vesile olmasını sağlamak her zaman olduğu gibi zamanımızda daha büyük önem arzeder. 


Maddi imkânları veya bilgisi, becerisiyle kendisine insanlara hizmet etme fırsatı bahşedilen herkes, nefsinin ve şeytanın hile ve tuzaklarına dikkat etmek zorundadır. Gurur, kibir ve üstünlük taslama yerine, kendisine bu nimeti bahşeden Rabb'ine şükretmeli ve düşebileceği hatalar için de Rabb'ine sığınmalı ve istiğfarda bulunmalıdır. İnşallah bu şekilde o müminin hizmeti hezimete dönüşmekten muhafaza olunur. 


Hizmet Angarya Değildir 


Hizmetin içerisinde bulunup da henüz yaptığı işin şuuruna varamamış, halis niyet problemi yaşayan müslümanlar yok mu? 


Elbette var. Böyleleri zâhiren her ne kadar bir koşuşturma içerisinde bulunsalar bile, aslında her daim 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kendileriyle cedelleşme halindedirler. Çünkü yaptığı şey nefsine angarya gelmektedir. Esasen nefsin hizmete layık gördüğü tek kişi kendisidir. Öyle olduğu için de sıkılır, bunalır, hatta verilen hizmeti kulak ardı edip savsaklar. 


Kişi, böyle bir durumla karşılaştığında, “Nerede olursanız olun Allah sizinledir” (Hadid 57/4) âyetini aklına getirip, Cenâb-ı Hakk'ın kulunun kalbine ve işine tam manasıyla vâkıf olduğunu düşünmeli ve bilmelidir. 


Hizmet, gönül ve yürek işidir. Bu kovanda ağızlarda tat bırakacak ballar üretmek için dürüstçe, harbi gönülle vızıldamak kâfidir. Gönlün olduğu yerde ise kalite vardır, sanat vardır, estetik vardır. Çünkü gönül ruhla münasebetlidir ve ruh Rabb'in katındandır. 


Kalitesizlik, kabalık, nobranlık, yıkıcık ve kıyıcılık, hizmet gibi temiz bir kavramla asla yan yana gelmez. 
İnsanın her türlüsü kapıdan gelir geçer ama iş hizmete gelince odunun bile eğrisi kapıya layık görülmez. Zira işlerin eğri büğrü olduğu kapılar insanı hizaya getirme özelliğini yitirmeye başlar. 


Hizmette Seçim Yapılmaz 


Hizmette iş ve yer seçilmez, verilen hizmet çeşidi ne olursa olsun, onu ihlâs ve samimiyetle güç yettiği kadar yerine getirmelidir. Önemli olan Allah rızası için hayırlı bir işin içinde olmaktır. Hayırlı işlerde, vazifenin başında başkan olmak bir maharet olmadığı gibi, geri hizmetlerde koşan biri olmak da utanılacak bir şey değildir. Ben bu işte ancak başkan olurum, geri hizmetlere bakmam, diyerek 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baş olnıa sevdası gütmek ve hizmetin sonunu başından küçük görmek ciddi bir manevi hastalığın alametidir. Bu sebeple, kibri birakıp alçak gönüllü olmalıdır. Hizmet ederek kimse küçülmez. Hizmetin her türlüsü güzeldir. 


Gavs-ı Azam Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni hazretleri, mürşidi Ahmed Haznevi hazretlerinin dergâhındayken hizmetin hiçbir çeşidinde seçimde bulunmamıştır. 
Hazne'deki günlerinden birini şöyle anlatmıştır: 


“Hazne'de bulunduğum sürece, bazı zamanlar zaten temiz olan Şah-ı Hazne'nin (kuddise sırruhüj evinin iç ve dış temizliğini yapardım. Daha sonra süfilerin yemek tabaklarını, tekkenin diğer temizlik işlerini herkes uykudayken yalnız ve sessizce yapmaya çalışırdım. Bu hizmetleri yaparken, 'Bu dervişlerin hepsi âdeta birer veli, ben ise günaha batmışım, ben bu dergâha layık değilim” diye düşünürdüm. 


Bir gün Şah-ı Hazne'nin dergâhına bir emir geldi: “Bütün süfiler pamuk çırpısı toplasın’ dediler. Ben inşallah süfilerden sayılırım, diye niyet ederek hizmete gittim. 
Ertesi gün, ‘Hocalar çırpı toplasın’? diye emir geldi. Ben yine hocalardan sayılırız inşallah diyerek, gittim. Başka bir gün, ‘Köy halkı çırpı toplamaya gitsin’ denildi. Ben yine mürşidimin köy halkındanım diyerek gittim. Bu çalışmalardan sonra ellerim yara olmuştu.” 


Gavs-ı Azam Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni hazretleri mürşidine karşı olan aşk ve muhabbetinin şiddetinden her şeyi onun himmetine bağlar ve her anını onun hizmetinde geçirmek isterdi. 
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Hizmette Ayrım Yoktur 


Hizmet ederken din, mezhep, ırk gibi farklılıklar gözetilmez. Allah'ın dışında her varlık ihtiyaç sahibidir. 
Muhtaçlar ise yardımı hak eder. Küfrün ve günahın cezasını Allah verecektir. Onun hesabını sormak bize düşmez. Müslümanların iyilikseverlikte parmakla gösterilmesi gerekir. Çünkü kimseyi ayırmadan bütün insanlığı hatta bütün varlığı kucaklamak ancak Rahmân ismini zikreden bizlere yakışır. 


Hizmet ettiğimiz insanın haliyle, durumuyla ilgilenmenin bize pek çok yönden zararı dokunur. Bir işsize yardım ederken neden çalışmadığını düşünmek, kıyafeti kirli birine yardım ederken neden temizlenmediğini düşünmek yaptığımız iyiliğin faziletini alır, götürür. 


Kibir Hizmet Ehlinin Ahlâkı Değildir 


Bugün amir olan yarın memur olabilir. Bir yerde müdürlük yaparken, bir başka yerde insanların her türlü ihtiyaçlarını görme durumunda bulunabilir. O, yaptığı işle, kimseden utanmaz, yaptığı işi basit ve gereksiz görmez. 
Amir iken kibre düşmediği gibi, misafirhanede fakirlere hizmet ederken de basit bir iş yaptığını düşünmez. 


Düşünün ki Hz. Ebü Bekir (radıyallahu anh], önceleri ticaretle uğraşıyor, çarşıya inip alış veriş yapıyordu. Ayrıca koyun sürüsü vardı ve zaman zaman onlarla meşgul oluyordu. Bazan mahallesindeki yardıma muhtaç kimselerin koyunlarını sağıyordu. Halife olup kendisine biat edildiği zaman, daha önce koyunlarını sağdığı bir ailenin kızı, 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“Artık bundan sonra koyunlarımız sağılmaz!” diyerek hayıflandı. Kızın sesini işiten Hz. Ebü Bekir (radıyallahu anh], 


“Hayır, vallahi davarlarınızı sağmaya devam edeceğim. Üzerime aldığım bu işin daha önceki ahlâkımı değiştirmeyeceğini ümit ediyorum” diye kızı teselli etti ve halife iken de mahallenin koyunlarını sağmaya devam etti. Hatta bazan koyunlarını sağdığı kimselere, 


“Nasıl istersiniz, sütü köpüklü mü sağayım, köpüksüz mü olsun?” diye sorar, onlar nasıl isterse öyle sağardı. Hz. Ebü Bekir (radıyallahu anh] daha sonra bulunduğu mahalleden Medine'nin merkezine taşındı. Ticaret işiyle halifeliğin beraber yürümediğini görünce, ticareti bıraktı, bütün vaktini müslümanların hizmet ve idaresine ayırdı. Devlet hazinesinden kendisine ve ailesine yetecek miktar maaş bağladı. Vefat edeceği sırada, elinde biriken bütün malını devlet hazinesine geri teslim etti. 
Üzerimde müslümanların mallarından hiçbir şey kalmasın dedi. Bu duruma şahit olan Hz. Ömer [radıyallahu anh, 


“Ebü Bekir peşinden gelenlerin işini zorlaştırdı, onun 
gibi kim yapabilir?” dedi. 199 


Sahabenin büyüklerinden Abdullah b. Selâm Jradıyallahu anh] sırtına bir yük odun sarmış çarşıdan geçiyordu. Onu tanıyanlar, “Niçin sırtında odun taşıyorsun, senin buna ihtiyacın yok, sen zengin adamsın!” dediler. 
O şu cevabı verdi: “Kalbimde biraz kendini beğenme hissi gördüm. Onu gidermek için böyle yapıyorum. Ben Resülullah Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] şöyle bu- 


109 İbn Sa'd, et-Tabakâtü”1-Kübrâ, 3/167-168. 
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yurduğunu işittim: “Kalbinde zerre kadar kibir bulanan 
kimse cennete giremez.’ ” 119 


Müminin hayatı hizmetten ibarettir. Mümin, evvela güzel kullukla, taat ve ibadetlerle kendi ebedi hayatına hizmet eder. “O gün insanlar, yaptıklarının karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük dönecekler. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onun mükâfatını görecek. Ve kim zerre kadar kötülük yaparsa, o da onun karşılığını görecek” (Zilzal 99/6-8) ilâhi fermanı gereği mümin kul, ahiret yurdunda iyilik ve güzelliklere erişmek için çabalar. 
O'nun çizdiği emir ve yasaklar dairesini, yani Allah'ın sınırlarını gözetir. Bütün bunları yaparken amellerine güvenmek yerine, yüce Rabb'inin rızasını, rahmet ve şefkatini kazanmayı amaçlar. 


Âyet-i celilede geçen “zerre” kelimesi için güneş ışınlarında görülen tozcuklardır. İbn Abbas şöyle demektedir: “Avucunu toprağa koyup da daha sonra kaldırdığında, işte oraya yapışan toz zerreciklerinden her biri, 'miskal-i zerre'dir. Binaenaleyh, ister iyi ister kötü, ister az, ister çok olsun Allah, kuluna yaptığı bu şeyleri gösterecektir.” 


Allah dostları hizmeti bu şekilde algılamışlar ve hayatlarının her safhasında bu doğrultuda çalışmaya gayret etmişlerdir. 


Kibirli insan her haliyle belli olur. Giyim kuşamında, yüz ifadesinde, bakışında, başını dikerek kimseye bakmamasında, oturmasında, gerilip yaslanmasında, yürü- 


110 Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, 1/ 99; Münziri, et-Tergib ve't-Terhib, 4/345. 
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yüşünde, kendisi otururken insanları ayakta bekletmesinde, ses tonunda... 


Aslında kibirli insanın sergilediği davranışların hemen tamamı, belli bir seviyeden sonra psikiyatri bilimini yakından ilgilendiren anormal davranışlardan başka bir şey değildir. Ne yazık ki kâmil insanların haricinde az çok, açık gizli, herkeste kibir hastalığı mevcuttur. Seyrü sülükle bu hastalık kalpten tamamen kazınmadıkça kurtulmak mümkün değildir. Ancak bu hususta mücâhede etmek de farz-ı ayındır. Kibri azaltmak bile büyük bir mücâhededir. 


Bir müminin yukarıda sayılan anormal davranışlardan ve gizli kibirden kurtulup kurtulmadığını, tevazuyu kazanıp kazanmadığını İmam Gazâli (rahmetullahi aleyh] şu belirtilerle ölçüyor: 


Bir mesele üzerine konuşulurken hakikatin kendi fikirlerine ters olmasından rahatsız olmak; doğruları memnuniyetle, hoşlukla kabul etmemek kibrin belirtilerindendir. Bu hastalığı yenmek için, aczini itiraf edip hakikati söyleyenleri takdirle yâdederek teşekkür etmelidir. 


Akranları ile bir ortamda bulunduğu zaman onları başköşeye geçirmek ve kendi emsallerinin ardından yürümek ağır geliyorsa yine kibir var demektir. 


Yoksul ve gariban insanların davetine katılmaktan ve arkadaşlarının işlerini takip etmekten zorlanmak da kibir belirtisidir. 

Bütün bu durumlarda kişi kendini sürekli sınayarak kibrin tedavisine ve tevazunun kazanılmasına gayret etmelidir. 
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Tevazu ehli insanlar da her haliyle bellidirler. Onların tavır ve hareketleri kalbe huzur ve itimat telkin eder. 
Muhatap oldukları insanlarda saygı ve sevgi meydana gelir. Böyle insanlarla oturup kalkmak insana zevk verir. 


Tevazudaki İncelik ve Yücelik 


Tevazu, müminlerin en güzel sıfatıdır. Tevazu ahlâkını zıddı ile tanımak daha kolaydır. Kısaca tevazu, kibirli olmamaktır. Kibir, kendini beğenmek, başkalarını küçük görmektir. Kendini beğenmek aslını bilmemekten kaynaklanır; aslını bilmemek cehalet ve gafletten ileri gelir. 
Aslını bilen haddini bilir; haddini bilen edepli olur. Bunun için velilerden Muhammed b. Vâsi' (kuddise sırruhüj, oğlu- nun çalımlı ve kibirli bir şekilde yürüdüğünü görünce, onu şöyle uyarmıştır: 


“Oğlum sakın aslımızı unutma! İlk günlerinde annen bir câriye, baban günahlara dalmış bir âsi, sen de anne karnında bir cenin idin. Sonumuz ise soğuk ve sevimsiz bir cenaze olacaktır. Aradaki bu kibir ve kendini beğenme niye ki?” 


Demek ki tevazunun aslı marifettir. Marifet de âlemlerin Rabb'ini tanımaktır. O'nu tanımak, bütün hayır ve güzelliklerin anahtarıdır. Yüce Allah kendini insan ve kâinat üzerindeki tecellileriyle tanıtmış; âlemi azamet, rahmet ve kudretini yansıtan bir ayna yapmıştır. Bu aynada her şey O'na ait bir tecelli, bir ilim, bir hikmet, bir sevgi ve bir değer taşımaktadır. Bu tecelliyi seyretmek, ilmi okumak, hikmeti anlamak, sevgiyi tatmak ve değerleri 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korumak için insan yaratılmıştır. Bunların hepsine birden marifet diyoruz. 


Marifetin sonu muhabbettir. Muhabbetin bir sonu yoktur, fakat onun her sevende kendini gösteren bir sonucu vardır. O da sevgiliye ait her şeyi sevmek ve ancak sevgilinin hoşnut olduğu şeyle sevinmektir. 


İşte tevazu, bu marifet ve muhabbetin sonucu oluşan bir haldir. Herkes marifeti kadar mütevazi, muhabbeti kadar merhametli olur. 


Tevazu, kul olduğunu bilip Rabb'inin mülkünde edeple yaşamaktır. 


Tevazu, Hakk'ın sevdiğini sevmek, sevmediğini terketmektir. 


Tevazu, Hakk'ın kullarına Hak için muhabbet ve hizmet etmektir. 


Tevazu, Hak'tan gelen her şeye gönül hoşluğu ile boyun eğip teslim olmaktır. 


Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Kim Allah için tevazu gösterirse, Allah onu yüceltir. Kim de kendini beğenip kibir gösterirse, Allah onu alçaltır.” 


Tevazu insanı yüceltir, fakat Allah için olursa... Allah için olan tevazu yüksek bir ahlâk olur ve insana yücelik kazandırır. Bu da iki şekilde olur: 


Birincisi, tevazu Hak için olmalıdır. Tevazu alçak gönüllülük, merhamet, hürmet, saygı, sadelik, nezaket, 


111 İbn Mâce, Zühd, 16. 
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incelik, kibarlık şeklinde ortaya çıkar. Bütün bunlarda niyet önemlidir. İnsanlara gösteriş, yağcılık, korku, maddi menfaat ve başka hesaplar için gösterilen tevazu izzet değil, zillet sebebidir. Her çeşidiyle tevazu yüce Allah'ın rızası için olursa fayda verir, kulu yüceltir, sevdirir, sevap kazandırır. Yoksa kula zarar verir ve onu alçaltır. 


İkincisi, tevazu kulları değil, Allah'ı yüceltmek için olmalıdır. Kimde ne kıymet varsa Allah'tan geldiği bilinmelidir. Birini severken şirke düşülmemeli, insana hürmet ederken ona tapmamalı, köleyi efendi yerine koymamalı, Rab ile kulu karıştırmamalıdır. 


Hizmet Nefsi Terbiye Etmek İçindir 


Hizmet ehli bilmelidir ki kendisine bahşedilen hizmetin herhangi bir kademesi, onun bu göreve layık olduğundan değil, nefsini terbiye etmesine, iyi bir kul olmasına vesile olacağı düşüncesiyle verilmektedir. Öyleyse bahşedilen bu görevler kişilerde kalıcı değil ve bu hizmet birimleri makam da değildir. Hizmetlerin her sahasında verilen görevler, hangi kademede olunursa olunsun, Allah'ın emaneti olarak kabul edilmeli ve hizmet ehlinin üzerinde bulunduğu sürece bu emaneti layıkıyla yerine getirmeye çalışılmalıdır. 


Cenâb-ı Hak kimseye haksızlık etmez. Hâşâ kimseye zulmetmez. Kimseden esirgemez de. İnsan çalışırsa olur, çalışmazsa olmaz. Dergâhta iş hizmet olmadığı zaman yoktur. Bizler çalışmıyoruz da onun için olmuyor. 
Sâdâtlar bir anlarını bile boşa geçirmiyorlar. Her sene 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her ay ne yapılıyor da bu kadar iş çıkarıyorlar. Unutmayalım ki sadece bizler için bu şekilde yapıyorlar. Bizim bu işlerde ne menfaatimiz olabilir denilecek olursa Şah-ı Nakşibend hazretlerinin (kuddise sırruhüJ her yıl evini yıktırıp yine hiçbir ekleme ve yeni bir proje plan olmadan aynı şekilde yaptırmasının menkıbesi en güzel misaldir. 
Sâdâtların hizmetteki maksadı bizi Allah yolunda hakkıyla yetiştirmektir. 


Ebü'l-Hasan Harakâni hazretleri (kuddise sırruhü| şöyle anlatıyor: İki kardeş vardı. Her gece sırayla biri annelerinin hizmetiyle uğraşır, diğeri Cenâb-ı Hakk'a ibadet ederdi. Bir akşam ibadet eden kardeş, ibadetlerinden çok haz duydu, ibadetinden çok memnun kaldı. Bu sebeple ertesi gün kardeşine, 


— Bu gece de anneme sen hizmet et, ben ibadet edeyim, dedi. Kardeşi de kabul etti. İbadet ederken secdede uykuya daldı. Ve bu esnada bir rüya gördü. 
Rüyasında bir ses ona, 'Kardeşini affettik, seni de onun hatırına bağışladık” dedi. Genç bu defa, 


— Ben, Rabbim'e ibadet ediyorum, oysa kardeşim anneme hizmet ediyor. Beni onun yaptığı hizmet için bağışlıyorsunuz, dedi. 


Mana âleminden bir ses şöyle dedi: 


- Evet senin yaptığın ibadetlere hiç ihtiyacımız yok, fakat kardeşinin yaptığı hizmetlere annenin ihtiyacı var.” 


Ebü İshak Kâzerüni hazretleri [kuddise sırruhü| müridlerine şöyle sohbet ederdi: “Dostlar hizmeti canına minnet 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bil. Çünkü hizmet, peygamberlerin sünnetidir. Hizmet et. Fakat kendine hizmet ettirme! İki lirayı gözlerinize koyun; gözleriniz dışarıyı göremez olur. Peki ya binlerce lira ve parayı kalbine koyan, bunlara muhabbet edenin hali nice olur.” 


Bu yolda yetişmek için nefsin terbiye edilmesi şarttır. 
Nefsimiz terbiyeye muhtaçtır. Bizim hastalığımız budur. 
Büyükler nefsini terbiye etmek için tasavvufa girmişler. O zaman onlara verilen ilk iş hizmettir. Gavs-ı Kasrevi hazretleri Hazne'ye gittiği zaman sarığını, cübbesini çıkarır ve başta ahır temizleme olmak üzere her hizmete koşardı. 


Gavs-ı Kasrevi (kuddise sıruhü) Hazne'ye gittiğinde süfilerin çorba içtiği karavanaları ve kaşıkları yanındaki dereye götürüp yıkar, ondan sonra haneye gönderirdi. 
Bunların yıkanmış, temizlenmiş olarak haneye döndüğü gün annelerimiz, ‘Bugün Seyyid Abdülhakim Hazne'ye gelmiştir” derlerdi. 


Gavs-ı Kasrevi hazretleri (kuddise sırruhü| Hazne'ye gittiklerinin ilk günü Şah-ı Hazne (kuddise sırruhü| akşam ha- ne-i saadete döndüklerinde annelerimiz, “Bugün Seyyid Abdülhakim Hazne'ye geldi” derlerdi. Şah-ı Hazne, “Siz nereden biliyorsunuz, Seyyid Abdülhakim köye gelse siz onun o gün geldiğini nereden biliyor, anlıyorsunuz?” 
deyince, “Kurban haneye süfilerin karavanaları, kaşıkları temiz geldiği gün biz onun geldiğini anlıyoruz” diyorlar. 
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Seyda, Hazretlerinin Hizmeti 


»........ 2... 2... 


Seyda hazretleri de (kuddise sırruhâ) bu kapının en belirgin özelliğinden olan hizmet vazifesini en güzel biçimde yerine getirmiştir. Kendisi hizmet etmeyi ve hizmet edeni çok severdi. Bizzat süfilerin çorbasının pişirilmesi için ateşi yakar. Süfilere çorbasını taşır, misafirleri yemek yemeden ve ağırlamadan göndermezdi. 
Henüz köyde elektriğin olmadığı yıllarda aydınlatıcı olarak kullanılan idare lambalarının gaz yağlarını doldurur, camlarının isini temizler, kısaca dergâhla ilgili ne hizmetler varsa hepsini en güzel bir biçimde yerine getirirdi. Hatta öyle hizmetle meşgul olurdu ki dışarıdan 


gelen süfiler onu da normal bir süfi zannederlerdi. 


GTARAŞLİZZ 


Hizmet Görevinin Verilişi de Alınışı da Maslahat 

Gereğidir 

Bir kişinin ayrılmak istemediği görevi, maslahat gereği elinden alınabilir. Bu durumda hizmet ehli itiraz etmemelidir. Zira mürşid-i kâmil nefsinin terbiye olması için görevlendirdiği hizmet ehlini, başarılı olduğu ve layık olduğu için değil ilâhi rızayı elde etmesi için tercih etmiştir. Onun görevini başkasına tevdi etmesi de görevi verişindeki hikmet gereğincedir. 


Mürşid-i kâmil birini hizmet görevinden alarak alıştığı lezzetlerden alıkoyarsa isyan etmemelidir. Düne kadar içinde bulunduğu hizmet içinde izzet ve şöhret sahibi 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olan kişi, hizmetle elde edilen başarıları, kendi çalışması suretiyle kazanılmış olduğunu düşünebileceğinden, mürşid-i kâmil onu nefsinin gururundan kurtarmak için hizmeti başkasına tevdi edebilir. 


Mesela, başkanlık görevi bunun gibidir. Bu görevden alınan biri, bunu gazap telakki etmemelidir. Hangi hasta doktorun acı hapına veya iğnesine katlanmaz! 
Mürşid-i kâmil tabiptir. Hizmet ehlinin Allah yolundaki inkişafına mani olan nefsani lezzetleri kesiverir. Ham süfi ise kendinin hasta olduğunu unutup doktorla kavga etmeye kalkar. Tasavvufun en zor tarafı budur. Hizmetlerdeki başarıyı nefsinin kemalatından, yapılagelen işleri kendi faziletinden sanan kimse aldanmaktadır. 


Hasta olan hizmet ehli yapılan bu davranışa mana veremese bile içindeki hikmeti anlamaya çalışmalıdır. 
Zira Gavs-ı Sâni hazretleri buyurmuştur ki: “Bu tarikat-ı âliyenin gayesi hizmettir. Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) yolunda çalışıyoruz.” 


Hz. Peygamber de, “Şüphesiz Allah, kendi rizası gözetilerek yapılan amellerden başkasını kabul etmez” "12 sözleriyle, dünyevi çıkar ve beklentilerin kuşattığı amellerin kabul edilmeyeceğini vurgulamışlardır. 


Öyleyse şu bilinmelidir ki mürşid-i kâmil talebesinin zarar göreceği bir işe rıza göstermez. Onun nefsinin ter- 


biye olacağı ve Allah Teâlâ'nın rızasını kazanacağı işlerde görevlendirmesi, talebesinin menfaati icabıdır. 


112 Nesâi, Cihâd, 24; Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 4/126. 
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Hizmet Eyle Üstada 
Var bir pire eriş, serseri gezme 
Gözet gözün önün, yolundan azma 
Değme bir dükkâna yükünü çözme 
Burda çok bezirgân işi kalmadı. 


Gençlik yaza benzer kocalık güze 
Yüreğim başlıdır dertlerim taze 
Boynun eğ de hizmet eyle üstaza 
Şeytan benlik ile menzil almadı. 


Kul Himmet 


Hizmette Yardımlaşmak 


Yardımda da yardımlaşmak gerekir. Herkesin tek başına fakirlere yardım etmesinden, bir yardım derneği kurulması daha iyidir. Böylece hem fakirler daha iyi tesbit edilir, hem yardımlar daha kolay toplanır ve daha hızlı ulaştırılır. 


Bunun yanında, insanın zaten bir organizasyona yardım ediyorum düşüncesiyle yanı başındaki fakirle ilgilenmemesi de son derece yanlıştır. Bir de yardımın en yakından başlaması ilkesine ters düşer. Bu da toplumsal dayanışmaya zarar verir. 


Hizmet ehli gönlüyle yaşar. Nerede bir düşkün görse kendi düşmüş gibi hisseder. Kimsenin üzülmesine kalbi el vermez. Tek başına da olsa, topluca da olsa 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yardım etmeden, iyilik yapmadan duramaz. Dernekte, mahallede, evde, işte ve her yerde ufacık da olsa hizmet edecek yer arar. 


Hizmette bir ve beraber olmak, Cenâb-ı Hakk'ın emridir. Bu birlik ve beraberlik takva için olmalıdır. Mevlâmız hepimize şerefli bir görev vermiştir. Bu görev yüce olan Allah'ın adını duyurmak, dinini yaymak, ilâhi emir ve hükümleri yaşamak, bu yolda bütün gayretiyle çalışıp hizmet etmektir. Şu dört şey her müslümanda olması gereken vasıflardandır: Bunlar sağlam bir iman, doğru ilim, güzel ahlâk ve cemaat terbiyesidir. Bunlar olmadan dinin hakkıyla yaşanması ve temsil edilmesi mümkün değildir ve bunlardan herhangi birinin eksikliği durumunda işin sonu hayra çıkmaz. 


Zira inandığı şeylere şüpheyle bakan bir kalp hakkıyla güzel kulluk yapamaz. Cahil bir kimsenin ne yapacağı belli olmaz. Kötü ahlâklı bir kimse hakikate ulaşamaz. 
Mümin kardeşlerine kalbini açamayan ve onları sevgiyle kucaklayamayan bencil kimse, cemiyete ve topluma faydalı olamadığı gibi cemiyet ve toplum için büyük bir sorun da teşkil edebilir. Bu dört vasıfta birazcık zafiyet bile telafisi mümkün olmayan zararlara yol açar. 


Zamanımızda müslümanların içine düştükleri hastalıkların başında cemaat şuurundan uzak ve mahrum olmaları gelmektedir. Asla unutulmamalıdır ki kâmil bir mürşidin nezaretinde nefislerini manevi bir terbiyeye tâbi tutmayan ve takva üzere kurulmuş bir cemaat disiplini- ne girmeyen kimseler, kâmil bir mümin olamadıklarından 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ibadetleri tatsız, ruhsuz şekilden ibaret kalır. Buna binaen elbette ki hizmetleri de verimsiz, kısır, murad-ı ilâhiden uzak olduğu için menfaat ve nefsaniyete dönük bir hizmet çizgisinden kurtulamayarak sonuçsuz kalır. 


Hiçbir mümin dinine taalluk eden işlerini kendi başına çözemez, bu ulvi yol rehbersiz gidilmez. Hak yolunun başta Fahr-i Âlem olmak üzere ona vâris olma nimet ve makamına ermiş âlimleri, ehilleri vardır. Hal böyle iken niçin düşmanımız olan şeytan ve nefislerimizle baş başa kalalım? 


Hizmette cemaat, birlik olmanın önemini herhalde bilemeyecek kadar küçük düşünen kimseler yoktur. Tek başına kalarak hizmet etme hayalleri kuranların veya bu bireysellikle hizmet veriyorum düşüncesinde olanların ne kadar yanıldıklarını hemen herkes idrak eder. Zira hizmet birlik ve beraberliği gerektirir. 


Cemaat olmak Allah için bir rehberin etrafında toplanıp, bizlere yüce Rabbimiz tarafından verilen ulvi emanetleri taşımak, Hak için Hakk'a, yaratan için yaratana hizmet etmektir. Zira nefis ve şeytanın yapmış olduğu birçok fısıltının yanında cemaat olmanın getirdiği en önemli hakikatlerden biri de tek başına yapmaktan kaçındığımız, çekindiğimiz veya güç getiremediğimiz, zorlandığımız birçok ibadet ve hizmetleri yapma imkânı bulunmuş olur. 


Böyle manevi rehberlerin gözetim ve terbiyesi altında müberra dinimizi öğrenmek, öğretmek, öğrenilenlerle yaşayıp yaymak, hizmet etme şuurunu elde etmek... 
vb. gibi işler ne kadar kolaysa, bütün bunları böyle bir ortamdan mahrum olarak yardım ve destekleri olmadan 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tek başına yerine getirmek âdeta imkânsızdır. Bunun içindir ki Allah için cemaat, birlik olmak, bütün sıkıntılarına rağmen, her hâlükârda yalnız olmaktan, tek başına kalmaktan daha hayırlıdır. 


Mümin bir kulun hayatı tek bir kelimeyle ifade edilecek olursa hizmettir denilebilir. Yani kulluk eşittir hizmet diyebiliriz. Zira mümin öncelikle halis bir iman, güzel kullukla, taat ve ibadetlerle kendi kurtuluşu için ebedi hayatına hizmet eder. “O gün inananlar yaptıklarının karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük dönecekler. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onun mükâfatını görecek. Ve kim zerre kadar kötülük yaparsa o da onun karşılığını görecek” (Zilzâl 99/6-8). 


İlâhi ferman gereği ahiret yurdunda ebedi kurtuluşa erişmek, iyilik ve güzelliklere nail olmak için çabalar. 
Rabb'inin çizdiği emir ve yasaklar dairesini gözetir. Bütün bunları yaparken amellerine güvenmek yerine Mevlâ'nın rızasını, rahmet ve şevkatini kazanmayı amaçlar. 


Mümin kul kendi hayatına hizmet ederken diğer insanları da unutmaz. Tek başına uzlete çekilip toplumdan, insanlardan uzaklaşmak yerine, insanlarla beraber olup onlarla kaynaşır. Hak ve hakikat adına onlara güzellikler, hizmet sunmak için çaba sarfeder. En yakınlarından başlayarak yaşantı ve sözleriyle hakikat yolunu tanıtır. İşte bu, Rabbimiz'in kulları arasından seçmiş olduğu peygamberlerin yolu ve ahlâkıdır. Tarih boyunca ve günümüzde müslümanların yollarını aydınlatan ve kıyamete dek bu ulvi vazifeyi yapacak olan mürşid-i kâmiller, Allah dostları da aynı prensiple hareket etmişlerdir. 
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Fahr-i Âlem Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem), “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” 113 buyurmuştur. Rabbimiz de Kur'ân-ı Kerim'in birçok âyet-i celilesinde insanlara faydalı hizmetlerde bulunmayı önemli emir ve tavsiye olarak ferman buyurmuştur. 


Asla unutulmamalıdır ki hizmet eden bir mümine nefis ve şeytanın verdiği vesveseler onun bu hizmetten kazanacağı sayısız nimetlere perde olur. 


Cüneyd-i Bağdâdi'nin (kuddise sırruhü| talebelerinden biri şeytanın vesvesesine kapılıp, “Artık ben kemale erdim, sohbete, hizmete devam etmeme lüzum kalmadı” deyip kendi başına bir yere çekildi. Benlik ve gururdan dolayı şeytani bir rüya gördü. Rüyasında bağlık ve bahçelik içinde çok güzel nehirler, çok güzel yemekler yediğini gördü. Bu rüyayı hakikat zannedip kibri daha da ziyadeleşti ve bu halini arkadaşlarına anlattı. Onlar da bu durumu Cüneyd-i Bağdâdi'ye (kuddise sırruhüj bildirdiler. 
Mübarek buna çok üzüldü ve o talebesinin yanına gitti. 
Baktı şeytan bu talebeyi aldatmış. Ona, “Seni bu gece cennete götürürlerse, cennete vardığında üç defa, ‘Lå havle ve lâ kuvvete illâ billahi'l-azim' diye oku” buyurdu. 
O gece yine rüyasında kendisini cennete götürüldüklerini gördü. Cennete girdiğini görünce mürşidinin tavsiyesi üzerine üç defa “lâ havle...” okudu. Gördükleri ve kendisinde hâsıl olan haller hemen kayboldu. Bir anda kendisinin aslında pislik ve çöplük içerisinde olduğunu gördü. Uyandığında içine düştüğü vahim hatayı anlayıp çok 


113 Ali el-Müttaki, Kenzü'/-Ummâl, nr. 43065. 


206 ° EHL-İ HİZMET 


pişman olarak tövbe etti. Mürşidinin dergâhına koşarak eskisi gibi yine hizmetlere, sohbetlere devam ederek müridler arasındaki yerini aldı. Cüneyd-i Bağdâdi hazretleri buyurdu ki: “Herkese bir mürşid-i kâmil lazımdır. 
Aksi halde mel'un şeytan gelip kendisine musallat olur ve insan mağzallah ona tâbi olur.” 


Görüldüğü gibi hizmet ehli olan kimselere nefis ve şeytanın vesvesesi ile onu hizmetin dışına çıkarma ve alacağı manevi hazzı engelleme girişimleri mevcuttur. 
Bu herkesin, hele hele hizmet ehli kimselerin muhakkak yaşayacağı ibret dolu bir gerçektir. Zira şeytanın Allah Teâlâ'ya, “... Ben de onları (saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım” (A'raf 7/17) demesi işte bu gerçeğin yaşanacağının tesbiti ve delilidir. Bu hakikati herkesin bilmesine rağmen şeytanın ve nefsin fitne ve hilelerine düşmeleri, mürşid-i kâmile olan ihtiyacın ne kadar elzem olduğunu göstermektedir. 


İnsanlar İçin Çalışmak 
Nakşibendi-Halidi büyüklerinden Terzi Baba hazretleri terzilik yaparak geçimini sağlarmış. Hüseyin 


Vassâf, Sefine-i Evliyâ"da şöyle anlatmıştır: 


“O, halim selim, mütevazi bir zattı. Fakirleri çok seven, onlara daima merhamet ve şefkatle yaklaşan mübarek bir insandı. Anlatıldığına göre bir gün, Erzincan'a kâmil zatlardan seyyah bir kişi gelir. Bu kişinin üstünde- 


ki abâ çok eskimiş, birçok yeri yırtılmış ve ele alınamayacak kadar kirlenmiştir. Elbisesini tamir ettirmek için terzilere giden zatın gittiği hiçbir terzi, dikmek bir yana, 


abâya ellerini sürmekten bile çekinir. Alttan alta alayla, 


— Şurada Terzi Baba var, ona götür, derler. Biçâre 


seyyah Terzi Baba'yı bulur ve meramını anlatır. 


Terzi Baba, reddetmek yerine hüsnükabul ile, “Abâyı bırak, yarın gel, hazır bulursun” buyurarak alır, güzelce yıkar, kurutur, diker, hazır hale getirir. Ertesi gün seyyah gelir, abâyı teslim eder. Ücret de almaz. Abâsını temizlenmiş, dikilmiş halde gören seyyah çok sevinir, 


Terzi Baba'ya gönülden dua eder.” 


GER LİR Zam 


Hizmetin Pusulası 


Hizmet ehlinin pusulası, “İlâhi ente maksüdi ve rızâke matlübi” (Ey Rabbim, benim maksadım sensin. Benim isteğim senin rızandır) sözü olmalıdır. Buna göre hizmet ehli yapacağı veya yapmayı planladığı her iş için önce niyetini pusulaya yatırarak kontrol etmeli ve, “İâhi ente maksüdi ve rızâke matlübi” demelidir. Allah Teâlâ, “Ey kulum! Ne istiyorsun?” dediğinde eğer hizmet ehli, “İzzet, unvan, şeref istiyorum!” derse, bunun bir faydası olmaz. Bu istek riyanın yolunu açar, ihlâsı zedeler. Hizmet ehli bu durumda niyetini düzeltip, “Yâ Rabbi, senin rızanı istiyorum” demelidir. 


Kişi hizmet ederken vazifesinin ortasına gelindiğinde yine niyetini pusulaya yatırarak kontrol etmeli ve, “İlâhi 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ente maksüdi ve rızâke matlübi” demelidir. Allah Teâlâ, “Ey kulum! Ne istiyorsun?” dediğinde eğer hizmet ehli, “Ne kadar güzel hizmet yaptığımı herkes takdir etsin, herkes başarımdan dolayı aferin desin” diye düşünürse, hizmet güzel başlamış fakat işin ortasında niyet bozulmuştur. O zaman yapılan hizmet sahibine fayda vermez. 
Bu durum riyakârlık ve münafıklığın alametidir. Hizmet ehli bu durumda hemen niyetini düzelterek “Yâ Rabbi, isteğim sensin” diyerek hizmete devam etmelidir. 


Hizmetin sonuna gelindiğinde yine niyet pusulaya yatırılarak kontrol edilmelidir. Hizmet ehli, “Bensiz bu hizmetler yürümez, ben olmazsam bu hizmet yerinde sayar, iyi ki çalışıyorum da hizmet ilerliyor” derse yapılan hizmet beş kuruş etmez. Bu hizmetin karşılığı yüzüne çarpılır. Yalancı, mürâi, münafıklar defterine yazılır. 
Buna mukabil hizmetin sonunda kalpten geçen kötü düşüncelere istiğfar edilir, niyet düzeltilir ve, “Yâ Rabbi, senin rızandan başkasını istemiyorum, maksadım sen, isteğim sensin” derse, işte bu hizmet sahibinin cennete girmesi için vesile teşkil eder. 


Süleyman b. Yesâr (radıyallahu anh] anlatıyor: İnsanlar Ebü Hüreyre'nin [radıyallahu anh) yanından dağıldılar. Bunun üzerine Şamlılar'dan biri yanına yaklaştı ve, 


— Bize Resülullah'tan [sallallahu aleyhi vesellem] işittiğin bir hadis söyle, dedi. Ebü Hüreyre [radıyallahu anh), 


— Peki, dedi. Ben Resülullah'ı şöyle buyururken işittim: 
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“Kıyamet gününde aleyhinde ilk hüküm verilecek olan kimseler şunlardır: 


1. Şehid edilen kimse. Bu kimse, Allah'ın huzuruna getirilir. “Senin uğrunda çarpıştım. Nihayet şehid edildim’ der. Yüce Allah ona, ‘Yalan söyledin! Fakat sen kendin için, “cesur adam’ denilmesi için çarpıştın. Gerçekten sana cesur denildi de' buyurur. Sonra onun hakkında emir verilir, bu kimse yüz üstü sürüklenir, nihayet cehenneme atılır. 


2. Sonra hesabı ilk görülecek diğer biri de ilim öğrenmiş, öğrendiğini başkalarına öğretmiş ve Kur'an okumuş olan kimsedir. Bu da Allah'ın huzuruna getirilir. Allah [celle celâluhüj ona, kendisine verdiği nimetlerini anlatır. O da onları tanır, itiraf eder. Allah Teâlâ ona, 'Bu nimetlere karşı ne amel yaptın?’ diye sorar. Adam, 'İlim öğrendim ve öğrendiklerimi başkalarına öğrettim. Senin rızan için Kur'an'ı da okudum’ der. Yüce Allah, ona, “Yalan söyledin! Çünkü sen ilmi, ʻO âlimdir” denilmesi için öğrendin. 
Kur'an'ı da, ‘O kurradır/hafızdır” denilsin diye okudun. 
Gerçekten senin hakkında dünyada bu denildi de!” buyurur. Sonra onun hakkında emir verili, bu kimse yüz üstü sürüklenir, nihayet cehenneme atılır. 


3. Yine hesabı ilk görülecek diğer biri de Allah'ın kendisine nimetleri bolca verdiği ve kendisine malın her çeşidinden ihsan ettiği kimsedir. Bu da Allah'ın huzuruna getirilir. Allah [celle celâluhü) ona, verdiği nimetlerini anlatır. 
O da o nimetleri tanır, itiraf eder. Allah Teâlâ ona, ‘Bu nimetler karşılığında ne amel yaptın?’ diye sorar. Adam, 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“Uğrunda mal sarfedilmesini dilediğin hiçbir yol bırakmayıp bu malları bütün bu yollarda senin için harcadım!” 
der. Yüce Allah, ‘Yalan söyledin! Çünkü sen, ‘O cömerttir denilmesi için bu malı buralarda harcadın. Gerçekten senin hakkında dünyada bu denildi de! buyurur. Sonra onun hakkında emir verilir, bu kimse yüz Üstü sürüklenir, 
nihayet cehenneme atılır.” 114 


Münafık kimse, görünüşte güzel işler yapabilir; namaz kılar, hacca gider, sadaka verir, zikir çeker, fakat niyeti Allah rızası olmadığı için bunların bir faydasını göremez. Hatta bütün yaptıkları azap sebebi olur. Bu, münafıklığın cezasıdır. 


Bir mümin, kötü bir işe niyetlense, fakat kötü işi yapmadan düşünse ve yapmaktan vazgeçse, bu davranışı kendisine bir sevap kazandırır. Günahı yaparsa, bir günah olarak yazılır. Günaha samimi olarak tövbe eden kimsenin ise bütün günahları affedilir. Bütün bunlar, imanın kerameti ve faziletidir. Mümin, iyi bir işe niyetlense de yapmasa, bir sevap kazanır. İyiliği yapınca, en az on sevap kazanır; bu sevap ihlâsına göre yüz, yedi yüz ve daha fazlasına kadar devam eder. Tasavvuf terbiyesinin hedefi, kulu ihlâsa ve rıza makamına ulaştırmaktır. 
İhlâs her işini yüce Allah'ın istediği şekilde O'nun rızası için yapmaktır. Rıza da yüce Allah'ın her emrine teslim olmaktır. Bu yola niyetini düzeltmeden giren kimse, bir fayda göremez. Niyeti güzel ve düzgün olan kimse, 
ameli az olsa bile fayda görür. 115 


114 Müslim, İmâre, 43; Tirmizi, Zühd, 48; Nesâi, Cihâd, 86. 
115S. Muhammed Saki Haşimi, Ârifler Yolunun Edepleri, s. 15. 
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Hak Dostlarının Hallerinden Nasiplenmek 


Allah'ın sevgili kulları, halkın dedikodusunu işitmez. 
Halk sözüne karşı onlar sağır ve dilsizdir. Hakk'a yakınlıkları onları bu hale koymuştur. Boş lafı ne işitirler ne söylerler. Boş lafı neye söylesinler ve niçin işe yaramaz lafı duysunlar. Onların kalbi Hakk'a yönelmiştir. Kalıpları başkası ile olsa da kiymet ifade etmez; iç âlemleri bozulmaz. Hak heybeti onları bir hoş eder. Sevgili yanında, sevgi onları dağlar. Onlar, şiddet ifade eden Celâl sıfatı ile tatlılık ifade eden Cemal sıfatı arasında devrederler. 
Sağa ve sola arzuları ile dönemezler. Çünkü onlarda, arzu diye bir şey yoktur. Onlar birer öncüdür. Herkes onlara tâbi olur. İnsanlar, cinler ve melekler onlara hizmetçidir. İlim ve hikmet onlara hizmet eder. Herkes ilmi ve hikmeti ararken, ilim ve hikmet onları arar. Gıdaları fazilettir. Onların meşgalesi Hak kelâmıdır. 


Büyük insanlar, Allah emrettiği için hakkı söylerler. 
Gerçeği söylerken kimseden korkmazlar, esasa göre konuşur, şahsa kelâm etmezler. Kötü şeylerden halkı sakındırırlar. Yolunu şaşıranları bunlar yola getirir. Her zaman için çalışmaları bu yolda olur. İşlerini çeşitli vesile ile yaparlar. Bazan bizzat, bazan da başkalarının eliyle yaparlar. Onlar için her şey bir vasıtadır. Her zaman hakikati yerine getirmeye gayret ederler. Her kim ki fazilete layıktır, ona liyakatini verirler. Nefislerinin hasis arzusunu desteklemezler. Sevince, Allah için severler. Darılmak icap ederse, yine Hak için yaparlar. Onlar yalnız Allah yolunda olurlar. Başka yol onlara göre yoktur. Onların öyle nasibi vardır ki bir kişiye ondan zerre miktar verilse 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başkasını istemez olur. Bu nasip Allah dostluğudur. Allah dostunu, Allah'ın yaratmış olduklarının hepsi sever. Kurtuluş bu yola varanlaradır. Yer onların hatırı için yemişler verir. Sema onların gönlü hoş olsun diye rahmet yağdırır. 


Allah Teâlâ'nın dostlarına bahşetmiş olduğu bu nimetlerden hizmet ehli olanlar da nasiplenmelidir. Hayata ve hizmete bakış açıları böyle olmalıdır. 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri (kuddise sırruhü| şöyle bu- 


yurmuştur: 


“Seyhinin evlatlarının hizmetinde bulunmak kisi y S 


için ne büyük bir saadettir!” 


D T ma 


Elden Geldiğince Hizmet Ehli Olmak 


Hizmet ehlinin gönlü, mümbit bir toprak gibi olmalıdır. Toprağın üzerinde gezen canlılar, onu çiğner ve cüruftunu da ona döker. Fakat toprak, bu cürufun hepsini temizler ve sonra çeşit çeşit güzellikte nebatlar bitirerek üzerinde dolaşan bütün mahlükatı besler. 


Abdülkadir-i Geylâni hazretleri, “Hizmet edene hizmet edilir. İyilik yapan iyilik bulur. Verene verilir” diyerek, hizmet ehlini teşvik etmişlerdir. 


Naklederler ki babası Ebü İshak Şehriyâr Kâzerüni'ye (kuddise sırruhüj, “Sen fakir bir kişisin, gelen her misafiri ağırlama gücüne sahip değilsin, sonra bu işte 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acziyet göstermiş olmayasın” demiş; ama o hiçbir şey söylememişti. Derken ramazan ayında misafir bir cemaat geldi, evinde de hiçbir şey yoktu, akşam yaklaşmıştı, âniden bir kişi içeri girdi, bir yük ekmek, muz, incir getirdi ve, “Bunu dervişlere ve misafirlere harca” dedi. Şeyhin babası bu manzarayı görünce bir daha onu kınamadı, gönlü rahatladı ve dedi ki: “Gücün yettiğince halka hizmet et, zira Hak Teâlâ seni yalnız bırakmayacaktır.”116 


Vehb b. Münebbih'e (rahmetullahi aleyhi çok ibadet eden iki kişiden hangisinin üstün olduğunu sordular. O da, “Bu ikisinden hangisi insanlara daha fazla hizmette bulunuyor, iyiliği emredip kötülükten alıkoyuyorsa, o daha üstündür” cevabını verdi. 


Gavs-ı Sâni de (kuddise sırruhüj, “Bu tarikat-ı âliyenin hedefi kalbin hidayetidir. Bu tarikat-ı âliye kalbin takvasıdır. Hedef niyettir, niyet olmayınca hedef olmaz” buyurmuştur. 


Şefkat Medeniyetinin Sahikaları 


......................e.... 


Bizim medeniyetimizin eseri olan kurumlar, ulvi niyetlerin nurlarını, ilâhi pınarlardan beslenen hayat ve insan anlayışının parıltılarını yansıtır. Her biri, hizmetin ibadet olduğunu ilan eden mühürdür. Vakıflar, mâbedler, medreseler, kervansaraylar, hamamlar, hankahlar ... 
ve elbette şifahaneler. Cenâb-ı Hakk'ın eş-Şâfi isminin 


tecelligâhı şifahaneler. 


116 Feridüddin Attâr, Tezkiretü'(-Evliyâ, s. 765. 
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“Sevgili ağabeyim, takdire tedbir çare değildir. Yaratan bize nasıl bir kader tayin etmişse, o tecelli edecektir. Bunu kabullenmemek O'nun iradesine isyan olur. 
Biz doğduğumuz andan itibaren beraberimizde taşıdığımız ölüm cevherini kendimize ziynet sayarız. Yine de ahirette benim ruhumun rahat etmesini istersen bir şifahane yaptır. Öyle bir şifahane olsun ki burada hem gönül hem de beden acıları dindirilsin, her ikisinin de tedavisi yapılsın.” 


Bu sözler, çare bulunamayan bir hastalıkla son günlerini yaşamakta olan Gevher Nesibe Hatun'un, ağabeyi Selçuklu Sultanı Gıyâseddin Keyhusrev'e vasiyetidir. 
Bu vasiyetin ardından Gevher Nesibe Hatun vefat eder. 
Ağabeyi Gıyâseddin Keyhusrev vasiyete uyarak, Gevher Nesibe Dârüşşifası ve Tıp Medresesi'ni yaptırır. 


1205 yılında tamamlanan medrese iki bölümden 
oluşur. Birinci bölüm okuldur. Burada tıp tahsili yapılır. İkinci bölüm ise şifahanedir. Hastalar burada kabul edilir. Bu bölümde ayrıca ruh hastaları için yapılmış on sekiz oda vardır ve akıl hastalarının müzik, su sesi ve 


güzel koku ile tedavilerine çalışılır. 


20. yüzyılın başlarına kadar 700 yıl hizmet veren bu medrese, ırk-din ayrımı gözetmeksizin hiçbir hastayı kapısından çevirmemiş, şifa arayan herkese yardım etmiş, tıp ilminin gelişmesine büyük katkıları olmuş bir şifaha- 


ne, bugünkü anlayışa göre bir üniversite hastahanesidir. 


Gevher Nesibe Dârüşşifası ve Tıp Medresesi ilk ve tek hastahanemiz değildir. Fakat Gevher Nesibe Hatunun sözleri müslüman toplumların ruh asilliğini yansıtması açısından iyi bir örnektir. İnsanların İslâm ile müşerref oldukları her yerde, bu ruh haliyle, hiçbir hastalık ve hastanın hor görülmeyip Allah rızası için hizmet verildiği sayısız şifahaneler, bimaristanlar, müs- 


teşfâlar inşa edilmiştir.”117 


TERRA 


Hizmet Allah'ın Bir Emanetidir 


Hizmet Allah'ın emanetidir. Allah için hizmet eden kimse yüce Allah'ın himayesindedir. Bu himaye ihlâsa bağlıdır. Niyeti güzel olanın feyzi kesilmez, ameli zayi olmaz. Dost olan dünya ve ahirette yalnız bırakılmaz. 
Edeple Hakk'ın işini gören kimselerin pişman olduğu, zarar ettiği görülmemiştir. 


Büyük ârif İmam Şa'râni (kuddise sırruhüj anlatır: 


Mürşidim Ali b. Vefa (kuddise sırruhüj derdi ki: “Her kim alemlerin Rabb'inin özel himayesinde olmak istiyorsa, mürşidine sadakatle hizmet etsin, onun emirlerine canla başla koşsun. Yapılmasını işaret ettiği işlerde mürşidine muhalefet etmesin. Hizmette olan müridler daima yüce Allah'ın şu âyetini düşünsünler: 


“Süleyman'ın emrine de kasırga (gibi esen) rüzgârı verdik; onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlar arasından da, 


117 Muzaffer Taşyürek, “Şefkat Medeniyetinin Şahikaları: Şifahaneler”, 
Semerkand, sy. 79, Temmuz 2005. 
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onun için dalgıçlık eden (ve inciler çıkaran) ve bundan başka işler görenler vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk” (Enbiyâ 21/81-82). 


Allah Teâlâ, Hz. Süleyman'ın emrinde çalışan cinleri, diğer kötü cinlerin şerrinden koruyordu. Onları bu hayırlı işten alıkoymak isteyen cinlere fırsat vermiyordu. Yüce Allah, önündeki işini bozmak isteyen cine fırsat vermiyor, hem elindeki işi koruyor hem de onu yapan cini muhafaza ediyordu. Allah Teâlâ hizmette olan cinleri diğer 
cinlere ve insanlara zarar vermekten alıkoyuyordu.” 118 


Allah'ın Hakkı 


.........s0............. 5. 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri (kuddise sırruhü| bir müri- 


dine şöyle nasihat etmiştir: 


“Allah'ın hakkı diğer tüm yaratılmışların hakkından önce gelir. Çünkü yaratılmışların haklarını yerine getirmek O'nun emrine sımsıkı sarılmakla olur. Yoksa O'nun hizmetini terkederek O'nun dışındaki birinin 


hizmetiyle meşgul olmak kimin haddinedir. 


Bu sebepten dolayı Allah'ın yarattığı mahlükata hizmet etmek Hak Sübhânehü'ya hizmet etmek demektir. Ancak hizmetten hizmete büyük fark vardır. Görmüyor musun? Ekin ve ziraat işleriyle meşgul olanların hepsi sultanın hizmetindedir. Fakat onların hizmetiyle 


sultana yakın olanların hizmeti arasında hiçbir benzer- 


118 İbn Kesir, Tefsir, 5/359; Râzi, Tefsir-i Kebir, 21/185. 
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lik yoktur. Hatta sultanın huzurunda ziraatın ve çiftçili- 


ğin adını bile anmak hoş karşılanmaz. 


Her işin kendine göre bir ücreti ve karşılığı vardır. 
Çiftçiler son derece yorucu ve sıkıcı şartlarda tam gün çalışmaları karşılığında bir lira alırlar. Sultana yakın olanlar ise bir saatlik huzur hizmeti karşılığında binlerce lira kazanırlar. Bununla birlikte onların o binliklerde hiç gönlü olmaz. Onların biricik meramı yalnızca sulta- 


na yakın olmaktır. Aralarındaki fark ne büyüktür.” 


e D 


Nefis İnsanı Hizmetten Alıkoymak İster 


İnsanı, bütün hayırlı ibadet, iş ve hizmetlerden geri koyan önce nefsi, sonra kötü arkadaşıdır. Ayrıca boş kalmaktan, işsiz, ibadetsiz, hedefsiz yaşamaktan şiddetle sakınmalıdır. Tek başına kalan kişiye şeytan yakın olur. Onun hem niyetini hem amelini bozar. Boş kalan kimse, boş işlere bulaşır. Onun için her insan salih insanların nezareti altında Allah yolunda bir çeşit hizmet etmeyi cana minnet bilmelidir. Kâmil mürşidin nezaretinde görülen hizmetler ve o hizmetleri yürütenler, Hz. 
Süleyman'ın [aleyhisselâm] nezaretinde görülen hizmetler ve hizmetçiler gibi yüce Allah'ın himayesindedir. 


Her mümin Allah yolundaki hizmetlere bir şekilde katılmalıdır. Malı ve canı ile bizzat hizmetin içinde olamayan kimseler, kalbi, niyeti, duası, sevgisi ve rızası ile hizmetlere destek vermelidir. 
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Bir hayra rıza gösteren, teşvik eden ve sebep olan kimse, o hayrı yapmış gibidir. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Bir hayra niyet eden fakat gücü yetmediği veya bir mazereti olduğu için onu yapamayan ve buna üzülen kimse, o hayrı yapmış gibi sevap alır. Bunun ölçüsü, niyet edilen şeyi yapma fırsatı bulduğunda hemen yapmaktır, yoksa boş temenni olur. İyi şeyleri temenni etmek de güzeldir, fakat bu temenni azim, arzu ve karar derecesine çıkmalı ki o işi yapılamayınca bile sevap kazandırsın. 


Geleceğe Hizmet Etmek 


Hizmetlerin karşılığının hemen bugün gerçekleşmesi düşünülmemelidir. Öylesine hizmetler vardır ki bugün yapılmasına rağmen belki yapanın onun meyvesini yemeye ömrü yetmeyebilir. Önemli olan hizmet yolunda vakti iyi kullanmaktır. 


Âdil hükümdar Enüşirvân, bir gün atını ok gibi sürüyordu. Yolda yay gibi beli bükülmüş bir ihtiyar gördü. 
Adam birkaç meyve fidanı dikiyordu. Enüşirvân ona, “Ey ihtiyar! Saçın, sakalın süt gibi ağarmış. Yalnızca birkaç günlük ömrün var. Neden ağaç dikiyorsun? Onun meyvesini sen göremeyeceksin ki!” dedi. 


İhtiyar, Enüşirvân'a, “Hükümdarım! Vaktiyle bizim için birçok kişi fidan dikti. Bu yüzden biz de bugüne kadar meyve yedik. Bizim de onlar gibi başkaları için fidan dikmemiz lazım.” 


İhtiyarın sözü, Enüşirvân'ın hoşuna gitti. Ona bir avuç altın verdi. Bunun üzerine ihtiyar, “Kutlu hükümdarım! Ağacım daha şimdiden meyvesini verdi. Yetmiş yıldan fazla yaşasaydım bile bu mahsulden daha iyi bir mahsul elde edemezdim. Halbuki bugün ektiğim fidanın meyvesini yemek için on yıl beklemem gerekmedi. Bugün ektiğim, bugün altın meyvesini verdi.” 


Enüşirvân, ihtiyarın sözünden daha çok memnun oldu. Araziyi ve yanındaki suyu da ona hediye etti. 


Hizmet nefsin ateşini söndürür, lezzetlerini, arzu ve isteklerini keser. İbn Hafif [kuddise sırruhüj, “Nefsin kırılması, Allah Teâlâ'nın dinine hizmet etmekle olur” buyururken kastettiği de budur. 


Hal böyleyken hizmet ehlinin, kendisini kardeşlerinden üstün görmesi, hizmetine nefsinin karışmasının alametlerindendir. Ebü'l-Kasım hazretleri, “Kim ki hizmetten yana kendini üstün görürse, Allah Teâlâ onu zelil eder” demiştir.'1* 


Hele hele mürşidinin, “Çok hizmet edin, çok çalışın” tavsiyesini duyduğu halde duymazdan gelip nefsinin esareti altında kalıyorsa, bu gibiler hakkında, Muhammed Şeybâni hazretleri, “Mürşidine hizmeti (ve hürmeti) terkeden, asılsız davalar (peşinde koşma) belasına tutulur ve bu yüzden rezil olur” 12° buyurmuştur. 


119 Şa'râni, Tabakâtü'1-Kübrâ, 2/446. 
120 Feridüddin Attâr, Tezkiretü'i-Evliyâ, 2/292. 
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“Kerem Etsen Kiremit Eylesen İhsan” 


İnşa edilmekte olan tıbbiyeye kiremit lazımdır. Beşiktaşlı Yahya Efendi hazretleri, bu ihtiyacın giderilmesi 


için Kanüni Sultan Süleymana'a şöyle bir kaside sunar: 


Kerem etsen kiremit eylesen ihsan bize 

İki âlemde erer rahmet-i Rahmân size. 

Yapılan meskene elbise olsun eskimesin 

Zahmete girmeyesin dikmeğe kaftan bize. 

Kış ve yazda giyeler onu nice dua ehli 

Olsun her köşesi ravza-i Rıdvan size, 

Gece ve gündüz medh ü senâ etsinler hazretinize Allah için muhabbet etsinler ehl-i irfan size. 

Ey Müderris yapagör Hak için hücreleri Yapmayı emreyledi çünkü Kur'an bize. 


TERA 


“Yapamıyorum” Düşüncesiyle Hizmet 
Terkedilmez 


Nakledildiğine göre; süfilerden biri daima Ebü Said el-Harrâz'ın (kuddise sırruhüj yanında bulunur, onun hizmetini görür, oradaki süfilere hizmet ederdi. Bir gün Ebü Said el-Harrâz, insanın davranışlarında bulunması gereken ihlâstan söz etti. Bu sözler, o gence ağır geldi ve kalbi kırıldı. Bu sohbeti, ihlâslı olması gerektiği yönünde sanki kendisi için yapılmış bir uyarı olarak değerlendirdi. 
Bu yüzden Ebü Said el-Harrâz'ın meclisinde yapmakta olduğu hizmeti bıraktı. Bunun üzerine Ebü Said (kuddise 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sıruhü| gence, “Hizmeti terketmenin sebebi nedir?” diye sordu; genç, “Üstadım, siz ihlâs hakkında bazı şeyler söylediniz; ben de davranışlarıma gösterişin karışma tehlikesinden korktuğum için hizmeti bıraktım!” dedi. 


Bunun üzerine Ebü Said el-Harrâz (kuddise sırruhüj, “Böyle yapma! İhlâs, amelleri kesip sona erdirmez. Akıl- l kişi,'ihlâslı olamıyorum’ diye hizmeti terkedip hayırlı amelleri işlemekten geri kalmaz. Ben sana, yaptığın işleri, hizmeti birak, demedim. Ben sadece yaptığın işlerde ihlâsı elde etmeye bak, dedim. Halbuki sen, ihlâsı elde etmek için yaptığın iyilikleri bıraktın. Haydi, tekrar eskiden yapmakta olduğun işe geri dön ve bunları Allah Teâlâ'nın rızasını gözeterek ihlâsla yapmaya çalış!” dedi. 


Allah Teâlâ bir kuluna nimetlerini bahşetmeyi murat ederse onu sevdiği kuluna dost eder, hizmetine kavuşturur. 


Hizmete katılmaktan uzak kalanların, “Allah Teâlâ'nın nimetlerinden mahrum mu oluyorum?” diye sorması gerekmez mi? 


Hâtim-i Esam Jkuddise sırruhüjl, “Yüce Mevlâ'nın hizmetine dört elle sarıl ki dünya boyun eğerek, ahiret de âşık olarak sana gelsin” 12! buyurmuştur. 


Hizmet Rızka Mani Değildir 


Hizmete katılmayanların bahanelerinden biri de rızık telaşıdır. Hakim-i Tirmizi hazretleri buyurmuştur ki: 


121 Feridüddin Attâr, Tezkiretü'!-Evliyâ, 1/299. 
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“Allah Teâlâ kullarının rızkına kefil olmuştur. Kullarına da tevekkül etmeyi emretmiştir. O halde insanlar, Allah Teâlâ'nın kefil olduğu şeyle uğraşmayıp, teklif ettiği şeylere, yani O'nun dinine hizmete koşmalıdırlar.” 122 


Allah Teâlâ zatına kavuşmak isteyenler hakkında, “Artık her kim Rabb'ine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabb'ine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın” (Keht 18/110) buyurmuştur. 


Allah (celle celâlunüj bir başka âyet-i kerimesinde ise herkesin yaptığının kendi kazancı olduğunu, “Kim yararlı iş işlerse kendi lehinedir; kim de kötülük işlerse kendi aleyhinedir. Rabb'in, kullara karşı zalim değildir” (Fussilet 41/46) buyurmuştur. 


Hizmet Makamı Nefis İçin Kullanılmamalıdır 


Hizmet Allah rızası için, müminlerin faydasına iyi işler yapmaktır. Kalbinde bulunan ve hizmetin önünü tıkayan hastalıkları önemsemeyen insanlara gelince: Onlar kendilerine acımıyorsa, insanlara acımalıdırlar. Hiç kimsenin, işgal ettiği hizmet noktasını nefsi için kullanmaya hakkı olamaz. Hz. Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem] ŞU ikazlarını dikkate almamak nasıl mümkün olabilir: 


“Müslümanlardan bir topluluğun idaresine gelen kişi onları aldatır da ölürse, Allah Teâlâ cennetini ona 
haram kılar.” 128 


122 Feridüddin Attâr, Tezkiretü'i-Evliyâ, 1/119. 
123 Buhâri, Ahkâm, 8; Müslim, İmâret, 21, 22. 
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“Allah Teâlâ'nın bir topluluk üzerine idareci kıldığı hiçbir kul, o topluluğu samimi olarak koruyup gözetmedikçe cennetin kokusunu alamaz.” 124 


“Allahım! Kim ümmetimin herhangi bir işini üstlenir de onlara zorluk çıkartırsa, sen de ona zorluk çıkart! Her kim de ümmetimin herhangi bir işini üstlenir de onlara yumuşak davranırsa, sen de ona yumuşak davran.” !85 


Dergâha odun taşıyan Yunus Emre, eşsiz bir sadakatle mürşidinin dergâhında hizmet eden Gavs-ı Âzam Seyyid Abdülhakim Bilvânisi hazretleri gibi bütün Allah dostları hizmet kapısından girerek ilâhi mükğfatlara mazhar olmuşlar. Hizmetin temelinde, Resülullah Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] ifadesiyle insanlara faydalı olmak vardır. İnsanların ihtiyaçlarını gidermek, sıkıntılarını paylaşmak, yaralarına merhem olmak dinimizce teşvik edilmiş ve övülmüştür. 


Yunus Emre'nin Hizmeti 


Yunus Emre [kuddise sırruhüj, geçimini çiftçilikle temin eden fakir biriydi. Bir ara büyük bir kuraklık oldu ve kıtlık baş gösterdi. Hacı Bektâş-ı Veli hazretlerinin dergâhında, gelen herkese bir miktar un, buğday vb. yiyecek verildiğini işitti. Bunun üzerine yiyecek almak için Hacı Bektaş'ın (kuddise sırruhü) dergâhının yolunun tuttu. Giderken, “Boş giden boş döner, çam sakızı çoban armağa- 


124 Buhâri, Ahkâm, 8; Müslim, İmâret, 21, 22. 


125 Müslim, İmâret, 19; Ahmed b. Hanbel, e/- Müsned, 6/62, 93, 260; Nesâl, es-Sünenü'i-Kübrâ, nr. 8873. 
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nı” düsturundan hareketle yanına bir miktar aluç (dağ yemişi) aldı. Dergâha vardığında dervişlere, 


“Dervişler! Ben fakir biriyim! Bu aluçları efendi hazretlerine hediye olarak getirdim. Ne olur bunları kabul edin de bana bir miktar buğday verin! Çünkü bu kuraklık ve kıtlık bizleri perişan etti” dedi. 


Hacı Bektâş-ı Veli gelenin kim olduğunu biliyordu. 
Yunus Emre'deki manevi cevherin farkındaydı. Ona ilgi ve alaka göstererek birkaç gün dergâhta misafir etti. 
Ancak Yunus Emre, ailesinin kendisinden yiyecek beklediğini ifade ederek gitmek için dervişler vasıtasıyla izin istedi. Dervişler, durumu Hacı Bektaş'a [kuddise sırruhüj bildirdiler. Hacı Bektâş-ı Veli haber gönderdi: 


“Yunus'a bir sorun bakalım; buğday mı ister, yoksa erenlerin himmetini mi?” 


Yunus Emre çaresiz, buğday istedi. Hacı Bektâş-ı Veli, 


“Arzu ederse, getirdiği aluçlar adedince kendisine himmet edeyim, nefes eyleyelim!” dedi. 


Yunus Emre, yiyecek buğday ve un istediğinde ısrar ederek, 


“Ben himmetten ne anlarım, nefesi ne yapayım? 
Bana yiyecek lazım” dedi. Hacı Bektâş-ı Veli son olarak, 


“Söyleyin ona, isterse getirdiği aluçlardaki çekirdek sayısı kadar himmet eyleyeyim!” haberini gönderdi. 


Yunus Emre yine, 
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“Bana un gerek, buğday gerek! Ben himmetten nefesten ne anlarım!” diyerek reddetti. 


Bunun üzerine Hz. Pirin emriyle Yunus Emre'ye istediği buğday ve un verilerek yolcu edildi. Arzusuna nail olduğu için dergâhtan sevinçle ayrılıp köyüne doğru yola koyulan Yunus Emre yolun yarısına geldiğinde oturup düşünmeye başladı: “Acaba bu himmet dedikleri, nefes dedikleri şey neydi ki bana bu kadar ısrar ettiler?” Düşündükçe büyük bir yanlışlık yaptığının farkına vardı. Yarı yoldan dönerek tekrar dergâha vardı. Binbir pişmanlık içinde dervişlere, 


“Erenler! Buğdayı ve unu geri alın ve Hz. Pir'e bunlardan vazgeçip himmet istediğimi bildirin!” dedi. 


İş işten çoktan geçmişti. Hacı Bektâş-ı Veli (kuddise 


sırruhül, 


“Biz himmeti Taptuk Emre'ye verdik. Artık senin nasibin onun yanındadır” dedi. 


Bunun üzerine Yunus doğruca Tapduk Emre'nin dergâhına gitti. Kendisine olup bitenleri anlattı. Tapduk Emre ona, 


“Ey Yunus! Sen hizmet eyle, biz himmet edelim” dedi. Ardından dergâha odun taşıma vazifesini ona verdi. Yunus Emre, büyük bir aşk ile verilen vazifeyi yerine getirmeye başladı. Bir gün bile vazifesini ihmal etmeden tam kırk yıl bu görevi yerine getirdi. Bunun farkında olan Tapduk Emre hazretleri, bir gün Yunus'un getirdiği odunlardan birini eline alarak, 
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“Ey Yunus! Ne zamandır sana sormadığımı bugün sorayım; ‘Dağdaki odunların hepsi böyle mi? Hepsi de ok gibi dümdüz mü” ” diye sordu. Yunus Emre [kuddise sırruhüJ, 


“Hepsi öyle sultanım!” 
“Hiç eğrisi yok mu?” 


“Yok sultanım!” 
“Bunca yıldır dağda hiç eğri oduna rastlamadın mı?” 
Yunus Emre (kuddise sırruhü), 


“Sizin kapınızdan içeri hiçbir eğrilik girmez; odun bile olsa sultanım!” diye cevap verdi. 


Yunus Emre, bu dergâhta yıllarca hizmet etmesine rağmen kendisinde herhangi bir manevi yükselme ve himmet alameti göremedi. Buna son derece üzüldü. 
“Bu işin neticesi nereye varacak?” diye hayıflandı. Ne yapacağını bilemez hale geldi. Şeytan da (aleyhillane) kendisine, “Bak Yunus! Senelerce burada hizmet ediyorsun. Ömrünü deli mi veli mi olduğu belli olmayan birinin dergâhında hizmete adadın. Hani nerede himmet? 
Ömrünü boşa geçirdin. Çık buradan, git başka diyarlara! 


|” 


Sana burada nasip de himmet de yok!” diyordu. Nihayet düşünüp taşındı ve dergâhtan ayrılıp kendisini kemale erdirecek bir başka mürşid aramaya karar verdi. Sessiz 


sedasız bir şekilde dergâhtan ayrılıp yollara düştü. 
Yolda kendisi gibi kâmil bir mürşid arayan iki dervişle 

karşılaştı. “Ey dervişler, ne yaparsınız? Nereye gidersiniz?” diye sordu. Dervişler, “Bize himmet edecek, bizi yetiştirecek, derdimize derman olacak bir mürşid arıyoruz” dediler. Bunun üzerine Yunus Emre [kuddise sırruhüj, “Hah işte şimdi tamam! Ben de sizin gibi, bana himmet edecek kâmil bir mürşid arıyorum. Ben de sizinle birlikte gelebilir miyim?” dedi. Dervişler Yunus Emre'yi de yanlarına alarak dolaşmaya başladılar. Beraberliklerinin ikinci günü acıktıklarında dervişlerden biri dua etti ve kendilerine bir sofra ikram edildi. Yiyip içip şükrettiler. Yunus Emre bu duruma çok şaşırmıştı. Kendi kendine, “Şu adama bak! 
Bir kapıya hizmet etmeden böyle bir kemale ermiş! Ben ise yıllardır hizmet etmeme rağmen elimde avucumda hiçbir şey yok! İyi ki oradan ayrılmışım!” diye düşündü. 


Ertesi gün yine acıktıklarında ikinci derviş dua etti. 
Tekrar bir sofra ikram edildi. Yiyip içip yollarına devam ettiler. Yunus Emre daha da şaşkındı. Bir türlü akıl erdiremiyordu. Kendisi kırk yıl hizmet etmesine rağmen daha bir kapıya intisap etmemiş bu dervişlerin kemaline hayret etmişti. 


Nihayet bir sonraki gün yemek için dua sırası Yunus Emre'ye geldi. Her iki derviş de, 


“Haydi derviş! Sıra sende; dua et!” dediler. 
Yunus Emre telaşlandı. 


“Ey dervişler! Benim duamla bir yaprak bile kımıldamaz! Ne olur beni bu işte mazur görün! Benim mertebem öyle sizin gibi kemale ermiş değil. Ben Allah katında, duasıyla sofra ikram edilecek bir kimse değilim!” 
dedi. Dervişler itiraz etti, 
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“Derviş kardeş! Olmaz öyle şey, biz usulümüzü bozamayız; dua etme sırası sende! Haydi, dua et” dediler. 


Yunus Emre ne dediyse arkadaşlarını ikna edememişti. Mecburen arkasını döndü, ellerini semaya kaldırdı ve, “Yâ Rabbi! Biliyorum, ben aciz, zelil bir kulum. Benim duam kabul olmaz. Ancak şu iki derviş nasıl dua ettiyse, kimin hürmetine senden istedilerse ben de onun hürmetine senden istiyorum. Allahım, beni mahcup eyleme!” diye yalvardı. 


Ellerini henüz yüzüne sürmüştü ki kendilerine iki büyük sofra ikram edildi. Arkadaşları şaşırmışlardı: 


“Ey derviş kardeş! Hani sen dua bilmezdin! Söyle bakalım; nasıl bir dua ettin ki Cenâb-ı Allah böylesine bir ikram gönderdi?” dediler. 


Yunus Emre de şaşırmıştı. 


“Olmaz! Önce siz söyleyin. Siz nasıl dua ediyordunuz?” diye sordu. 


Dervişler, 


“Ey kardeş! Bizim öyle bir kemalimiz yok! Biz sadece, 'Ey Rabbimiz! Tapduk Emre hazretlerinin kapısında kırk yıldır, sadakat ve ihlâsla hizmet eden Yunus'un yüzü suyu hürmetine bize bir sofra ikram et! diye dua ediyoruz. Yoksa bizde bir maharet yok” dediler. 


Yunus Emre [kuddise sırruhü| bir “eyvah!” çekerek ellerini yüzüne sürdü. Önündeki sofradan tek bir lokma bile almadan mürşidinin hanesine varıp kapıyı çaldı. Evden 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Tapduk Emre'nin hanımı çıktı. Yunus'u karşısında görünce ona, 


“Evladım! Niçin böyle yaptın? Hocanı incittin” dedi. 
Yunus'un göz yaşlarına ve boynu bükük haline bakarak, 


“Evladım! Taptuk hazretleri gözleri artık iyi görmüyor. Birazdan sabah namazı için dışarı çıkar. Bu eşikte yat, bekle! Ayağı sana takılınca, ‘Bu kimdir?’ diye sorar. 
Sen de, “Yunus'dersin. Şayet, ‘Hangi Yunus?’ derse, anla ki seni gönlünden çıkarmıştır. O zaman durma buralarda, çek git. Ama, ‘Bizim Yunus mu?’ derse, bil ki seni affetmiştir” dedi. 


Yunus Emre eşiğe uzandı. Biraz sonra Tapduk Emre (kuddise sırruhül içeriden çıktı. Takunyası Yunus'un başına değince, 


“Bu kimdir?” dedi. Yunus Emre, 
“Yunus!” diye karşılık verdi. Tapduk Emre, “Bizim Yunus mu?” diye sorunca Yunus Emre, 


“Evet kurban, kapınızın köpeği Yunus!” diye karşılık verdi. Bunun üzerine Taptuk Emre Yunus'u yerden kaldırdı. Ağlıyordu. Taptuk Emre ona şöyle nasihat etti: 


“Yunus, evladım! Bir meyve olgunlaşıp olgunlaşmadığını kendisi bilemez. Onun durumunu ancak bahçıvan bilir. Bunun gibi bir müridin kemalini de en iyi mürşidi bilir. Daha da olgunlaşması, kemale ermesi için bekler” dedi. Sonra Yunus Emre'ye, 
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“Evladım! Bize bir ilâhi, kaside oku” dedi. 


Yunus Emre şaşırdı. Çünkü Tapduk Emre daha önce hiç böyle bir şey dedemişti. Ayrıca daha önce hiç kaside ilâhi söylememişti. 


“Hocam! Ben ilâhi söylemeyi bilmem!” diye mukabele etti. 


Tapduk Emre hazretleri tekrar, 
“Söyle evladım söyle, sen söyle...” dedi. 


Yunus Emre o zamana kadar hiç ilâhi veya kaside söylememişti. Mürşidinin emrini nasıl yerine getireceğini düşünürken bir anda dili çözüldü ve söylemeye başladı: 


Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni 

Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni 

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim 

Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni 

Süfilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek Mecnünlara Leyla gerek, bana seni gerek seni Yunus durur benim adım, gün geldikçe artar odum İki cihânda maksüdum, bana seni gerek seni 


Hizmete Adanmış Bir Ömür! 


Kanüni devrinin meşhur müderrislerinden Beşiktaşlı Yahya Efendi hazretleri, aynı zamanda büyük bir mürşiddir. Müderrisliği bıraktıktan sonra bütün varını yoğunu ortaya koyarak o zamanlar kıymetsiz bir bölge olan Beşiktaş ile Ortaköy arasında genişçe bir arazi satın alır. 
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Sahilde ilk olarak bir ev ve bir cami inşa ettirir. Sonra ise medrese, hamam, münvezi kimseler için hücreler ve bir çeşme yaptırır. İnşaatların bizzat başında durduğu anlatılır. Özellikle medrese yapılmasına büyük önem vermiştir. Şiirlerinden de anlaşıldığı kadarıyla büyük bir gayretle bu işe sarılmıştır. Bu medreselerde hem İslâmi ilimler hem de tıp ilmi öğretilmiştir. 


Yahya Efendi hazretleri, müslümanların ileride başka milletlere muhtaç olmaması için, bugünün Üniversitelerine denk gelen bu tür medreselerin mutlaka kurulması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca yaptırdığı binaların hizmete devamı için vakıflar kurmuş, bu vakıflar için önemli gelir kaynakları ayırmıştır. 


Yahya Efendi hazretlerinin amacı insanlara faydalı olmaktır. O yıllarda Beşiktaş civarında cami olmadığı için işe buradan başlar. Sonra eğitim için kolları sıvar. 
Ayrıca bir hamam ve yol üzerine çeşme yaptırır. Söylediği şu beyit maksadını ortaya koymaktadır: 


Ârif ol ey gönül, sen kalma bu kil u kâle Hakk'a yarar iş eyle, aldanma az hayâle 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HİZMET 


MUHAMMED MÜBAREK ELHÜSEYNİ 


Vakıf medeniyeti olarak Osmanlılar, hizmet adına, yazın soğuk su içilebilmesi için kar getirilmesinden fakirlere yakacak temin etmeye, kış aylarında aç kalan kurtlara dağ başlarında et bırakmadan alışveriş edenlerin aldatılmasını önlemek üzere, çarşı pazarda ölçek ve kantarlar konulmasına, fakir ve kimsesizlerin cenazelerinin kaldırılmasından dul kadınlara yardım edilmesi; yetim kızlara çeyiz verilerek, düğünlerinin yapılmasına, halka faydalı eser yazdırılıp, karşılıksız dağıtılmasından medrese, dâ- 


rülhuffaz, dârülhadis, imarethane, han hamamlar, kuyu, su yolu, 


çeşme, sebil, namazgâhlar yaptırılmasına, okul çocuklarına gıda 

ve giyecek yardımı yapılmasından bayramlarda kimsesiz çocukların sevindirilmesine kadar daha pek çok görev üstlenmişler ve bunu rıza-yı ilâhi için yapmışlardır. 
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